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1. Van de pastoor
Komende viering 16 oktober
A.s. zondag 16 oktober is de eerstkomende viering in onze kerk. Op deze negentiende
zondag na Pinksteren vieren we een dienst van Schriftlezing en Gebed. De
evangelielezing gaat over de bekende gelijkenis van Jezus over de onrechtvaardige
rechter.



Viering Allerheiligen gevolgd door gemeentevergadering

Op zondag 30 oktober vieren we het hoogfeest van Allerheiligen. In die viering zullen we
ook gedachtenis houden van onze overledenen. Als uiemand met name in deze viering
wilt gedenken, maar u kunt zelf niet aanwezig zijn, dan kunt u die naam aan mij
doorgeven.

Na afloop van die viering houden we onze najaarsgemeentevergadering. Daarin zal de
agenda van de Synode van onze kerk, die op 19 november gehouden zal worden,
centraal staan. Gabriélle Hooimeijer, die in de voorjaarsgemeentevergadering als
Synodeafgevaardigde van onze parochie gekozen werd, zal dan een aantal belangrijke
punten toelichten en een korte terugblik geven op de afgelopen voorjaarssynode. Als
voorbereiding op de gemeentevergadering krijgt u in de week voorafgaande aan 30
oktober o.a. de zgn. Visienota toegestuurd. In deze nota geeft het Collegiaal Bestuur van
onze kerk zijn visie op de toekomst van onze kerk in de komende jaren en welke aanpak
daar zijns inziens bij hoort. Hierbij gevoegd zijn dan een aantal vragen die ons gesprek
hierover zal kunnen structureren.

TV-programma over long covid en geloofsleven

Ook in onze parochie zijn verschillende mensen in de afgelopen paar jaren besmet
geraakt met het corona-virus. Sommige mensen hebben hiervan weinig last en
herstellen snel, anderen zijn hiervan zeer ziek en worstelen met een langdurig
herstelproces. Op de landelijke website van onze kerk is momenteel een doorverwijzing
te zien naar het EO programma Crux. Hierin komen twee mensen aan het woord die
kampen met Long Covid, een nasleep van corona. Eén van die twee is een parochiaan
uit Den Haag, het geheel is een boeiend portret van twee mensen die over hun
ervaringen vertellen. Zij spreken ook over de invloed die hun ziekte heeft op hun
geloofsleven. Ik vond het een bijzonder programma, dat ik graag bij u aanbeveel.

Uit de parochie

Afgelopen maandag onderging Ineke van Buuren een operatie, die goed verlopen is.
Inmiddels is zij voor verder herstel weer thuis. Daar staan een aantal weken voor. Voor
Ineke is zo’'n gedwongen rustperiode een hele opgave! Voorspoedig herstel gewenst.

Ik wens u alle goeds en Gods aanwezigheid.

Hartelijke groet,
Wietse van der Velde, pastoor

2. Agenda activiteiten parochie

Afgelopen zomer heb ik een oproep gedaan voor suggesties voor het “jaarprogramma”
2022-2023. Daarop zijn een aantal reacties gekomen. Sommige suggesties lenen zich
uitstekend voor tijdens het koffiedrinken na de zondagse viering; andere onderwerpen
vragen om een doordeweekse avond.



Zelf hoopte ik in september na afloop van een viering de “aftrap” te geven door met
behulp van een power-point presentatie een “vogelvlucht overzicht” te geven van de
geschiedenis van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Maar helaas ontbrak op dat
moment de benodigde beamer!

Ik wil dit nu gaan doen in de maand april 2023, wanneer onze kerk stilstaat bij het feit
dat 300 jaar geleden Cornelis Steenoven tot aartsbisschop van Utrecht werd gekozen
en wat de oorzaak werd van het zelfstandige bestaan van onze kerk.

Hieronder leest u over activiteiten in de komende drie maanden:

- Wat al wel doorgang vond was de eerste bijeenkomst Wegwijs in de kerk-/
gezangboeken van de Oud-Katholieke Kerk. Toen stond het kerkboek centraal.
Op dinsdag 22 november om 20.00 uur in de parochiezaal, staat - heel
toepasselijk op de feestdag van de H. Cecilia, de patrones van de kerkmuziek -
het gezangboek centraal.

Ook zonder de eerste keer aanwezig geweest te zijn, bent u welkom.

- Alsvoorbereiding op het Kerstfeest wil Tjalling Kindt met ieder die wil, op de wijze
van QOost-Europese volkskunst, een achterglas-ikoon maken. Dit is een
schildertechniek die voor mensen met geen enkele ervaring te doen is.
Dit zal in de Advent een activiteit op een viertal donderdagmiddagen in de
parochiezaal zijn. Niet alleen parochianen, maar ook buurtbewoners en mensen
uit de oecumene van de binnenstadskerken zijn daarbij welkom.

In de volgende parochiebrief leest u de precieze details.

- Op zondag 29 januari zal onze parochiane Joanna Paszkiewicz, journalist en
kunstenaar, vanuit haar eigen ervaringen in het toenmalige communistische
Polen ingaan op “Grenzen aan het compromis. Tussen propaganda en
journalistiek” met daarna gelegenheid tot gedachtenwisseling.

- Als eerstkomende activiteit staat een avond met Maarten van Stokkum op het
programma. Op dinsdagavond 25 oktober om 20.00 uur in de parochiezaal wil hij
ons graag deelgenoot maken van zijn ontdekkingstocht naar vragen rondom God
en (de zin) van de schepping. Aan de hand van het door hem ontwikkelde
denkmodel “De Troon van God” wil hij ons meenemen op zijn tocht.

Hieronder schrijft hij zelf hier iets meer over. Graag van tevoren aanmeldeni.v.m.
informatie op papier dat verstrekt zal worden.

Nadere info over de inhoud van de avond op 25 oktober

Vanaf half 2009 ben ik bezig met iets waarvan ik een aantal jaren later ontdekte dat het
mijn levensopdracht moet zijn. Die heb ik omarmd. Mijn hele leven ben ik al doende
met levensvragen. Toen ik bezig was met 'tronen' als onderdeel van de hemelse
machten (engelenkoren geheten) kwam ik er niet uit: wat voor engelen zijn dat? De
literatuur is onduidelijk en spreekt elkaar tegen, zelfs auteurs die zichzelf tegenspreken.
De Bijbel biedt niets, maar indirect een heleboel. Maar daar moest ik wel wat moeite



voor doen. Tronen zijn daarin heerlijkheid, koningschap, macht en vooral veel
rechtvaardigheid: geen engeltje te bekennen, naast de serafs en de cherubs. Maar, eris
een anomalie: drie scenes met God letterlijk op Zijn Troon in de hemel. Eentje ontdekte
ik kort geleden en dat is een aparte waar 'nooit' over gepreekt wordt, geen wonder dat
ik die niet eerder tegenkwam. De andere twee: Ezechiél en Openbaring. God zit er
gewoon. Wat is die troon voor symbool: WAAR ZIT GOD OP? Drie weken peinzen, met
een antwoord op een onbewaakt ogenblik: GOD ZIT OP HOE HIJ DE WERELD GEMAAKT
HEEFT. Nou zeg: lekker duidelijk! Moet je daar nou mee? Tja: Kracht, Verandering,
Alvermogen, Verhouding: over die begrippen had ik al veel nagedacht en dat zijn toch
wel heel fundamentele beginselen waarmee God inderdaad 'moet werken', zogezegd.
Veel gedenk, inspiratie en werk later kwam er een voltooid schema: een
driedimensionaal model. Dat heet 'merkaba': vrij vroeg bij 'toeval' ontdekt en dat wordt
in de oude Joodse traditie 'troon van God' genoemd. Daar moet je dus wel mee verder!
Ik merk dat dit model dat ik Troon van God® noem als denkmodel goed werkt, je kan er
veel mee leren begrijpen: hoe werkt de schepping. Waarom is de schepping er? Deze
laatste vraag blijft liggen, maar een begin kan ik geven, met jullie delen. Toch kwam ook
ik overlappingen en schijnbare tegenstrijdigheden tegen, net zoals het bestaan dat
doet... . Dat klopt dus.

Op dinsdag 25 oktober, om 20 uur in onze Sint Martinus aan de Witte de Withstraat 2
Groningen ga ik een inleiding geven over deze ontdekkingstocht en neem jullie mee een
heel klein stukje de weg op die ik ging. Eventueel vervolg is mogelijk.

Het is iets heel anders dan de vooral middeleeuwse Joodse troonwagenmystiek waar ik
bezwaren tegen heb; het is een poging de wereld op een zo veel mogelijk wereldse
manier te leren doorgronden, voor zover dat gaat met een dergelijk filosofisch,
esoterisch, mystiek onderwerp. Het zet wel onze denkramen open. Spannend, voor mij
nog steeds. Jullie zijn van harte uitgenodigd, graag tot dan.

Maarten van Stokkum

3. Theresia van Avila, patrones van de kerngroep Friesland

Zaterdag 15 oktober is de feestdag van de H. Theresia van Avila (1515-1582). Zij is de
patrones van de kerngroep Friesland van onze parochie.
Hieronder haar meest bekende portret.



Veel van haar teksten worden nog steeds gelezen.

Eén van haar gedichten Nada te turbe wordt zelfs heel vaak gezongen. Die is namelijk
op muziek gezet door de broeders van Taizé en heeft een plek gevonden in hun
populaire bundels. Het is zelfs als lied 900 opgenomen in het Liedboek van de
protestantse kerken in Nederland!

Nada te tiwrke, nada te espante,
quiem o Dies tiene, nada le falta
Nada te tiwrke, nada te espante,
sele Dles basta,

Vertaling:

Laat niets je verontrusten,

laat niets je beangstigen:

Wie God heeft ontbreekt niets.
God alleen is genoeg.

Wie God heeft ontbreekt niets.
God alleen is genoeg.

Wietse van der Velde
4. Ter overweging — Vreemdelingen/vluchtelingen

Afgelopen week lazen we in de kerk het verhaal van Ruth, een Moabitische vrouw, die
als vreemdelinge haar plaats kreeg in het volk Israél en zelfs een stammoeder van Jezus
werd.

Jezus zelf leefde als kind als vreemdeling in een vreemd land. Hij moest immers samen
met zijn ouders voor de vervolging van koning Herodes naar Egypte vluchten.



In de media worden we dagelijks geconfronteerd met “trekkers van het ene land naar
het andere”: mensen die vluchten voor de oorlog in de Oekraine of de brandhaarden
in het Midden-Oosten, mensen die vluchten omdat zij om hun seksuele geaardheid
worden vervolgd, vrouwen die als mensen van de tweede rang worden behandeld en
noem maar op. Ook in ons land zoeken zij een veilige plek om te leven. Het zijn er veel
en onze samenleving lijkt niet in staat om ze een menswaardige plek te geven. Op veel
plaatsen in ons land stellen nu kerkelijke gemeenten gebouwen ter beschikking als
onderdak voor deze vluchtelingen. Maar hoe dan ook, vluchtelingen zijn onderdeel
geworden van het publieke debat, de één is van mening dat er zoveel mogelijk hulp en
in de eerste plaats onderdak gegeven moet worden, terwijl de ander vindt dat we onze
grenzen voor hen zouden moeten sluiten. Om als christenen onze plek in dat debat te
vinden, kan het onderstaande artikel dat ik vond in de nieuwsbrief van het Nederlands-
Vlaams Bijbelgenootschap ons denk ik behulpzaam zijn.

Wietse van der Velde

Vertrekken en thuiskomen: migranten in de Bijbel

Of het nu om vluchtelingen, avonturiers, gelukszoekers of veroveraars gaat: migratie is van
alle tijden. Nu, maar niet minder in de Oudheid. ‘Van heinde en verre’ is dit jaar het thema
van de Week van de Klassieken. Ook in de Bijbel zijn mensen telkens op reis, in beweging.
Dat begint al in de eerste hoofdstukken, als Adam en Eva uit het paradijs verdreven
worden. En het gaat door tot de laatste bladzijde, waar we lezen over thuiskomen in een
nieuwe wereld.

In de vele Bijbelverhalen over erop uittrekken en ergens thuis komen, vinden we steeds
de spanning tussen zelf vreemdeling zijn en de ander als vreemdeling zien (of juist leren
om dat niet te doen!).

Wie is een vreemdeling?
Om Bijbelteksten over migratie en vreemdelingen goed te begrijpen, helpt het om iets
te weten van de situatie van toen. In het Hebreeuws staat er dan vaak het woord geer



(meervoud geriem). Dat beschrijft iemand die ergens woont zonder een eigen stukje
grond te hebben. Van dit soort vreemdelingen — we zouden hen migranten noemen —
waren er destijds veel. Ze waren voor hongersnood of oorlog gevlucht, zoals Elimelech
en Noomi (Ruth 1:1-2) of de Judeeérs in 2 Koningen 25:26. Of het waren
krijgsgevangenen, die op het land of bij bouwprojecten aan het werk werden gezet
(bijvoorbeeld in Jozua 9:16-27). ‘Tijdelijk’ en ‘onzeker’ zijn kernwoorden voor het leven
van zo’n vreemdeling. Vreemdelingen in de zin van geriem worden vaak genoemd in
de wetten van Mozes. In dat opzicht zijn die wetten uniek. Ook andere Oud-oosterse
wetsteksten roepen op om kwetsbare mensen te beschermen. Maar alleen in de
wetten van Israél worden vreemdelingen genoemd als een groep die bijzondere
bescherming verdient. God vindt hen net zo belangrijk als weduwen en kinderen
zonder vader. Die bijzondere manier om naar vreemdelingen te kijken heeft alles te
maken met de ervaring van het volk Israél. Op het moment dat ze volgens het verhaal
de wetten van God ontvangen, zijn ze zelf net ontsnapt uit een situatie als geriem,
waarbij ze door de Egyptenaren uitgebuit en mishandeld werden.

U bent zelf een vreemdeling geweest

Maar het vreemdeling-zijn zit al veel langer in hun DNA. Abraham, de stamvader van
de Israélieten, wordt door God geroepen om zijn eigen land te verlaten en in Kanaan
te gaan wonen (Genesis 15). Ook Abrahams kleinzoon Jakob weet wat het is om
kwetsbaar aan de rand van de maatschappij te leven (Genesis 34:30). En uiteindelijk
belanden de nakomelingen van Abraham dus in Egypte, waar ze eerst warm ontvangen
worden, maar later tot rechteloze slaven worden gemaakt (Exodus 1:8-14). Hun
overkomt wat migranten op alle plaatsen en in alle tijden steeds weer is overkomen:
de oorspronkelijke inwoners zien hen als bedreiging en proberen hen op alle mogelijke
manieren klein te houden. Omdat de Israélieten in de minderheid zijn, kunnen ze
zichzelf niet verdedigen. En is er niemand die het voor hen opneemt. In de wetten van
Mozes klinkt daarom steeds weer de oproep om vreemdelingen welkom te heten en
goed te behandelen (bijvoorbeeld in Deuteronomium 10:19). Vreemdelingen die
volgens de wetten van Israél leven, worden ook door die wetten beschermd. Een mooi
voorbeeld is Ruth, die haar Moabitische afkomst inruilt voor een nieuw bestaan in
Israél (Ruth 1:16).

Net als bij teksten over rechtspraak en bij wetten over de omgang met arme mensen,
gaat het bij teksten over vreemdelingen niet alleen om het naleven van regels, maar



om een houding. De Israélieten zijn zelf vreemdelingen geweest. Ze weten dus heel
goed hoe het is om nergens bij te horen en uitgebuit te worden. Dat besef moet ervoor
zorgen dat ze met andere ogen gaan kijken naar de migranten die nu bij hen wonen.
Leviticus 19:33-34 gaat hierin heel ver: ‘Jullie mogen mensen die als vreemdelingen in
jullie land wonen, niet onderdrukken. Behandel hen alsof ze Israélieten zijn. Houd
evenveel van hen als van jezelf. Want jullie zijn zelf ook vreemdelingen geweest, toen
jullie in Egypte waren. Ik ben de Heer, jullie God.’

Eenheid in Christus

In het Oude Testament wordt het verschil tussen Israél en mensen uit andere volken
dus vaak al overbrugd. In het Nieuwe Testament gaat dat nog verder. Jezus gaat
regelmatig om met mensen uit andere volken en reist door streken waar veel
buitenlanders woonden (zie bijvoorbeeld Marcus 5:1-20). Soms zijn buitenlanders zelfs
een voorbeeld voor een groot geloof of gedragen ze zich zoals dat volgens de wetten
van Mozes zou moeten (Matteis 8:5-13; Lucas 10:25-37). En volgens Mattedis 25:31-
46 herken je volgelingen van Jezus onder andere aan het feit dat ze vreemdelingen in
huis nemen. Volgens Paulus vallen door het geloof in Christus verschillen tussen volken
weg. Wie in Christus gelooft, hoort er helemaal bij: ‘Jullie zijn nu nieuwe mensen. En
nieuwe mensen zijn niet langer Joden of niet-Joden. Ze zijn ook niet langer slaven of
vrije mensen. Ze zijn christenen! Christus is in jullie allemaal aanwezig, daarom zijn
verschillen nu niet belangrijk meer’ (Kolossenzen 3:11). En andersom zijn juist alle
christenen een soort migranten, omdat hun echte thuis niet op aarde, maar in de
hemel is (1 Petrus 1:17, 2:11-12).

Wie ‘ja’ zegt tegen de God van de Bijbel, zegt daarmee ook ‘ja’ tegen een voortdurende,
dagelijkse pelgrimage. Dat heeft gevolgen voor hoe je naar de wereld om je heen kijkt.
Het verbindt je met mensen die onvrijwillig op pad zijn gegaan. Het zorgt ook voor een
stukje relativering: je eigen ‘huisje, boompje, beestje’, hoe vertrouwd ook, is nog maar
een voorproefje van dat echte thuiskomen dat de Bijbel belooft. En ten slotte zit aan
die pelgrimage, ondanks alle relativering, ook een opdracht vast. Vrij vertaald naar
Jeremia 29:4-7: zet je in voor de bloei van de wereld om je heen, en breng op die
manier Gods nieuwe wereld een stukje dichterbij.

5. Diocesane livestreamvieringen
ledere zondag en op de belangrijkste feestdagen wordt voor het aartsbisdom Utrecht
een livestreamuitzending om 10.00 uur vanuit de kathedrale kerk te Utrecht verzorgd.
Op de landelijke website van de OKKN www.OKKN.nl kunt u de link aanklikken.

6. Hoe wij vieren
In juni zijn alle coronamaatregelen die het kerkelijk leven beperkten vervallen.
Dit betekent voor onze manier van vieren het volgende.
1. De 1,5 meter afstand komt te vervallen.


http://www.okkn.nl/

2. Een vaste zitplaats is niet meer nodig.

N.B. Door het flexibele karakter van de zitplaatsen in de kerk, is het voor iedereen
die dat wenst mogelijk om de anderhalve meter afstand te bewaren.
3. Een mondkapje hoeft niet meer gedragen te worden.
4. Bij het uitwisselen van de vredegroet kan men elkaar met het geven van een hand,
een hoofdknik of een lichte buiging “vrede” wensen.
5. De heilige communie wordt onder twee gedaanten uitgereikt.
Hygiéne blijft ook hier een rol van betekenis spelen. Het drinken uit de kelk wordt
echter in onze parochie nog niet gedaan. De kelk wordt door een assistent
vastgehouden. U kunt dan de hostie in de wijn dopen.
Het blijft de persoonlijke keuze van iedere communicant om de heilige communie
onder één of twee gedaanten te ontvangen.

Wietse van der Velde, pastoor

7. De ‘thuiscollecte’

U kent allemaal dit zinnetje uit de afkondigingen: “De collecte tijdens het offertorium is
bestemd voor het mogelijk maken van onze vieringen”... Onze vieringen zijn gelukkig
hervat, maar nog niet iedereen durft het aan naar de kerk te komen of men is om andere
redenen verhinderd de viering bij te wonen. En toch gaan de kosten gewoon door. Het
Bisschoppelijk Bureau herinnerde ons, juist vanwege die doorgaande kosten, de
inkomsten uit de thuiscollecten daarom niet te vergeten. Terecht natuurlijk.
Verschillende parochies hebben verschillende oplossingen. Wij stellen voor om het
simpel te houden. En dat is dat u gewoon af en toe een bedrag overmaakt op de
bekende bankrekening van de kerk.

Rekeningnummer van de parochie is:

NL12INGB0003941884 t.n.v. Oud-Katholieke parochie v.d. H. Martinus te Groningen,
onder vermelding van ‘thuiscollecte’.

Dan weet Christa wat de bestemming is. (Bijkomend voordeel van overmaken is ook
nog dat het daarmee aftrekbaar is van de belastingen).



8. Veilige kerk

De OKKN hanteert een actief beleid om een veilige kerk te waarborgen. Alle informatie
hierover is te vinden op de website: https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/

9. Agenda vieringen
Vieringen in Groningen, parochiekerk van de H. Martinus, Witte de Withstraat 2:
vieringen iedere 1¢, 3¢ en 5¢ zondag van de maand om 11.00 uur.
Voor de vieringen met Kerst, de Goede Week en Pasen en eventuele andere bijzondere
vieringen: zie de agenda in de parochiebrieven voorafgaande aan die dagen.
Vieringen Grace Church (van de Anglicaanse gemeenschap):
iedere 2¢ en 4¢ zondag van de maand om 10.30 uur in onze kerk.

Eucharistievieringen Friesland, Caeciliakerk, Tsjerkepaed 26, 9081 AT Lekkum.
ledere eerste zaterdag van de maand om 19.00 uur.
5 november, 3 december, 24 december Kerstavond, tijd wordt nog bekendgemaakt .

11. Contact

Oud-Katholieke parochie van St. Martinus te Groningen
deservitor (waarnemend pastoor):

can. drs. Wietse van der Velde,

Jan R. Stuutstraat F8§,

9663 SE Nieuwe Pekela

tel. 0597 221080/06 481 99 493

secretaris

Renée Lokman

mail: secretaris@groningen.okkn.nl
contactpersoon Friesland:

Pieter van Hes

mail: ptvhes@xs4all.nl
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