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Eerstkomende eucharistieviering 
zondag 2 juli, 11.00 uur – vijfde Zondag na Pinksteren,                                            
                                              zondag van de belofte 

 
1. Van de pastoor 

Terwijl volgens de kalender de zomer nog maar net begonnen was, zuchtte ons land 
onder tropische temperaturen en was aan de natuur te zien dat die smachtte naar 
water. Gelukkig zijn de temperaturen nu “normaler” en regent het zo nu en dan. Voor 
een aantal van onze parochianen was de junimaand al hun vakantiemaand, maar het 
“gewone” parochieleven ging door.  
 
Voorjaarsgemeentevergadering  
Op zondag 18 juni hielden we onze voorjaarsgemeentevergadering. Hoofdpunt op de 
agenda waren de jaarrekening 2022 en de financiële vooruitzichten. Onze 
administrateurs Christa en Henk Prinsen hadden die weer uiterst nauwkeurig opgesteld 
(het Bisschoppelijk Bureau in Amersfoort vindt het voorbeeldig voor de hele kerk!). 
Trevor Mooijman (die met een verstuikte enkel thuis zat) en Maarten van Stokkum 
hadden de stukken gecontroleerd en vroegen de gemeentevergadering zoals dat zo 
mooi heet om decharge te verlenen. Dat werd met applaus gedaan. Verschillende 



vragen bijvoorbeeld over de financiële toekomst van de parochie (dit n.a.v. komende 
veranderingen in het systeem van afdrachten aan de landelijke kerk) en verhuur van 
kerk en pastorie werden beantwoord. Ook de samenstelling van het kerkbestuur en de 
administratie kwamen ter sprake. De benoemingstermijn van onze penningmeester 
Paul Towles, die al verlengd was, loopt per 1 september af. Gelukkig is Trevor Mooijman 
bereid gevonden om lid van het kerkbestuur te worden en de functie van 
penningmeester te vervullen. Hij zal aan de aartsbisschop ter benoeming worden 
voorgedragen. Christa en Henk hadden al aangegeven per 1 januari 2024 te stoppen 
met de financiële administratie van de parochie en de organisatie van de verhuur van 
de kerk. Hiervoor is nog geen oplossing gevonden. Een gesprek met het Bisschoppelijk 
Bureau over een eventuele uitbesteding  van de administratie aan de landelijke kerk zal 
worden georganiseerd. Voor de organisatie van de verhuur zullen we verder op zoeken 
moeten.  
Een geanimeerd gesprek ontstond bij het agendapunt over de vraag wat de vergadering 
dacht over het drinken uit de kelk bij de communie. Het resultaat was dat de vergadering 
van mening was dat iedereen daarin vrij is. Er werd daarna doorgesproken over allerlei 
aspecten van onze vieringen, toch heel duidelijk het hart van ons parochieleven.  
Graag vestigen wij nog eens uw aandacht op de mogelijkheid om producten voor de 
Voedselbank Groningen mee naar de vieringen te nemen. U kunt ze in de daarvoor 
bestemde mand in de hal van de kerk zetten. Ze worden tijdens de collecte bij het 
klaarmaken van het altaar ook naar voren gebracht. Samen met de gaven van onze 
Anglicaanse zusterparochie worden ze dan later naar de voedselbak gebracht. 
 
Uit de parochie 
Gabriëlle Hooimeijer uit Meppel moest als misdienaar verstek laten gaan omdat uit haar 
been een aantal pinnen, die daarin zaten vanwege een gecompliceerde breuk, konden 
worden verwijderd.  Haar herstel gaat gelukkig voorspoedig. 
Marieke Voogt uit Hoogeveen verwacht dat ze in deze maand weer een operatie zal  
moeten ondergaan. Veel sterkte en goede moed gewenst. 
Talitha van Essen bezoekt al vele jaren onze vieringen. In het afgelopen jaar besloot ze 
om tot onze kerk te willen toetreden. Alhoewel ze na de zomer vanwege studie naar 
Amsterdam zal verhuizen, wil ze toch graag in onze parochie – waarin ze de Oud-
Katholieke kerk heeft leren kennen en met wie ze zich verbonden weet - officieel 
toetreden. Het toetreden staat gepland voor zondag 20 augustus, het hoogfeest van 
het Ontslapen van de H. Maagd Maria. 
 

Op 1 juli wordt gevierd dat 150 jaar geleden de slavernij in ons koninkrijk werd 
afgeschaft. Aan de vooravond van de herdenkingsdag Keti Koti wordt op vrijdag 30 juni 
een herdenkingsdienst gehouden in de Nieuwe Kerk te Amsterdam georganiseerd door 
de Raad van Kerken Nederland met als titel: Gedeeld verleden-gezamenlijke toekomst. 
Geïnspireerd door de boodschap van de Bijbel wil de Raad van Kerken in deze 
oecumenische dienst  rechtdoen aan het verleden en een bijdrage leveren aan een 
heilzame verwerking van het slavernijverleden. In de nieuwsbrief van het 



Bijbelgenootschap las ik een inspirerende meditatie van ds. Rhoïnde Mijnals Doth, 
voorganger binnen de Evangelische Broedergemeente en voorzitter van SKIN (Samen 
Kerk in Nederland), die ik graag doorgeef. 

Zomer in de parochie   

Op dinsdag 12 juli  om 20.00 uur is er weer een “catechese” bijeenkomst in de 
gemeentezaal. De vorige keer hebben we gekeken naar de sacramenten van doop, 
vormsel en verzoening. Deze keer hebben de overige sacramenten de aandacht. 

 

Theresia van Avila: terwijl zij schrijft, heeft Theresia een visioen 

Net als in voorgaande jaren organiseren de Groningse binnenstadskerken weer een 
aantal doordeweekse bijeenkomsten waarbij iedereen welkom is. Ook onze parochie 
doet weer mee. Op dinsdag 18 juli hoop ik om, 10.00 uur in de gemeentezaal een lezing 
te houden met als titel  “Theresia van Avila: een sterke vrouw, mystica en 
kerkhervormster uit de 16e eeuw met een verhaal voor nu”. Er is daarbij ruim 
gelegenheid tot gesprek. Onze parochie heeft wat met Theresia van Avila, want zij is de 
patrones van onze kerngroep Friesland en wordt in de liturgie ook altijd samen met Sint 
Martinus als patronen van de parochie genoemd. De activiteiten in andere kerken zal ik 
in de komende parochiebrief opnemen. 

https://skinkerken.wixsite.com/skin/identiteit
https://skinkerken.wixsite.com/skin/identiteit


 
Parochianen uit onze nabuurparochie Wilhelmshaven 
 
Op zondag 30 juli krijgen wij bezoek van onze zuster- en nabuurparochie uit 
Wilhelmshaven bij Bremen. Dit bezoek was al eerder gepland, maar moest door 
corona worden verschoven.  
 
Een hartelijke groet voor u allen, 
 
Wietse van der Velde, pastoor 
 

2. Tot wie zou ik anders gaan? 
. 

De ene keer weet je direct wat je zult gaan schrijven voor het inleidende artikel van de 
nieuwe parochiebrief, de mediatie of hoe je het ook maar wilt noemen. De andere keer 
moet je je hersenen daar eens flink over laten kraken, voordat er “iets” daagt.  Dat 
laatste gebeurde mij toen ik de meditatie voor dit zomernummer moest gaan schrijven. 
 
Toevallig vielen mijn ogen op woorden uit het Johannesevangelie (6, 67-68), waar Jezus 
aan de apostelen, zijn twaalf meest intieme leerlingen vroeg: “Willen jullie soms ook 
weggaan?” Uit die vraag springt een gevoel van verlatenheid, van in de steek gelaten te 
worden  naar voren.  
In de afgelopen weken had ik een aantal pastorale gesprekken, waarin mensen in 
verschillende bewoordingen, diezelfde ervaring met mij deelden, dat mensen hen in 
moeilijke tijden in de steek hadden gelaten.  
Op een kritiek moment in hun leven bleek wie hun ware vrienden waren.   
 
Een vrouw is weduwe geworden. Sommige echtparen blijven weg, andere blijven trouw 
komen. 



Mensen hebben een geliefde verloren. De buren aan de ene kant durven niet meer te 
komen (want wàt moeten we zeggen?). De buren andere kant  stappen gelukkig wel 
over de drempel heen. 
Een man is gescheiden. Hij zit iedere avond alleen, geen mens laat zich zien. 
Ik vermoed dat u zelf wel genoeg van dergelijke voorbeelden uit uw eigen leven of dat 
van anderen kunt vinden. 
 
De vraag van Jezus of zijn vrienden  nou ook maar niet wilden weggaan, vond zijn reden 
in de negatieve reactie van veel van zijn leerlingen, toen Jezus zich zelf het brood des 
levens had genoemd, hèt levensbrood voor de mensen, zonder wie de mensen niet 
zouden kunnen leven. Toen sommige van zijn leerlingen dat - die pretentie - hoorden 
keerden zij zich van Jezus af. Zijn woorden over het brood, over zichzelf, waren hun te 
hard, ze waren voor hen zwaar te verteren. Het moet voor Jezus zwaar zijn aangekomen, 
dat mensen die al lange tijd met hem optrokken, die  hem gevolgd waren door Galilea 
om zijn preken te horen en zijn daden te zien, die Hij als zijn vrienden was gaan 
beschouwen, dat die hem de rug toekeerden. 
Stond Hij er nu alleen voor? Goddank niet. 
Zijn twaalf meest intieme leerlingen, de apostelen, en een groep vrouwen bleef over. 
Jezus blijkt er een voorgevoel te hebben  dat één van die twaalf  later – als het er echt 
op aan zal komen – toch ook nog zal afvallen. Je zou kunnen zeggen dat die vriend - 
Judas - hoogverraad pleegde, toen hij zijn Heer en Meester voor een spot som 
overleverde in de handen van zijn tegenstanders.  
Maar een ander van die twaalf – Petrus – zei: “Naar wie zouden wij moeten gaan, Heer? 
U spreekt woorden die eeuwig leven geven.” Die reactie  moet hartverwarmend voor 
Jezus zijn geweest . 
 
Die woorden van Jezus die eeuwig leven geven, worden ons door de Heilige Geest, de 
Geest van God, in het hart en in de mond gegeven. Met die woorden van waaruit wij 
kunnen en mogen leven,  kunnen wij andere mensen opzoeken, troosten, moed geven, 
hun levens verwarmen, hun kracht geven om hun levensweg te vervolgen. 
Dat mogen wij doen bij onze vrienden, bij iedereen die dat nodig heeft. Christenen zijn 
er immers niet om die woorden van eeuwig leven voor zichzelf te houden. Nee, zij zijn 
er om die levenswoorden – waaruit en waardoor zij zelf leven – door te geven. 
Net zoals het brood niet iets is om alleen in eigen mond te eten, maar om mensen die 
honger hebben, te eten te geven. Brood voor het hart en brood voor de maag zijn 
doorgeefartikelen.  
Ik hoop dat al die mensen te midden van wie wij leven en werken, die zich door 
medemensen in de steek gelaten voelen, mogen gaan ervaren dat zij er toch niet alleen 
voorstaan. Dat Jezus, het levende Woord van God er is, dat zijn volgelingen, zijn 
vrienden, dat wij er zijn. Dat zij door die ervaring weer volop leven mogen ervaren. 
 
Wietse van der Velde, pastoor 
 
 



Bij de lezing uit Johannes 6, 60-69 
schreef ds. Wim van der Zee (Zondagswoorden 1995) volgend gebed:  

 

Houd ons bijen, God,  
mensen die elkaar niet hebben uitgezocht.  
Maar die elkaar gevonden hebben  
omdat wij allen gezocht zijn door U;  
geef dat wij elkaar verrijken  
door onze armoede te bekennen  
en uw grote genade aan te prijzen. 

 

3. 150 jaar afschaffing van de slavernij                                                                        
een overdenking bij Keti Koti 

 

Elk jaar op 1 juli vieren we Keti Koti, de ketenen gebroken, Manspasi. En in 2023 staan 
we in het bijzonder stil bij het verleden dat ons samenbindt én verscheurt. Wat doe jij 
op deze dag? Vier je hem? Of gaat hij ongemerkt aan je voorbij?  

Misschien ervaar je, net als ik, dat het bewustzijn over onze gezamenlijke geschiedenis 
groeit. Inclusiviteit, geen uitsluiting, meer diversiteit: daar gaan vandaag de dag de 
gesprekken over, zowel in de kerk als in de samenleving. Allemaal mooi en waar. 

En toch ben ik voorzichtig. Je moet namelijk voorkomen dat je over de kern van het 
probleem heen walst. Want door bijvoorbeeld reclames kleurrijker te maken of door 
een quotum vast te stellen op de werkplek verwerk je het verleden niet, en schep je dus 
ook geen heilzame toekomst. 



Heeft de Bijbel hier iets over te zeggen? Jazeker! Bijvoorbeeld in de brief van Paulus aan 
de Galaten: 

‘Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw 
aardse begeerten vrij spel te geven, maar dien elkaar in liefde, want de hele wet is 
vervuld in één uitspraak: “Heb uw naaste lief als uzelf.”’ 

Gal. 5:13-14 
Nee, misbruik die vrijheid niet, maar dien elkaar. Dien elkaar… Kunnen we dat? Wit, 
zwart? Elkaar dienen? Dat zegt iets over gelijkwaardigheid: de een is niet meer dan de 
ander. Maar als gevoelens van superioriteit of juist minderwaardigheid diep verworteld 
zitten in een mensenleven, hoe krijg je die er dan uit? Dat is een lang proces. 

De weg tot heilzame verwerking 
Dien elkaar in liefde. Heb lief. ‘Alles is liefde.’ Het klinkt allemaal zo soft. Maar door zo 
te denken, onderschatten we de liefde. Ik moet denken aan wat bisschop Curry zei 
tijdens het huwelijk van Meghan en Harry in Engeland: ‘Er zit kracht in liefde.’ Is dat 
misschien de weg tot die heilzame verwerking? De weg van de liefde? Liefde zoals 
Paulus die omschrijft: 

‘De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en 
geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken 
en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde 
in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze’. 

1 Korintiërs 13:4-7 
De liefde die Paulus zo uitlegt, omvat alles en kan zeker een weg zijn, maar ik zeg er 
gelijk bij dat ik uit mijzelf niet zoveel liefde heb. Ik geloof wel dat als wij (mijzelf 
inbegrepen) aangesloten blijven op de bron van liefde, op God zelf, Hij ons die liefde wil 
geven, door zijn Geest. En dan kan de vrucht van zijn Geest zichtbaar zijn in ons leven: 
liefde, geduld, zelfbeheersing, vrede, trouw, blijdschap. Het begint met het 
allerbelangrijkste gebod: Heb God lief, heb je naaste lief en heb jezelf lief. 

‘En als die liefde de weg is, dan zullen we gerechtigheid laten vloeien als een machtige 
stroom en rechtvaardigheid als een eindeloze beek. […] Als liefde de weg is, dan is er 
ruimte voor al Gods kinderen. […] Als liefde de weg is, dan weten we dat God de bron is 
voor ons allen, dan zijn we broeders en zusters, kinderen van God.’ 

bisschop Michael Curry 
Wij zijn geroepen om vrij te zijn, maar misbruik die vrijheid niet – dien elkaar … in liefde. 
Dus laten we dat ‘gewoon’ maar proberen te doen. Gewoon in het klein beginnen. Wat 
zeg ik in deze concrete situatie? Hoe handel ik? Wat zou Jezus doen? Zo breng je stapje 
voor stapje iets teweeg, in je eigen denken en houding, en ook bij de ander. 

https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/GAL.5.13
https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/1CO.13.4
https://www.eo.nl/artikel/minella-meets-bisschop-michael-curry


Rhoïnde Mijnals Doth, voorganger binnen de Evangelische Broedergemeente en 
voorzitter van SKIN (Samen Kerk in Nederland). 

4. Diocesane livestreamvieringen  

Iedere zondag en op de belangrijkste feestdagen wordt voor het aartsbisdom Utrecht 
een livestreamuitzending om 10.00 uur vanuit de kathedrale kerk te Utrecht verzorgd.  
Op de landelijke website van de OKKN www.OKKN.nl kunt u de link aanklikken. 
 

5. Hoe wij vieren  
In juni 2022 zijn alle coronamaatregelen die het kerkelijk leven beperkten vervallen.  
In de gemeentevergadering op 18 juni hebben we over manier van vieren in onze 
parochie het volgende afgesproken: 

 
 

  
1. Bij het uitwisselen van de vredegroet kan men elkaar met het geven van een hand, 
een hoofdknik of een lichte buiging “vrede” wensen.  
2. De heilige communie wordt in een kring onder twee gedaanten uitgereikt.                 
De hostie wordt door de priester uitgereikt.                                                                                         
De kelk wordt door een assistent vastgehouden; men kan uit de kelk drinken of de 
hostie in de wijn dopen.  
Wietse van der Velde, pastoor  

 

6. De ‘thuiscollecte’ 

U kent allemaal dit zinnetje uit de afkondigingen: “De collecte tijdens het offertorium is 
bestemd voor het mogelijk maken van onze vieringen”... Onze vieringen zijn gelukkig 
hervat, maar nog niet iedereen durft het aan naar de kerk te komen of men is om andere 
redenen verhinderd de viering bij te wonen. En toch gaan de  kosten gewoon door. Het 
Bisschoppelijk Bureau herinnerde ons, juist vanwege die doorgaande kosten, de 
inkomsten uit de thuiscollecten daarom niet te vergeten. Terecht natuurlijk. 
Verschillende parochies hebben verschillende oplossingen. Wij stellen voor om het 

https://skinkerken.wixsite.com/skin/identiteit


simpel te houden. En dat is dat u gewoon af en toe een bedrag overmaakt op de 
bekende bankrekening van de kerk.  
 
Rekeningnummer van de parochie is:  
NL12INGB0003941884 t.n.v. Oud-Katholieke parochie v.d. H. Martinus te Groningen, 
onder vermelding van ‘thuiscollecte’.  
Dan weet Christa wat de bestemming is. (Bijkomend voordeel van overmaken is ook 
nog dat het daarmee aftrekbaar is van de belastingen). 

  
7. Veilige kerk 

De OKKN hanteert een actief beleid om een veilige kerk te waarborgen. Alle informatie 
hierover is te vinden op de website: https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/  
 

          8. Agenda vieringen en overige activiteiten 
Vieringen in Groningen, parochiekerk van de H. Martinus, Witte de Withstraat 2:  
vieringen iedere 1e, 3e en 5e zondag van de maand om 11.00 uur. 
Voor de vieringen met Kerst, de Goede Week en Pasen en eventuele andere bijzondere 
vieringen: zie de agenda in de parochiebrieven voorafgaande aan die dagen. 
 
zondag 16 juli, 11.00  uur – zevende zondag na Pinksteren 
                                                  zondag van de zaaier 
zondag 30 juli, 11.00 uur – negende zondag na Pinksteren 
                                                 zondag van de gelijkenissen 
Bezoek van de Oud-Katholieke parochie van Wilhelmshaven aan onze parochie.  
                                                    
Catechese  
dinsdag 12 juli, 20.00 uur – vervolg over de sacramenten 

 
Zomerprogramma Binnenstadskerken  

Dinsdag 18 juli, 10.00 uur, gemeentezaal Witte de Withstr. 2 – “Theresia van 
Avila: een sterke vrouw, mystica en kerkhervormster uit de 16e eeuw met een 
verhaal voor nu”, inl. pastoor Wietse van der Velde 
 
Vieringen Grace Church (van de Anglicaanse gemeenschap):  
iedere 2e en 4e zondag van de maand om 10.30 uur in onze kerk. 
 
Eucharistievieringen Friesland,  Caeciliakerk, Tsjerkepaed 26, 9081 AT Lekkum. 
Iedere eerste zaterdag van de maand om 19.00 uur 
 

9. Contact 

Oud-Katholieke parochie van St. Martinus te Groningen 
deservitor (waarnemend pastoor):  



can. drs. Wietse van der Velde,  
Jan R. Stuutstraat F8,  
9663 SE Nieuwe Pekela 
tel. O597 221080/06 481 99 493 
 
secretaris  
mevr. Renée Lokman 
mail: secretaris@groningen.okkn.nl 
 
contactpersoon Friesland: 
dhr. Pieter van Hes 
mail: ptvhes@xs4all.nl 
 
 
 
 

 

mailto:secretaris@groningen.okkn.nl

