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Eerstkomende viering  
 
Zondag 4 februari, 11.00 uur – vijfde zondag na Epifanie 
  

1. Van de pastoor 
In onze Oud-Katholieke Kerk van Nederland eindigt de Kersttijd op de veertigste dag na 
Kerstmis, het feest van de Opdracht van de Heer in de tempel, bij de meeste mensen 
beter bekend als Maria Lichtmis. Omdat de vieringen zowel in Friesland als in Groningen 
in de buurt van 2 februari na deze datum vallen, wordt dit feest – met zijn geliefde 
kaarsenprocessie – dit jaar niet gevierd. Van de liturgische kleur wit, gaan we nu twee 
weken over op de kleur groen. Dit is niet de kleur van “groen, niets te doen”, maar de 
kleur van het ontluikende groen, de kleur van de hoop. Op Aswoensdag 14 februari 
wordt de kleur dan paars, de kleur van boete en inkeer.  



Om toch nog iets mee te krijgen van het “overgeslagen” feest van Maria Lichtmis, het 
schilderij van Isaäc Israëls, waarop hij de kaarsenprocessie in onze Haagse parochiekerk 
in 1881 afbeeldde en het gebed dat de kaarsenprocessie afsluit. 
 

 
Processie tijdens Maria-Lichtmis in de Oud-Katholieke kerk in Den Haag, Isaac Israëls, 
1881 
 
Gebed ter afsluiting van de kaarsenprocessie 
 
Wij bidden U, barmhartige God, 
verhoor uw kinderen 
en laat het gevoelen van hun hart 
in overeenstemming zijn met hun daden. 
Geef ons de kracht om ons leven aan U te wijden, 
zoals wij deze lichten zien verbranden tot uw eer, 
en laat ons in al wat wij denken en doen 
uw heilige wil volbrengen. 
Door Christus, onze Heer. 
Amen. 
 
Carnaval en vastentijd 
Ik heb niet het idee dat velen van u zich in de komende dagen voor het begin van de 
vasten in het carnaval zullen storten. Ik in ieder geval niet. Maar daarom zal het u 
misschien wel des te meer verbazen, dat ik - samen met aartsbisschop Bernd en de 
Utrechtse pastoor Louis Runhaar - als deken van het Metropolitaan Kapittel ben 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Isaac_Isra%C3%ABls


“onderscheiden” door de Utrechtse stadsprinses Martina IV van de carnavalsvereniging 
De Leemput, die dit jaar vijftig jaar bestaat. Deze eer viel ons te beurt tijdens het bezoek 
dat de stadsprinses en haar hofdames en adjudanten brachten aan de Oud-Katholieke 
Kerk van Utrecht.  
Maakt u zich geen zorgen, het bezoek bestond niet uit het zingen van carnavalsschlagers 
en het doen van een polonaise. We spraken over diverse zaken zoals wat carnaval voor 
de vierders betekent, maar ook over de sociale aspecten zoals het bezoek van de 
stadsprinses en haar gevolg aan ziekenhuizen en zorginstellingen. Tijdens het gesprek 
werd ook duidelijk dat carnavalsverenigingen net als kerken het moeilijk hebben om 
mensen te vinden die zich in een bestuur voor langere tijd willen engageren. Als 
afsluiting bracht het hele gezelschap een bezoek aan de kathedrale kerk. 
 

 
 
Onderscheidingen uitgereikt door de Stadsprinses van Utrecht. 
 
Aswoensdag 
Aswoensdag wordt in onze parochie op geen van beide kerkplekken met een 
eucharistieviering met daarin de asoplegging gemarkeerd. Op zondag 18 februari zal 
echter aan het begin van de eucharistieviering in Groningen de zegening en oplegging 
van de as plaatsvinden. 
 
 
 
 
 



Wat betekent de vastentijd voor jou? 
 
 

 
 
Aswoensdag is dus begin van de veertigdaagse voorbereidingstijd op Pasen. Een paar 
jaar geleden werd mij de vraag voorgelegd Wat betekent de vastentijd voor jou? Geen 
theologisch/liturgisch verhaal, maar wat betekent het persoonlijk voor jou, wat beleef 
jij er aan? Het zal u misschien verwonderen, maar daar moest ik nog wel even over 
nadenken. In iedere Aswoensdagviering - het begin van de Vastentijd - heb ik gedurende 
de laatste negenendertig jaar de mensen in de kerk opgeroepen tot een tijd van 
bezinning en gebed, tot boetvaardigheid en zelfverloochening, tot het lezen en 
overdenken van Gods woord. Die oproep was en is ook tot mij zelf gericht, maar hoe 
geef ik daar vorm aan, wat beleef ik daaraan?  
Ik beleef die tijd vooral als de opmaat of misschien beter gezegd de weg naar Pasen. 
Pasen is voor mij het feest van de feesten, de viering van het lijden en verrijzen van 
Christus, waarin wij als gelovigen mogen delen. Die veertigdaagse tijd beleef ik als een 
symbool van het hele aardse leven met z’n ups-and-downs dat uiteindelijk bij God 
uitkomt.  
Maar hoe geef ik daar vorm aan? Laat ik direct zeggen, dat de traditionele vorm van het 
zich geheel onthouden van vlees en alcohol in deze periode, niet mijn manier is. Wel 
probeer ik mij te matigen, mij meer bewust te zijn van de gaven van de schepping die 
wij mensen mogen gebruiken en waarmee wij – ook ik – vaak zo gedachteloos en 
achteloos omgaan. De vastenacties die in onze kerk worden gehouden, helpen mij – al 
naar gelang het doel – vaak om mij daarbij te bepalen en daar een vorm aan te geven.  
Nog al wat mensen denken dat een priester een voorbeeldig en zeer regelmatig gebeds- 
en meditatieleven heeft. Nou zal dat vast voor veel priesters op gaan, maar in mijn geval 
merk ik dat dat door allerlei oorzaken er meer dan eens bij inschiet. In de Vastentijd 
probeer ik mij dan ook meer dan anders  te voegen in een gebedsdiscipline door in de 
ochtend en de avond de psalmen en (bijbel)lezingen uit de rooms-katholieke of 



anglicaanse traditie te volgen. Zo’n voorgegeven orde helpt mij, ik hoef het niet zelf 
eerst nog eens uit te vinden en mijn ervaring is dat je daarbij regelmatig stuit op 
onverwachte doorkijkjes op en inzichten in God. De eucharistievieringen in deze tijd – 
ook die door de week - die zich kenmerken door soberheid en bijzondere Bijbellezingen 
beleef ik altijd sterker, ik  zou daarvan geen één willen missen. Zij brengen mij door die 
tijd van genade, die ons hele mensenleven symboliseert, naar het Paasfeest, zoals 
gezegd voor mij het feest van de feesten. Zonder die “paarse” tijd van bezinning en 
(gebeds)discipline zou ik de “witte” viering van Pasen niet kunnen vieren.  
 
Vooraankondiging 40-jarig priesterjubileum: 6 april 
In het bovenstaande refereer ik aan het feit dat ik al 39 keer ben voorgegaan in vieringen 
van Aswoensdag. Dat betekent o.a. dat ik dit jaar zal gedenken dat ik 40 jaar priester 
ben. Op 17 maart 1984 werd ik in de Amersfoortse parochiekerk door aartsbisschop 
Antonius Jan Glazemaker tot priester gewijd. Omdat zondag 17 maart op Passiezondag 
– twee weken voor Pasen – valt, is dat niet het meest geschikte moment om dat 
uitgebreid te vieren. Op deze zondag zal er wel even in de eucharistieviering in 
Groningen worden bij stilgestaan, maar in overleg met aartsbisschop en kerkbestuur is 
besloten dat de viering van dit jubileum zal plaatsvinden op zaterdag 6 april, de zaterdag 
na Pasen, in de parochiekerk van Amersfoort. Voor deze plaats in het midden van het 
land is gekozen omdat die voor parochianen en collegae uit de hele kerk relatief goed 
bereikbaar is. Nader bericht volgt. 

   
Tweede collecte februari 
De tweede collecte in februari is bestemd voor daklozenopvang in Groningen. Er zijn in 
de stad diverse plekken waar nachtopvang geregeld wordt. Als de temperatuur onder 
nul is, geldt daar de winterregeling en worden er extra plaatsen georganiseerd. Maar 
zoals voor alles is ook hiervoor geld nodig. Laten wij daar bij helpen. 
 

Onze zieken 
Zoals u in de vorige parochiebrief kon lezen moest Adrie Paasen, nadat zij onwel was 
geworden, voor tijdelijke zorg en observatie in een woonzorgcentrum in Meppel 
worden opgenomen. Gelukkig mocht zij al naar een paar weken weer naar huis om 
verder te herstellen. Adrie is dankbaar voor de aandacht die zij mocht ervaren en hoopt 
over niet al te lange tijd weer naar de vieringen te kunnen komen. 
 
Al onze zieken en allen die in liefde en zorg rondom hen staan wens ik kracht en alle 
goeds.  
 
Jan de Vries overleden 
Op 23 januari overleed onze parochiaan Jan de Vries uit Assen. Op 8 januari had hij de 
zalving van de zieken ontvangen. Wetend dat zijn aardse leven ten einde liep gaf Jan mij 
bij die gelegenheid een lijst met Bijbellezingen en liederen om die een plaats te geven 
in de liturgie van de dienst van schriftlezing en gebed ter uitvaart. De dorpskerk in Rolde 



waar zijn uitvaart zou moeten plaatsvinden en zijn laatste rustplaats op de 
natuurbegraafplaat in Eext had hij de dag daarvoor met zijn vrouw Berthe en kinderen 
Marc en Kirsten zelf nog uitgezocht. Zijn gezondheidssituatie ging in de volgende dagen 
snel achteruit, maar het was toch nog onverwacht dat hij in de ochtend van 23 januari 
in het bijzijn van  Berthe overleed.  
 
In een volle kerk vond de uitvaart plaats, die in het teken stond van de tekst boven de 
rouwkaart “Hoop op God en wees geborgen” (psalm 42, 7).  
Op Jans’ verzoek werd aan het slot van de viering de aloude antifoon In paradisum  uit 
de requiemmis gezongen:  

Ten paradijze geleiden u de engelen, 
dat bij uw aankomst 
u de martelaren mogen begroeten, 
zij geleiden u 
tot in de hemelse stad Jeruzalem. 
Moge het koor der engelen 
u met vreugde ontvangen. 
En als Lazarus, de arme van weleer, 
zult gij voor eeuwig 
in het land van vrede zijn. 

Bij het uitdragen van Jan zongen we gezang 811 Wees mijn gids, o grote Heiland, 
een lied met dezelfde strekking als het In paradisum, van één van Jans’ 
lievelingsdichters Willem Barnard. 

Wij zullen ons Jans’ grote betrokkenheid bij en inzet voor onze parochiegemeenschap 
waar hij zijn geestelijk thuis had gevonden en waarvan hij de leden, zoals hij zei als zijn 
vrienden beschouwde, in dankbaarheid gedenken.  
Moge Jan geborgen zijn in de eeuwige liefde van God in wie hij geloofde en op wie hij 
hoopte. 
Wij wensen Berthe, Marc en Kirsten kracht en Gods nabijheid toe om het verlies van Jan 
te kunnen dragen.  
 
Een hartelijke groet 
Wietse van der Velde, pastoor 

 
 
 
 
 
 
 
 



2. Geef vandaag voor de kerk van morgen. 

Actie Kerkbalans 2024 is van start! 
 
 

 
 
Beste medeparochianen, 
 
Zorgt u dat de kerk kan blijven bestaan? 
Ook dit jaar doet onze parochie weer mee aan deze grootste fondsenwervende actie in 
Nederland: Actie Kerkbalans. Tijdens de actieperiode die medio januari startte, vragen 
meer dan 2.000 kerken in Nederland hun leden om een financiële bijdrage. Die bijdrage 
is hard nodig om ook in 2024 samen kerk te kunnen zijn.   

“Ik mag er zijn wie ik ben.” “Het is een plek waar ik God vind.” “In de kerk kijken we naar 
elkaar om.” “Ik vind er rust in de hectiek van alledag.” Het zijn nog maar een paar 
uitspraken die iets laten zien van de waarde die onze parochie heeft voor haar leden. 
Heel graag willen we in het noorden van ons land, in Groningen en Lekkum, een plek 
zijn en blijven waar leden rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Waar we naar 
elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in de 
samenleving die onze steun nodig hebben. 

Onze kerk krijgt geen subsidie. Het kerkgebouw in Groningen, de huur van de kerk van 
Lekkum, de kosten voor eredienst en pastoraat, de koffie na vieringen (die wel eens 
“ons achtste sacrament” wordt genoemd), maar ook de pastorale voorziening en de 
missionaire en maatschappelijke projecten – waaronder die in de wijk waarin onze kerk 
staat - waar we graag als het kan aan meedoen en nog veel meer andere aan het kerk-
zijn gerelateerde zaken kosten geld. 
Willen we als Oud-Katholieke Kerk in Groningen, Friesland en Drenthe present blijven 
om eucharistie te vieren, om elkaar te ontmoeten, als basis te functioneren voor 
pastoraat, dan moeten we investeren in ons kerk-zijn! En daarvoor zijn we allemaal 
nodig. 
Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2024 vorm en inhoud te geven.  



 
Doe daarom ruimhartig mee.  
U kunt uw bijdrage overmaken op NL12INGB0003941884  
t.n.v. Oud-Katholieke parochie van de H. Martinus, Groningen. 

onder vermelding van “Actie Kerkbalans 2024”. 

Werk mee aan de kerk van morgen!  
Samen maken we er een succesvolle actie van.  
We hopen dat u allen naar draagkracht uw steentje bij wilt dragen.  
Veel dank.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het kerkbestuur 
 
Een interessant Kerkbalansweetje, dat misschien kan stimuleren. 
Tijdens de aftrap van de vijftigste editie van Actie Kerkbalans werd Ineke Schenk, lid 
van de Oud-Katholieke Parochie van Egmond, in het zonnetje gezet vanwege haar 
jarenlange, onvermoeibare inzet op landelijk en regionaal niveau. Ze ontving van de 
Interkerkelijke Commissie Geldwerving de speciale erepenning die voor dit gouden 
jubileum in het leven was geroepen. 
 

3. Diocesane livestreamvieringen  
 
Iedere zondag en op de belangrijkste feestdagen wordt voor het aartsbisdom Utrecht 
een livestreamuitzending om 10.00 uur vanuit de kathedrale kerk te Utrecht verzorgd.  
Op de landelijke website van de OKKN www.OKKN.nl kunt u de link aanklikken. 
 

4. Hoe wij vieren  
In juni 2022 zijn alle coronamaatregelen die het kerkelijk leven beperkten vervallen.  
In de gemeentevergadering op 18 juni hebben we over manier van vieren in onze 
parochie het volgende afgesproken: 
 



 
 

  
1. Bij het uitwisselen van de vredegroet kan men elkaar met het geven van een hand, 
een hoofdknik of een lichte buiging “vrede” wensen.  
2. De heilige communie wordt in een kring onder twee gedaanten uitgereikt.                 
De hostie wordt door de priester uitgereikt.                                                                                         
De kelk wordt door een assistent vastgehouden; men kan uit de kelk drinken of de 
hostie in de wijn dopen.  
 
Wietse van der Velde, pastoor  

 

5. De ‘thuiscollecte’ 

U kent allemaal dit zinnetje uit de afkondigingen: “De collecte tijdens het offertorium is 
bestemd voor het mogelijk maken van onze vieringen”... Onze vieringen zijn gelukkig 
hervat, maar nog niet iedereen durft het aan naar de kerk te komen of men is om andere 
redenen verhinderd de viering bij te wonen. En toch gaan de  kosten gewoon door. Het 
Bisschoppelijk Bureau herinnerde ons, juist vanwege die doorgaande kosten, de 
inkomsten uit de thuiscollecten daarom niet te vergeten. Terecht natuurlijk. 
Verschillende parochies hebben verschillende oplossingen. Wij stellen voor om het 
simpel te houden. En dat is dat u gewoon af en toe een bedrag overmaakt op de 
bekende bankrekening van de kerk.  
 
Rekeningnummer van de parochie is:  
NL12INGB0003941884 t.n.v. Oud-Katholieke parochie v.d. H. Martinus te Groningen, 
onder vermelding van ‘thuiscollecte’.  
Dan weet Christa wat de bestemming is. (Bijkomend voordeel van overmaken is ook 
nog dat het daarmee aftrekbaar is van de belastingen). 

  
            6. Veilige kerk 



De OKKN hanteert een actief beleid om een veilige kerk te waarborgen. Alle informatie 
hierover is te vinden op de website: https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/  
 

7.  Agenda vieringen en overige activiteiten 
 

Vieringen in Groningen, parochiekerk van de H. Martinus, Witte de Withstraat 2:  
vieringen iedere 1e, 3e en 5e zondag van de maand om 11.00 uur. 
Voor de vieringen met Kerst, de Goede Week en Pasen en eventuele andere bijzondere 
vieringen: zie de agenda in de parochiebrieven voorafgaande aan die dagen. 

- Zondag 4 februari, 11.00 uur – vijfde zondag na Epifanie  

- Zondag 18 februari,, 11.00 uur – eerste zondag van de Veertigdagentijd 

(eucharistieviering met asoplegging) 

- Zondag 3 maart, 11.00 uur – derde zondag van de Veertigdagentijd 

  
Vieringen Grace Church (van de Anglicaanse gemeenschap):  
iedere 2e en 4e zondag van de maand om 10.30 uur in onze kerk. 
 
Eucharistievieringen Friesland,  Caeciliakerk, Tsjerkepaed 26, 9081 AT Lekkum. 
Iedere eerste zaterdag van de maand om 19.00 uur 
 

8. Contact 

Oud-Katholieke parochie van St. Martinus te Groningen 
deservitor (waarnemend pastoor):  
can. drs. Wietse van der Velde,  
Jan R. Stuutstraat F8,  
9663 SE Nieuwe Pekela 
tel. O597 221080/06 481 99 493 
 
secretaris  
mevr. Renée Lokman 
mail: secretaris@groningen.okkn.nl 
contactpersoon Friesland: 
dhr. Pieter van Hes 
mail: ptvhes@xs4all.nl 
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