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Eerstkomende viering  
Zondag 17 maart, 11.00 uur –  vijfde zondag van de Veertigdagentijd 
  

   
1. Van de pastoor  

 
Zondag 17 maart, wanneer wij weer samen mogen komen om de eucharistie te vieren,  
is het al weer de vijfde zondag van de Veertigdagentijd, nog twee weken en het is Pasen. 
In die weken valt de herdenking van de opgang van Jezus naar Jeruzalem, zijn intocht in 
die stad op Palmzondag en zijn uittocht uit die stad naar Golgotha op Goede Vrijdag.  
Vanouds wordt daarom vanaf deze zondag de aandacht in de liturgie gericht op het 
lijden van Jezus Christus. Deze zondag heet dan ook wel Passiezondag. In mijn 
overweging in deze parochiebrief ga ik er dan ook op in dat aan Pasen, het feest van 
nieuw leven en licht, lijden en dood voorafgaan.  



De volgende parochiebrief zal voorafgaande aan de Goede Week verschijnen. Aan het 
einde van deze parochiebrief treft u echter al een overzicht met de vieringen in de 
Goede Week en Pasen. 
 
Vastenactie 
Graag richt ik juist in deze Passietijd nog eens uw aandacht op de vastenactie voor een 
project van onze zusterkerk op de Filippijnen, een mobiele school om kinderen in de 
sloppenwijken van Manilla, die onder erbarmelijke omstandigheden moeten leven en 
vaak van onderwijs zijn verstoken, in de gelegenheid te stellen onderwijs te volgen en 
hen zo te helpen te bouwen aan een menswaardige toekomst. In de parochiebrief van 
een maand geleden hebt u uitgebreid over deze actie kunnen lezen. 
U kunt uw bijdragen storten op de rekening van de parochie onder vermelding: 
Vastenoffer 2024 en natuurlijk ook bij de tweede collecte bij het uitgaan van de kerk. 
 
40-jarig priesterjubileum: 6 april 
A.s. zondag 17 maart 1984 is het precies veertig jaar geleden dat ik in de Amersfoortse 
parochiekerk door aartsbisschop Antonius Jan Glazemaker tot priester werd gewijd. 
Passiezondag is zoals al gemeld niet het meest geschikte moment om dit veertig jarig 
jubileum uitgebreid te vieren. Dat zal plaatsvinden op zaterdag 6 april, de zaterdag na 
Pasen, in de parochiekerk van Amersfoort. Voor deze plaats in het midden van het land 
is gekozen omdat die voor parochianen en collegae uit de hele kerk relatief goed 
bereikbaar is.   
Op zaterdag 6 april is er om 14.00 uur een eucharistieviering in de kerk van de H. 
Georgius, ’t Zand 13, Amersfoort. Vanaf 16.00 uur is er op korte loopafstand een 
ontvangst in Zorgresidence Het Seminarie, Muurhuizen 102, dit was tot 1957 het Oud-
Katholieke seminarie,  dat voor deze ontvangst vriendelijk ter beschikking is gesteld. U 
bent hier allen van harte welkom. Separaat krijgt u allen de uitnodiging toegestuurd. 
 
Uit de parochie 
Op dit moment kan ik u helaas nog niets concreets meedelen over de planning van de 
herstelwerkzaamheden aan kerk en pastorie om de schade, veroorzaakt door 
wateroverlast door nalatig onderhoud aan het buurpand, te herstellen. Het maken van 
verantwoorde offertes kost meer tijd dan gedacht, bovendien is helaas ontdekt dat er 
ook op een andere plaats in de kerkzaal een lekkage is opgetreden, waarschijnlijk 
veroorzaakt door het platte dak ter plaatse, die als balkon van de bovien de kerk gelegen 
pastorie dienst doet. 
 
Karin Bijlsma voorgedagen als nieuwe kerkmeester 
Na het afscheid van Christa Prinsen-Berentsen als lid van het kerkbestuur met de 
speciale taak van penningmeester waren we als parochie blij dat Trevor Mooijman haar 
in beide hoedanigheden wilde opvolgen. Helaas bleek het na enige maanden voor 
Trevor om persoonlijke redenen niet mogelijk om de taak van penningmeester te blijven 
vervullen. Het kerkbestuur is daarop op zoek gegaan naar een aanvulling van het 
kerkbestuur met iemand die de taak van penningmeester van Trevor kon en wilde 



overnemen. Gelukkig hebben we Karin Bijlsma-Boonstra uit Nieuw Buinen hiertoe 
bereid gevonden. Het kerkbestuur zal Karin dan ook bij de Aartsbisschop van Utrecht 
ter benoeming voordragen. Zodra dat rond is kan de overdracht plaatsvinden. Eén en 
ander heeft wel als gevolg dat er wat in de takenpakketten van de leden van het 
kerkbestuur verschoven zal worden. Wat het meest in het oog valt is dat in zake de 
verhuur van de kerk aan derden de pastoor het aanspreekpunt zal zijn.  
 
Beëindigen vieringen in Friesland 
Sinds 1 juli 2022 maakt de Oud-Katholieke kerngroep van de H. Theresia van Avila in 
Friesland en de Noordoostpolder deel uit van de parochie Groningen. Voor haar 
maandelijkse eucharistievieringen maakte de kerngroep gebruik van de middeleeuwse 
Ceciliakerk van de protestantse gemeente Lekkum bij Leeuwarden. In de afgelopen 
maanden moesten de kerngroep en het kerkbestuur de vraag onder ogen zien of het 
houden van deze vieringen voortgang zou kunnen blijven vinden. Niet alleen is de vaste 
groep bezoekers van de vieringen door diverse oorzaken in de laatste jaren kleiner 
geworden, maar daarnaast werd het duidelijk dat het organiseren van de vieringen ter 
plaatse door een paar vrijwilligers – i.c. vooral Pieter van Hes – te kwetsbaar en te 
belastend was geworden. Op een gemeentevergadering hebben wij dit met elkaar 
besproken en naar oplossingen gezocht. Helaas zijn oplossingen ondanks alle goede wil 
niet gevonden en moest geconcludeerd worden dat het verstandig is de maandelijkse 
eucharistievieringen in Lekkum te beëindigen. Dit betekent dat onze laatste viering in 
Lekkum op zaterdag 2 maart is gehouden.  

 
 
Op 2 juli 2022 bracht de Aartsbisschop van Utrecht een bezoek aan de kerngroep Friesland in de kerk 
van Lekkum om de overgang van statie naar kerngroep te markeren. Op deze warme zomeravond dronk 
een deel van de kerkgangers met elkaar koffie op de stoep van de kerk. 
 



Hiermee is voor dit moment een einde gekomen aan het houden van Oud-Katholieke 
vieringen in Friesland, die bijna twintig jaar geleden werden gestart onder leiding van 
pastoor Annemieke Duurkoop in de dorpskerk van Jorwert. In deze jaren zijn er de 
nodige personele en organisatorische veranderingen geweest en moest er ook enkele 
malen van kerkplek worden veranderd. De leden van de kerngroep blijven 
vanzelfsprekend pastoraal verzorgd worden door de pastoor van Groningen en er wordt 
in onderling overleg gekeken naar mogelijkheden om elkaar op één of andere manier 
op bepaalde momenten te blijven ontmoeten.  

 
Op zondag 3 maart is een bronzen plaquette met een afbeelding van de H. Theresia van 
Avila, de patrones van de Friese kerngroep – een geschenk van de Oud-Katholieke 
Theresiaparochie op het Duitse Noord-Friese eiland Nordstrand – op het altaar in de 
kerk van Groningen gelegd. De H. Theresia zal naast onze patroon de H. Martinus als co-
patrones van onze parochie worden genoemd en haar afbeelding bij die van Martinus 
achter de doopvont worden opgehangen. 
 
Al onze zieken en allen die in liefde en zorg rondom hen staan wens ik kracht en alle 
goeds.  
 
Een hartelijke groet, 
Wietse van der Velde, pastoor 
 

2. Op weg naar Pasen. 

 
Vanaf 14 februari - Aswoensdag - zijn wij in de Kerk “officieel” op weg naar Pasen. Pasen 
kun je, net als ieder ander feest, niet zonder goede voorbereiding vieren. Aan Pasen 
gaat een tijd van bezinning vooraf, bezinning op de weg, ook op de lijdensweg van de 
Heer en bezinning op ons gedrag, op onze houding. Opnieuw gaan wij Pasen vieren. Ook 
al is het niet de eerste keer, toch zal het ook deze keer weer nieuw zijn. In de 



voorbereidingstijd voor Pasen wordt ons weer duidelijk, dat ons leven een leven is naar 
Pasen toe en van Pasen uit. 
  
Naar Pasen toe… 
De weg naar Pasen, de enige weg naar Pasen, loopt langs het kruis. Pasen is niet zomaar 
te bereiken, los verkrijgbaar. Het is de gekruisigde Heer, die is opgestaan. Aan Pasen 
gaat Goede Vrijdag, gaan lijden en dood vooraf, 
Dat betekent voor ons gelovige denken over deze dingen, dat dit denken niet ontspringt 
aan een overwinningsroes. En ook niet dat wat aan Pasen voorafging er niet meer 
toedoet. Ons denken en geloven zal altijd vanuit het kruis moeten beginnen. Geloven is 
niet simpel in het daglicht verkeren, maar weet hebben van de nacht die aan de dag 
voorafgaat. 
Dat betekent dus ook dat de overwinning op lijden en dood niet vanzelf spreekt. De 
genade, het nieuwe en het eeuwige leven die God ook ons schenkt, is bevochten aan 
het kruis. Daar heeft zich dat geheim voltrokken – wat wij alleen maar aarzelend kunnen 
overdenken en stamelend onder woorden kunnen brengen – dat God ons via het donker 
en de dood van het kruis, het leven en het licht van Pasen wil schenken.  
 
Wie in Christus gelooft is gehoorzaam aan de geboden. Bekeert zich steeds opnieuw van 
zijn heilloze wegen en komt tot inkeer. De liturgie van de Veertigdagentijd is daar vol 
van. Daarom is het in de veertig dagen naar Pasen toe goed om na te gaan, hoe wij 
eigenlijk leven, wat voor ons werkelijk telt in ons leven. Dat kan op verschillende 
manieren gebeuren: door een kritische blik op het eigen leven, door vasten, misschien 
zelfs wel door het sacrament van de verzoening. 
Als wij Pasen in ons leven willen ervaren, met onze werkelijkheid willen verbinden, dan 
moeten wij ons bewust zijn dat Pasen verbonden is met kruis en graf. Want wat wij ook 
aan goeds in ons leven mogen ervaren en hoe dankbaar wij daarvoor ook mogen zijn, 
toch weten wij dat ellende en dood in deze, in onze wereld zijn. In ons persoonlijk leven, 
maar ook op wereldschaal. Wij weten van moeilijke en pijnlijke situaties door ziekte en 
menselijk onvermogen, ook in onze parochie werden wij daarmee in de afgelopen 
maanden geconfronteerd. En de televisie confronteert ons dagelijks met het leed dat 
mensen andere mensen aandoen: de oorlog in Oekraïne die nu al twee jaren sinds 
februari 2022 voortduurt, het immense menselijke leed in de Gazastrook, de chaos 
veroorzaakt door de regering en door benden in het straatarme Haïti en noem maar op. 
Op zoveel plaatsen verwoesting, maar vooral onpeilbaar leed en de dood van 
onschuldige mensen.  
 
Pasen kan alleen met ons leven worden verbonden als wij ons realiseren, dat aan de 
opstanding van Christus zijn lijden en sterven vooraf is gegaan, er onlosmakelijk mee is 
verbonden. 
Daarom leven wij altijd naar Pasen toe. Er naar toe omdat wij het leven van Christus 
overwegen, die in gehoorzaamheid aan God alles heeft volbracht wat menselijk is, ons 
leven, onze dood. Wij leven naar Pasen toe, omdat wij ook zelf ernst willen maken met 
onze geloofsgehoorzaamheid en omdat er zoveel lijden en dood is in onze wereld. 



 

 
Een foto die ik vond op internet met als titel: Lente op Goede Vrijdag. Een foto die past 
bij het thema van deze overweging. 
 
Van Pasen uit… 
Vanaf haar begin is de Kerk van Christus op de vroege zondagmorgen bijeen gekomen, 
om de opstanding van Christus te vieren. Elke week viert de Kerk dat de Heer is 
opgestaan en dat Hij leeft. Wij hebben - om het zo te zeggen - Pasen al in de rug. Wij 
vieren elke zondag Pasen als een tegengif tegen onze moedeloosheid en wanhoop, 
tegen alle lijden en de overweldigende dood in. Zondag is een belijdenis van een andere 
werkelijkheid, van een nieuwe schepping, van een weg terug naar God. Je zou kunnen 
zeggen door op zondagochtend naar de kerk te gaan, toont een mens zich tegendraads 
en onaangepast, is hij getuige en zinnebeeld van iets dan niet kan. Let wel van iets wat 
fysiek niet kan. Want wie staat er nu op uit de dood? Let wel iets wat logisch niet kan. 
Want wie kan er van opstanding spreken te midden van zoveel dood en lijden? 
Pasen is niet als een volgend bedrijf dat vanzelfsprekend zou volgen in het grote drama, 
het toneelstuk dat eerst ellende, lijden en dood heeft laten zien. Nee, Pasen is het 
onvoorspelbare, het niet inpasbare, het onwaarschijnlijke en onverwachte. Het is een 
ingreep van de Heer God zelf. Want de dood kan Hem – het Leven – niet houden. 
 
Naar Pasen toe en van Pasen uit.  
Tussen die twee bewegingen in speelt zich ons menselijke, ons geloofsleven af. Wij 
kunnen ons niet onttrekken aan onze menselijke ervaringen van ellende, lijden en dood 



. Dat is onze situatie. En tegelijk weten wij van die andere werkelijkheid, die hier haaks 
op staat en er niet zomaar mee is te verbinden, maar die er wel mee verbonden moet 
worden. Het leven is sterker dan dood, Goede Vrijdag gaat over in Pasen. 
Vanuit de wekelijkse Paasviering wens ik u een gezegende weg naar Pasen toe. 
 
Wietse van der Velde, pastoor 
 

Gebed op weg naar Pasen 
 

O God, kom ons te hulp  
in de mist van ons bestaan,  
niet om te ontsluieren  
alle geheimen van hemel en aarde,  
alle vragen te beantwoorden,  
alle raadsels op te lossen,  
maar om onze ogen te openen  
voor de baan van licht  
die uw Zoon is gegaan  
door het duister heen  
en om ons de moed te geven  
hem te volgen op zijn woord. 
 

Uit: Wim van der Zee, Zondagswoorden. 

 
 

3. Diocesane livestreamvieringen  
 
Iedere zondag en op de belangrijkste feestdagen wordt voor het aartsbisdom Utrecht 
een livestreamuitzending om 10.00 uur vanuit de kathedrale kerk te Utrecht verzorgd.  
Op de landelijke website van de OKKN www.OKKN.nl kunt u de link aanklikken. 
  

4. Hoe wij vieren  

In juni 2022 zijn alle coronamaatregelen die het kerkelijk leven beperkten vervallen.  
In onze parochie hebben we over manier van vieren in onze parochie het volgende 
afgesproken: 
 



 
 

  
1. Bij het uitwisselen van de vredegroet kan men elkaar met het geven van een hand, 
een hoofdknik of een lichte buiging “vrede” wensen.  
2. De heilige communie wordt in een kring onder twee gedaanten uitgereikt.                 
De hostie wordt door de priester uitgereikt.                                                                                         
De kelk wordt door een assistent vastgehouden; men kan uit de kelk drinken of de 
hostie in de wijn dopen.  
 
Wietse van der Velde, pastoor  

 

5. De ‘thuiscollecte’ 

U kent allemaal dit zinnetje uit de afkondigingen: “De collecte tijdens het offertorium is 
bestemd voor het mogelijk maken van onze vieringen”... Onze vieringen zijn gelukkig 
hervat, maar nog niet iedereen durft het aan naar de kerk te komen of men is om andere 
redenen verhinderd de viering bij te wonen. En toch gaan de  kosten gewoon door. Het 
Bisschoppelijk Bureau herinnerde ons, juist vanwege die doorgaande kosten, de 
inkomsten uit de thuiscollecten daarom niet te vergeten. Terecht natuurlijk. 
Verschillende parochies hebben verschillende oplossingen. Wij stellen voor om het 
simpel te houden. En dat is dat u gewoon af en toe een bedrag overmaakt op de 
bekende bankrekening van de kerk.  
 
Rekeningnummer van de parochie is:  
NL12INGB0003941884 t.n.v. Oud-Katholieke parochie v.d. H. Martinus te Groningen, 
onder vermelding van ‘thuiscollecte’.  
Dan weet Christa wat de bestemming is. (Bijkomend voordeel van overmaken is ook 
nog dat het daarmee aftrekbaar is van de belastingen). 

  
           
 



          6. Veilige kerk 
De OKKN hanteert een actief beleid om een veilige kerk te waarborgen. Alle informatie 
hierover is te vinden op de website: https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/  
 

    7.  Agenda vieringen en overige activiteiten 
 

Vieringen in Groningen, parochiekerk van de H. Martinus, Witte de Withstraat 2:  
vieringen iedere 1e, 3e en 5e zondag van de maand om 11.00 uur. 
Voor de vieringen met Kerst, de Goede Week en Pasen en eventuele andere bijzondere 
vieringen: zie de agenda in de parochiebrieven voorafgaande aan die dagen. 

- Zondag 17 maart, 11.00 uur – vijfde zondag van de Veertigdagentijd 

- Zondag 24 maart, 10.30 uur – Palmzondag, viering van de Anglicaanse Grace 

Church 

- Woensdag 27 maart, 19.30 uur – Chrismamis in de kathedrale kerk in Utrecht 

waarbij iedereen welkom is 

- Donderdag 28 maart, 19.30 uur – Witte Donderdag, Avondmaalsmis 

(herdenking instelling van de H. Eucharistie) 

- Vrijdag 29 maart, 19.30 uur – Goede Vrijdag 

- Zaterdag 3 maart, 21.00 uur – Paaswake  

  
Vieringen Grace Church (van de Anglicaanse gemeenschap):  
iedere 2e en 4e zondag van de maand om 10.30 uur in onze kerk. 
 

8. Contact 

Oud-Katholieke parochie van St. Martinus te Groningen 
deservitor (waarnemend pastoor):  
can. drs. Wietse van der Velde,  
Jan R. Stuutstraat F8,  
9663 SE Nieuwe Pekela 
tel. O597 221080/06 481 99 493 
 
secretaris  
mevr. Renée Lokman 
mail: secretaris@groningen.okkn.nl 
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