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Eerstkomende viering  
- Zondag7 juli, 11.00 uur – zevende zondag na Pinksteren 

 

1. Van de pastoor 
 
Werk aan de kerk, de kerkdiensten gaan door 
Afgelopen zondag 30 juni vierden we de eucharistie in de gemeentezaal. Pastoor Wietse 
achter een geïmproviseerd altaar en organist Wietse achter het elektronische 
instrument, dat zowel een piano- als een orgelstem kan laten horen. Acoliet Gabrielle 
had wat minder te doen dan normaal, want niet alleen de afstanden waren korter, maar 
er werd ook geen wierook gebruikt. Samen vierden we een goede dienst. A.s. zondag 7 
juli zal mgr. Bernd Wallet de aartsbisschop van Utrecht, in de viering voorgaan. 



 
30 juni: nog niet iedereen op zijn of haar plaats,  
maar de gemeentezaal is klaar voor de dienst. 

 
Vorige week schreef ik dat ook al was de kerkzaal als vieringruimte niet beschikbaar, dat 
dat toch een koor - Kooriander – niet weerhield om haar voornemen om op 30 juni in 
de kerk zijn zomerconcert te houden, te laten doorgaan. En dat hebben ze gedaan. 
Hieronder een foto van de “ingepakte” kerkzaal, waar al wat stoelen klaar staan voor 
het concert. 

 



10 jaar parochie Wilhelmshaven 

Op zaterdag 29 juni vertegenwoordigde een delegatie van zes personen onze parochie 
bij het tienjarig bestaan van de Oud-Katholieke parochie van Wilhelmshaven. Het was 
een mooie dienst in de evangelisch-lutherse Lutherkirche, waar de Oud-Katholieken 
gastvrij onderdak genieten. De kerk bezit een heel bijzonder altaarkruis, waarover ik een 
volgende keer nog iets wil schrijven, en een bijzonder indrukwekkend gelui (= 
kerkklokken). Na afloop van de dienst was er een “Gartenfest”. Parochianen hadden zelf 
“Kuchen” en “Torten” en allerhande salades gemaakt. Onderstaande foto geeft een 
indruk van deze heerlijke overvloed. 
 

 
 

Als Groningse parochie hadden wij drie manden met etenswaar en lekkernijen van 
Groningse “streekproducten” meegenomen, die de parochianen van Wilhelmshaven 
kunnen gebruiken na afloop van hun eucharistievieringen. Want gelet op de grote 
afstanden die ook daar veel parochianen voor de dienst afleggen, wordt namelijk na 
iedere viering door hen een maaltijd gehouden.  
Joanna Paszkiewicz had een klein schilderij met een symbolische voorstelling gemaakt 
dat zij aan pastoor Meik Barwisch overhandigde. 
 



 
Overhandiging van het schilderij van Joanna (staande tussen beide pastoors). 

 
Uit de parochie 
Victor Schmidt verhuist komende week naar een zorgappartement naast de flat waar hij 
nu woont. Ik wens Victor en Juus veel sterkte toe bij deze ingrijpende gebeurtenis in 
hun leven. Voor Victor was het een mooi moment dat afgelopen week het boekje 
““Waarom moest de zoon van de mens lijden, sterven, opstaan en ten hemel varen?” 
Het antwoord vanuit de Schriften.” van de persen kwam en hem kon worden 
overhandigd. Hij  heeft hier de laatste jaren nog intensief aan gewerkt en het stemt alle 
bij dit proces betrokkenen dankbaar dat het gereed is gekomen. Hieronder bij 
“Groningse oud-katholieke auteurs” leest u er al wat meer over en in een volgend 
nummer zal er dieper op in worden gegaan. 

 
 Victor Schmidt met zijn boekje dat net van de persen is gekomen. 



Ik wens u allen – of u nu in de komende weken op vakantie gaat of thuis blijft – goede 
zomermaanden toe, waarin u rust en ontspanning vindt en energie opdoet voor de 
komende tijd. 
 
Hartelijke groet, 
Wietse van der Velde, pastoor 
  

2. Gebeden voor de komende zondagen 
Sinds enige jaren kent onze kerk een reeks van alternatieve gebeden voor de zondagen, 

die gebruikt mogen worden in plaats van het gebed van de dag zoals die voor de 

zondagen in het Kerkboek staan aangegeven. Een kenmerk van deze gebeden is, dat zij 

proberen ook iets van de inhoud van de lezingen van die zondag in de tekst te laten 

weerspiegelen.  

U kunt ze juist in de vakantie – als u misschien elders bent en de vieringen in Groningen 

niet kunt bezoeken - voor uw persoonlijk gebed gebruiken. 

 

Zondag 7 juli – zevende zondag na Pinksteren (zondag van de kracht in zwakheid) 

God, Bron van ons bestaan, 

Gij ademt uw Geest in ons en schenkt ons leven. 

Laat uw kracht ons bezielen  

opdat wij staande blijven in onze zwakheid 

en herkennen dat Gij onder ons leeft 

door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, 

die met U in de eenheid van de heilige Geest 

leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen. 

Amen. 

 

Zondag 14 juli – achtste zondag na Pinksteren (zondag van de zending van de twaalf) 

God van belofte, 

Gij hebt gesproken door vele profeten  en door uw Zoon. 

Wij danken U voor Hem en bidden U: 

schenk ons de moed om te leven naar uw Woord, 

dat wij als leerlingen leren luisteren en spreken, 

door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, 

die met U in de eenheid van de heilige Geest 

leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen. 

Amen. 

 



Zondag 21 juli – negende zondag na Pinksteren (zondag van de spijziging van de 

vijfduizend) 

Barmhartige, 

Gij roept ons om te delen in uw zorg voor de kwetsbaren 

en te vertrouwen op wat voor handen is. 

Sterk ons door de nabijheid van uw Zoon, 

het brood van eeuwig leven. 

Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, 

die met U in de eenheid van de heilige Geest 

leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen.  

Amen. 

 

3. Zomerprogramma in de kerk 
Zomerkunstproject in onze kerk 
   
In onze kerk, de A-Kerk, de Nieuwe Kerk en de Remonstrantse kerk zal van 19 juli tot 18 
augustus op zaterdag en zondag (na de dienst) werk te zien zijn van het 
kunstenaarscollectief 6kmperuur10mdiep. Zij laten het publiek kennismaken met de reis 
die zij als kunstenaar maken. Een reis door de buiten- en binnenwereld en door naar 
hun persoonlijke beeldende wereld. De toeschouwer wordt meegenomen door deze 
werelden. De binnenstadskerken werken mee aan dit initiatief door de deuren te 
openen voor de kunstenaars en het publiek dat in de zomer graag de stad bezoekt.  
In onze kerk is werk te zien van Natascha J.A. Rodenburg en Sylvie Arrabito over 
begrenzing en grenzen. Rodenburg laat een film zien van een fysieke en mentale reis, 
met notities van het werkproces en whatsappberichten als ondertiteling.  

 
De projectie van Natascha Rodenburg in een voorgaande “expositie”. 



 
Arrabito onderzoekt op papier de verschillende kruizen die er zijn als symbool van 
verbinding en daarnaast maakt zij een installatie over de wind, die grenzeloos is.  
Door aan een dergelijk project mee te doen, is de hoop dat onze kerk ook een verbinding 
kan leggen met de wereld van de kunst en dat ons kerkgebouw bezocht wordt door 
mensen die er anders aan voorbij zouden lopen. In de volgende parochiebrief meer 
hierover. 
Natascha Rodenburg zal op zondag 21 juli na de eucharistieviering uitleg geven van haar 
werk en Sylvie Arrabito zal dat op zondag 4 augustus doen. 
 
Oecumenisch zomerprogramma  
Het oecumenisch Zomerprogramma van de binnenstadskerken, zoals dat de afgelopen 
jaren vorm heeft gekregen door bijeenkomsten rondom een bepaald thema op een 
doordeweekse dag in een aantal van de Groningse binnenstadskerken, is hieronder te  
bekijken.  
 

 
 



Voor ons betekent dat, dat ik op dinsdag 20 augustus om 10.00 uur na in het kort iets 
over de H. Augustinus, de kerkvader van wie zijn theologie zo’n grote invloed in onze 
Oud-Katholieke Kerk heeft (gehad), te hebben verteld, met de aanwezigen een aantal 
korte aansprekende teksten van hem zal lezen om daarover met elkaar in gesprek te 
gaan.  
Mijn ervaring is dat teksten van Augustinus ook vandaag de dag mensen tot nadenken 
over God, zichzelf en de wereld kunnen zetten. 
 

4. “Groningse” oud-katholieke auteurs I  
 

Lieve mensen, onder de, niet eens zo talrijke, parochianen van onze Groningse oud-
katholieke parochie bevinden zich een paar ijverige schrijvers. Deze hebben wel een iets 
gevorderde leeftijd, de één duidelijk meer dan de ander en zijn allen niet op hun 
spirituele achterhoofd gevallen. In tegenstelling tot het tegenwoordig nog steeds “jong” 
moeten blijven, is de hoge leeftijd volgens onze Joanna (zie verderop) juist een pluspunt, 
want dan wordt het interessant. Ja, het gaat nog, en kijk maar hoe goed... . Er zijn er drie 
van die in deze periode bezig zijn met het laten verschijnen van boeken. Dat is een goede 
reden om erbij stil te staan.  
 
Maar er zijn er meer! Terzijde: als iemand van de parochie schreef en ik noem die 
persoon hier niet: laat het alsjeblieft even weten voor een vervolgbericht op dit artikel!  
We beginnen met onze onvolprezen Adrie Paasen (1940- ). Zoals we konden zien op het 
prikbord heeft Adrie vanaf 2012 ongeveer tweehonderd columns geschreven in de 
Meppeler Courant met de titel Momenten van Schoonheid, om cultuur onder de 
aandacht te brengen en houden. Schoonheid is één van de allerbelangrijkste zaken in 
het leven, zo veel meer dan “nut” en “belang” en deze bevindt zich op het niveau van 
vriendschap dat eveneens boven die beide staat. Eerder verscheen een werk met korte 
verhalen van haar hand. Zij betekent heel veel voor onze parochie. Zo heeft zij o.a. vele 
jaren de parochiebladen en -brieven geredigeerd en van teksten voorzien, maar vergeet 
vooral niet haar vele jaren redactiewerk van De Oud-Katholiek, het voormalige 
landelijke blad van onze kerk, waarvan onze pastoor,  
 
Wietse van der Velde (1953- ), zo’n vijfendertig jaar redactielid en vele jaren 
eindredacteur was. Hij heeft, zoals bekend alleen al de afgelopen drie jaren twee titels 
het licht doen zien, om ons kerkhistorisch bij te lichten: een boek over Cornelis 
Steenoven “1723 Een aartsbisschop voor Utrecht” en "De kleine kathedraal", over ons 
kerkgebouw in Den Haag. Verder nog bijdragen aan vele boeken en vele artikelen in 
diverse media. De lengte van zijn preken laten we niet buiten beschouwing... .  
 
We kennen onze lectoren Adrie Paasen, Ab Mollema, Gabrielle Hooimeijer, en, in 
opleiding: Ineke van Buuren en Frits Tromp, van voorbeden schrijven en de incidentele 
overwegingen.  
 



Dan is er het boek van Victor Schmidt (1926- ) dat afgelopen week op 3 juli verscheen. 
Het bevat gedachten omtrent Christus die hij heel belangrijk vindt om met de wereld te 
delen. De titel luidt: ““Waarom moest de zoon van de mens lijden, sterven, opstaan en 
ten hemel varen?” Het antwoord vanuit de Schriften.”” Victor werpt zijn licht op de 
letterlijke vertaling en vooral de betekenis van “o Υιός του Ανθρώπου” (Grieks, ≈ “de 
zoon van de mens") en gaat zowel filologisch als theologisch diep in op deze vraag. 
Pastoor Wietse schrijft er in zijn voorwoord over: "Als classicus  verwonderde Victor er 
zich over dat de gangbare vertalingen – in de meeste Nederlandse vertalingen de Zoon 
des mensen  – bij deze weergave niet de twee bepaalde lidwoorden, maar alleen het 
eerste lidwoord vertalen. Een verantwoording hiervan ontbreekt (“methodisch onjuist” 
zegt docent Victor). Sommige geleerden noemen de betekenis van de term een raadsel. 
Maar dat is voor Victor niet genoeg. Het gaat hier toch immers om de vraag “Wie is 
Christus?” En met die vraag is onlosmakelijk de betekenis van het leven en in het 
bijzonder het lijden en sterven en opstaan van Christus voor ons mensen verbonden.” 
Het is in eigen beheer (via Drukland) verschenen; de / zijn ons van nabij bekende zoon 
Victor jr. heeft de uitgave verzorgd.  
 
Kunstenares en journalist (nog steeds correspondent voor het Poolse blad Ostoja (≈ 
“Toeverlaat”) Joanna Paszkiewicz-Jaeger (1941- ) heeft een boekje op haar naam staan, 
van honderdacht pagina's, eerder in eigen beheer uitgegeven onder de titel Ademhalen. 
Het is fraai, strak vormgegeven en zonder jaar van uitgave. Het zijn meest tijdloze korte 
teksten plus enkele zwartwit illustraties. Paul Borggreve redigeerde en schreef in het 
voorwoord dat het gaat om “kleine gebeurtenissen die even betekenis hebben, om dan 
weer voor altijd vergeten te worden”, als het ware “tussen twee adempauzes in”. 
“Joanna’s ontmoetingen” zijn divers en komen op mij over als inkijkjes in een spiegel 
van ons eigen bestaan. Zij zelf noemt het proza-miniaturen en die zijn soms wel en soms 
niet herkenbaar; of tòch weer wel, als je even beter kijkt. Ze bepalen je even bij de 
verborgen schoonheid en dus waarde van zulke momenten en maken je er gevoeliger 
voor. Er is nu een heuse uitgever: Liverse, in Dordrecht. De honderdvijf schetsen 
bestrijken bijna een heel mensenleven, van het Warschau van 1981 tot het Groningen 
van nu, 2024. Het verschijnt, op initiatief en onder redactie van schrijver, zanger en 
dichter Rense Sinkgraven (1965- ), rond oktober onder de titel “Ik ben geen weduwe”, 
met als ondertitel:  gedichten ... .  
 
Ondertekende (1954- ) heeft in eigen beheer (ook via Drukland) onlangs een receptvrije 
“medimental booster & sentiment detractor” samengesteld en dat is een verzameling 
van driehonderd Nederlandstalige doseringseenheden in de vorm van citaten van eigen 

hand, getiteld Apprecinol♾ en dus rond het thema “waardering”; over schoonheid 
gesproken... . Het begon in 1998 toen ik op mijn 44e verjaardag als afscheidsgeschenkje 
de achtendertig overgebleven leden van de Utrechtse groep van de toenmalige 
mysterieschool Antahkarana (≈ brug die “hoger” en “lager” zelf verbindt), die in 1967 
was opgericht, bij de opheffing ervan ieder een spreuk gaf met dit thema. In de loop der 
jaren en vooral aan de hand van mijn nog te verschijnen spiritueel-ontologische 



(levens)werk "Troon van God✡ : het bestaan ontrafeld" is het aantal citaten gegroeid. 
Er moet later een iets grotere uitgave komen: De staarten van Maarten (1559 citaten).  
 
De presentatieteksten van de drie werken vindt u per titel in komende nummers, kort 
voordat ze in de parochie gepresenteerd zullen worden: wordt vervolgd.  
 
Goede groet en alvast veel leesgenoegen toegewenst,  
Maarten van Stokkum  
 
 

5. Diocesane livestreamvieringen  
 
Iedere zondag en op de belangrijkste feestdagen wordt voor het aartsbisdom Utrecht 
een livestreamuitzending om 10.00 uur vanuit de kathedrale kerk te Utrecht verzorgd.  
Op de landelijke website van de OKKN www.OKKN.nl kunt u de link aanklikken. 
  

6. Hoe wij vieren  

In juni 2022 zijn alle coronamaatregelen die het kerkelijk leven beperkten vervallen.  
In onze parochie hebben we over manier van vieren in onze parochie het volgende 
afgesproken: 
 

 
 

  
1. Bij het uitwisselen van de vredegroet kan men elkaar met het geven van een hand, 
een hoofdknik of een lichte buiging “vrede” wensen.  
2. De heilige communie wordt in een kring onder twee gedaanten uitgereikt.                 
De hostie wordt door de priester uitgereikt.                                                                                         
De kelk wordt door een assistent vastgehouden; men kan uit de kelk drinken of de 
hostie in de wijn dopen.  
 
Wietse van der Velde, pastoor  



 

7. De ‘thuiscollecte’ 

U kent allemaal dit zinnetje uit de afkondigingen: “De collecte tijdens het offertorium is 
bestemd voor het mogelijk maken van onze vieringen”... Onze vieringen zijn gelukkig 
hervat, maar nog niet iedereen durft het aan naar de kerk te komen of men is om andere 
redenen verhinderd de viering bij te wonen. En toch gaan de  kosten gewoon door. Het 
Bisschoppelijk Bureau herinnerde ons, juist vanwege die doorgaande kosten, de 
inkomsten uit de thuiscollecten daarom niet te vergeten. Terecht natuurlijk. 
Verschillende parochies hebben verschillende oplossingen. Wij stellen voor om het 
simpel te houden. En dat is dat u gewoon af en toe een bedrag overmaakt op de 
bekende bankrekening van de kerk.  
 
Rekeningnummer van de parochie is:  
NL12INGB0003941884 t.n.v. Oud-Katholieke parochie v.d. H. Martinus te Groningen, 
onder vermelding van ‘thuiscollecte’.  
Dan weet de penningmeester Karin Bijlsma wat de bestemming is. (Bijkomend 
voordeel van overmaken is ook nog dat het daarmee aftrekbaar is van de belastingen). 

  
          8. Veilige kerk 
De OKKN hanteert een actief beleid om een veilige kerk te waarborgen. Alle informatie 
hierover is te vinden op de website: https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/  
 

    9. Agenda vieringen en overige activiteiten 
 

Vieringen in Groningen, parochiekerk van de H. Martinus, Witte de Withstraat 2:  
vieringen iedere 1e, 3e en 5e zondag van de maand om 11.00 uur. 
Voor de vieringen met Kerst, de Goede Week en Pasen en eventuele andere bijzondere 
vieringen: zie de agenda in de parochiebrieven voorafgaande aan die dagen. 
Eerstkomende vieringen:  
Zondag 7 en 21 juli, 4 augustus  
Overige activiteiten 
Zondag 21 juli, Natascha Rodenburg geeft na de viering uitleg over haar kunstproject 
in de kerk 
Zondag 4 augustus, Sylvie Arrabito geeft na de viering uitleg over haar kunstproject in 
de kerk 
20 augustus, 10.00 uur, Zomerprogramma in de gemeentezaal – samen de “moeilijke, 
maar altijd actuele Augustinus lezen 
1 september,12.45 uur  – gemeentevergadering 
15 september - parochiedag in Friesland 
 
Vieringen Grace Church (van de Anglicaanse gemeenschap):  
iedere 2e en 4e zondag van de maand om 10.30 uur in onze kerk. 
 



10. Contact 

Oud-Katholieke parochie van St. Martinus te Groningen 
deservitor (waarnemend pastoor):  
can. drs. Wietse van der Velde,  
Jan R. Stuutstraat F8,  
9663 SE Nieuwe Pekela 
tel. O597 221080/06 481 99 493 
mail: pastoor@groningen.okkn.nl 
 
secretaries:  
mevr. Renée Lokman 
mail: secretaris@groningen.okkn.nl 
penningmeester: 
mevr. Karin Bijlsma 
mail: penningmeester@groningen.okkn.nl 
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