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1. Van de pastoor 

Op de laatste zondag voor de Veertigdagentijd maakten we al in zekere zin de 
overgang naar de vastentijd, toen we na de eucharistieviering de door Elsa Westberg 



 

 

gemaakte “semla” aten. Deze Zweeds zoete broodjes met amandelspijs en slagroom 
waren een goede overgang naar een periode van versobering en inkeer. En wat mij 
betreft wordt deze Zweeds traditie ook in onze parochie een traditie.  
Op de avond van Aswoensdag kwamen we samen om het begin van de veertigdaagse 
voorbereidingstijd op Pasen te markeren. In de viering werden onze hoofden 
bestrooid met as. Dit gebaar doet ons beseffen dat wij mensen stof zijn en tot stof 
zullen wederkeren. De afsluitende woorden na de asoplegging roepen ons echter op 
ons tot God te keren en het evangelie te geloven.  En dat evangelie zegt ons dat Jezus 
Christus zich voor ons heeft gegeven en dat wij als wij Hem navolgen zullen mogen 
delen in zijn nieuw en eeuwig leven, in zijn Pasen. A.s. zondag wordt ons dat op weer 
een andere manier voorgehouden als wij het evangelie van de verheerlijking op de 
berg horen.  
 

 



 

 

De betekenis van deze gebeurtenis wordt voor mij op aansprekende wijze verwoord 
door het gebed dat Wim van der Zee voor deze zondag schreef. 

O God, kom ons te hulp  

in de mist van ons bestaan,  

niet bom te ontsluieren  

alle geheimen van hemel en aarde,  

alle vragen te beantwoorden,  

alle raadsels op te lossen,  

maar om onze ogen te openen  

voor de baan van licht  

die uw Zoon is gegaan  

door het duister heen 

en om ons moed te geven  

hem te volgen op zijn woord. 

In onze kerk zijn dit (kerkelijk) jaar op de meeste zondagen de evangelielezingen 
genomen uit het evangelie volgens Lucas. De dichter Willem Barnard heeft bij Lucas 14, 
7-11 twee tamelijk onbekende liederen geschreven. Evangelie en liederen vertellen mij 
iets over de geest van de vastentijd. Vandaar dat ik hierover een korte overweging 
schreef, die u hieronder kunt lezen. 
De evangelische boodschap (letterlijk dus goed nieuws) die Jezus ons in dit evangelie 
voorhoudt - dat de eersten de laatsten zijn en dat wie nakomt voorop gaat - , wil er bij 
ons mensen maar moeilijk in. Dagelijks zien we in de nieuwsberichten op de televisie 
en in de krant dat onze wereld steeds meer gedomineerd lijkt te worden door het 
streven naar macht en geld, naar “eigen volk eerst”, ongeacht wie daar onder te lijden 
heeft. Dit alles maakt velen van ons onzeker en bezorgd. In het online magazine Petrus 
van de Protestantse kerk las ik een gebed voor de onzekere wereld waarin wij leven. 
Een gebed waarin wij dit alles tot God kunnen uitzeggen. Dit  gebed geef ik hieronder 
graag aan nu door. 
 
1700 jaar Nicea 
In deze parochiebrief treft u al vast het affiche met de aankondiging voor een drietal 
bijeenkomsten in mei en juni, waarin de gezamenlijke binnenstadskerken mensen 
uitnodigen met elkaar in gesprek te gaan over de geloofsbelijdenis van Nicea. Deze 
geloofsbelijdenis zingen wij in onze vieringen op de meeste zon- en feestdagen en het 
is dit jaar 1700 geleden dit die op een kerkvergadering werd vastgesteld. In een 
volgende parochiebrief hier meer over. 
 
Vastenactie 
Sinds jaar en dag wordt er in onze kerk gedurende de veertigdaagse vastentijd een 
vastenactie gehouden, waarin de gelovigen om een bijdrage voor een diaconaal project 
ergens in onze wereld wordt gevraagd. Dit jaar is gekozen voor hulp aan het 
Bethunehuis in Hongkong, een aan de Anglicaanse kerk gelieerde opvangplek voor 



 

 

uitgebuite vrouwelijke arbeidsmigranten, die meestal uit de Filippijnen of Indonesië 
afkomstig zijn en die worden geholpen om hun leven weer op de rails te zetten. 
Hieronder kunt u nogmaals over dit project lezen. De tweede collecte in onze vieringen 
in de Veertigdagentijd is hiervoor bestemd, maar u kunt natuurlijk ook een bedrag 
overmaken op de rekening van de parochie met als vermelding “Vastenoffer”. 
 
Uit de parochie 
Een aantal maanden gelden werd Herma Lof aan een heup geopereerd en de genezing 
was zodanig dat ze begin dit jaar weer in een viering aanwezig kon zijn. Helaas volgde 
er een terugslag waardoor dit haar op het moment niet mogelijk is. Zij gaat nu weer 
vooruit, doet u allen de hartelijke groeten en hoopt binnen afzienbare tijd weer “te 
kunnen opgaan.” 
Een welkom in onze parochiegemeenschap aan Rehana Bosma. Vanuit Utrecht is zij 
onlangs in Leek komen wonen. Haar gezondheid maakt kerkgang niet gemakkelijk, maar 
zij hoopt dat dit in de toekomst mogelijk is. Wij wensen haar goede jaren in haar nieuwe 
huis en nieuwe omgeving. 
 
Een hartelijke groet voor u allen, 
 
Wietse van der Velde, pastoor 
 

2. Kiest dan de goede plaatsen 

Achter in ons gezangboek staan in een appendix een aantal liederen, die het lot dat 
maar al te vaak een aanhangsel treft delen: zij worden niet of zelden gezongen. Eén 
daarvan is gezang 971, een lied van Willem Barnard bij Lucas 14, 7-11, een gelijkenis die 
Jezus sprak tijdens een maaltijd bij een deftige Farizeeër waarop Hij te gast was. Jezus 
deed dat toen Hij merkte hoe sommige genodigden de eerste, de beste plaatsen 
uitzochten. Een situatie die velen van ons heel herkenbaar zullen vinden. 
“Je moet anderen vóór laten gaan.” “Wacht tot de ander is uitgepraat. Dan mag jij pas 
wat zeggen.” Zulke lessen in beleefdheid werden ons in mijn jeugd voorgehouden! En 
als iemand niet met gepaste bescheidenheid optrad, werd die wel gewaarschuwd. 
“Denk erom, vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten!” Een 
uitspraak van Jezus, die – als zoveel andere Bijbelse uitspraken en beelden – in onze 
Nederlandse taal is ingegaan. 
Maar…helpen zulke lessen nu echt? Bescheidenheid, voorkomendheid en beleefdheid 
zijn maar al te vaak niet meer dan een vernisje aan de buitenkant. En of zij ook naar 
binnen – in de innerlijke mens – doordringen? 
Ik vrees het niet, tenzij wij de werkelijke draagwijdte van de woorden van Jezus gaan 
doorzien. Zij zijn niet een lesje in beleefdheid, maar als een aankondiging van zijn 
oordeel bedoeld!  
 

De laatsten worden de eersten,  

wie knielde krijgt een troon,  



 

 

de knechten mogen heersen,  

de dienaar heet een zoon. 

Zó is Gods handelswijze. Hij heeft de zwakke Abel liever gehad dan de energieke Kaïn. 
De jongere broer Jakob gaat vóór de oudere Ezau. Jezus heeft een voorkeur voor 
tollenaars en zondaars – mensen die van het rechte, van Gods pad – zijn  afgeweken.  

Gij zoekt wat is verloren,  

Gij maakt het leven groot. 

Daarmee joeg Jezus de erkende vromen – en zijn gastheer was één van hen – tegen zich 
in het harnas. Dit was één – en niet de minste – van de redenen, die Jezus aan het kruis 
brachten. 
 
Een mens, een christenmens, die werkelijk met God wil leven zal zich door die 
wetenschap dat bij God de laatsten de eersten zullen worden op zijn plaats gezet weten. 
Een bescheiden plaats. Zo’n christenmens laat het oordeel over zichzelf en vooral dat 
over anderen aan God over. Hij buigt zich voor wat God geboden heeft. Echte 
bescheidenheid, meer dan een vernis, ontstaat voor Gods aangezicht!  
Maar voor de mens die dat ziet, die doorziet dat hij niet beter is dan een ander en dat 
alleen genade – d.i. Gods zich liefdevol naar hem toekeren – hem kan verhogen, die 
mens zal worden geteld bij de laatsten die de eersten worden. 
 

Maar al wie zich heeft gebogen  

voor wat Hij geboden heeft,  

die zal Hij ook verhogen  

zo waar Hij eeuwig leeft. 

 

De laatsten worden de eersten,  

wie knielde krijgt een troon,  

wie slaaf was mag nu heersen,  

de vreemdeling wordt zoon. 



 

 

 
 
Nu is het het aardige, dat Barnard voortbordurend op dit thema nog een lied heeft 
geschreven: De eersten zijn de laatsten (gez. 972). Hierin bezingt hij de wonderlijke 
voorliefde van God voor hen die achter zijn gebleven, voor hen op aarde die klein en 
verloren zijn. Barnard besluit dit lied met een oproep aan de lezers, de zangers, aan ons: 
 
           Kiest dan de goede plaatsen  
          en geeft uw hart aan God. 
 
Als u deze parochiebrief ontvangt dan zijn wij al meer dan een week in de 
Veertigdagentijd, onze opgang met Jezus naar het Paasfeest. De liturgie van 
Aswoensdag noemt die tijd een tijd van bezinning en gebed, een tijd waarin we worden 
opgeroepen om onszelf, onze innerlijke drijfveren en onze uiterlijke daden te 
onderzoeken en berouw te hebben over wat daarin niet goed, wat zonde was. 
Het doel daarvan is niet om ons in de put te praten, om ons als mislukkelingetjes op de 
laatste plaats te verwijzen. Nee, het doel is dat wij daardoor de mensen zullen worden 
die God bedoeld heeft die wij zouden moeten zijn. Mensen die leven in liefde tot Hem 
en tot al wat Hij geschapen heeft. Mensen die hem volgen die God gezonden geeft, die 
zichzelf voor ons gegeven heeft en die ons met hem wil laten verrijzen tot nieuw en 
eeuwig leven: Jezus Christus, onze Heer en onze Broeder.  



 

 

Om ons te helpen om op die weg naar Pasen tot zulke mensen te groeien, kunnen die 
twee liederen van Barnard over de eersten en de laatsten ons helpen. 
 

Kiest dan de goede plaatsen 

en geeft uw hart aan God. 

 

Ik wens ons allen een gezegende tijd op weg naar Pasen. 
 
Wietse van der Velde, pastoor 
 

3. Gebed voor een onzekere wereld 

Heer, onze God,   
we komen bij U met onze zorgen over de wereldpolitiek,  
die steeds meer gedomineerd lijkt te worden 
door het streven naar macht en geld,  
naar 'eigen volk eerst', ongeacht wie daar onder te lijden heeft.  
   
Geef dat ook een ander verhaal mag blijven klinken:  
een pleidooi voor gerechtigheid, voor eerlijker delen,   
voor zorg voor wie door het leven in een kwetsbare positie is gedrukt.   
   
We bidden om volharding en wijsheid voor wie stem geeft aan dát verhaal,   
Om nieuwe wegen en onverwachte bondgenoten.   
   
En we danken U voor al die plekken in onze wereld,  
waar al iets van uw nieuwe wereld zichtbaar wordt.  
Plekken waar liefde is, barmhartigheid en zorgzaamheid,  
waar mensen zich laten leiden door de grondtonen van uw koninkrijk.  
   
We bidden dat ook wijzelf barmhartige mensen mogen zijn,  
met een open oog en een open hart voor alle mensen op onze weg.  
Geef dat we zorgvuldige mensen mogen zijn,  
die liefdevol omgaan met deze aarde, en met alles dat daarop leeft.  
   
In Jezus’ naam.  
Amen. 
 
(bron: magazine Petrus) 

 
 
 
 



 

 

 

4. Gesprekbijeenkomsten 1700 jaar geloofsbelijdenis van Nicea 

 



 

 

5.  VASTENACTIE 2025 – HET BETHUNE HUIS in HONG KONG 

Stel je voor dat je op een aantrekkelijk aanbod ingaat om in het buitenland te werken. 
Als verantwoordelijke vrouw kun je dan voor je gezin, misschien zelfs hele familie thuis 
zorgen. Dat je voor je reis naar dit beloofde land moet betalen, lijkt je niet meer dan 
logisch bij zo’n goed vooruitzicht. Maar toegegeven, eigenlijk weet je niet heel goed hoe 
dit werkt. Dus wanneer je bij aankomst je paspoort moet inleveren, doe je dat. En ook 
als blijkt dat je nog een restschuld hebt van je reis, die toch wat duurder was, besluit je 
harder te werken om het af te betalen. Je wordt misschien achterdochtig als je merkt 
dat je bed weinig meer is dan een lege plek op zolder. En als de vader des huizes meer 
van je wil dan alleen schoonmaken is het onprettig. Maar wat kan je nog doen? Je hebt 
verplichtingen thuis, geen geld, geen paspoort, geen idee van je rechten en je kunt 
letterlijk nergens heen.  
 

 
 
In Hong Kong komen dit soort schrijnende situaties vaak voor. Het Bethunehuis is een 
aan de Anglicaanse kerk gelieerde opvangplek voor uitgebuite vrouwelijke 
arbeidsmigranten. Ze komen meestal uit de Filippijnen of Indonesië – de schets van de 
situatie hierboven doet wellicht surrealistisch aan, maar hij is voor veel vrouwen de 
harde werkelijkheid. Missie Sint Paulus ondersteunt het Bethunehuis al sinds 2007. De 
vrouwen hebben niet alleen onderdak en noodhulp nodig maar ook voedsel, medische 
hulp en hulp bij hun gerechtelijke procedure. Zolang deze procedure loopt mogen zij 
niet werken of nieuw werk zoeken. Het Betune Huis probeert de vrouwen te helpen hun 
vastberadenheid te versterken in hun reis naar gerechtigheid. 
 
De opbrengst van de Vastenactie 2025 wordt graag bestemd voor het ondersteunen 
van de drie doelstellingen van het Bethune Huis. Deze doelstellingen zijn: 



 

 

1. een veilig onderdak bieden en voorzien in maaltijden en andere basis behoeftes 
2. het mentale welzijn van de vrouwen vergroten en 
3. hen toegang tot medische zorg geven. 
1. Veilig onderdak bieden en voorzien in maaltijden en andere basis behoeftes 
De grootste kostenpost is de huur van het pand waar 40 vrouwen terecht kunnen. 
Daarnaast zijn er de kosten voor de maaltijden, kleding en artikelen voor persoonlijke 
hygiëne. De totale kosten hiervan komen uit op € 38 per vrouw per maand. 
 

 
 
2. Het vergroten van het mentale welzijn 
De migrantenvrouwen kunnen last hebben van een depressie en ervaren hopeloosheid 
en hulpeloosheid. Er wordt geprobeerd deze mentale last te verlichten door activiteiten 
en workshops te organiseren die voor afleiding zorgen en hun gevoel van eigenwaarde 
en zelfvertrouwen vergroot. In hun problematische situatie ervaren de 
migrantenvrouwen via deze activiteiten vreugde en positiviteit en bovendien vergroten 
de workshops de kans op een nieuwe baan. Een baan die deze vrouwen, die door 
armoede gedreven in het buitenland werken, hard nodig hebben. Zodra zij weer aan het 
werk kunnen, kunnen zij met hun inkomen hun families in het thuisland weer steunen. 
Eén van de activiteiten die voor afleiding zorgt, is de wandeltocht met na afloop een 
BBQ waaraan alle 40 bewoners en hun begeleiders meedoen. Zo’n dag kost maar € 8 
per persoon en wordt vier keer per jaar georganiseerd. 



 

 

Om nieuwe vaardigheden te leren die van pas komen in een nieuwe baan worden de 
volgende workshops aangeboden: 
- Kookworkshop: er wordt geleerd om Chinees, Indonesisch en Westers te koken en er 
wordt ook aandacht gegeven aan bakken. Elke workshop kunnen 12 vrouwen meedoen 
en de kosten bedragen inclusief ingrediënten € 9,50 per persoon. 
- Zorg voor een kind met ADHD: de deelnemers (max. 24) leren hier van een professional 
hoe zij een kind met ADHD kunnen begeleiden en waar zij allemaal rekening mee 
moeten houden bij de zorg voor deze kinderen. De kosten per deelnemer bedragen € 
26,25. 
- Zorg voor ouderen met Dementie: Ook deze workshop wordt door een professional 
gegeven en de deelnemers (max. 24) leren hier hoe zij de beste zorg kunnen geven aan 
dementerende ouderen die aan hun zorgen zijn toevertrouwd. De kosten bedragen ook 
hier € 26,25 per deelnemer. 
 

 
 
3. Toegang tot medische zorg geven 
De migrantenvrouwen hebben zodra hun arbeidscontract is beëindigd geen toegang 
meer tot de openbare gezondheidszorg als zij ziek worden. Een medische behandeling 
voor bijv. huidallergie of rugklachten kan alleen plaatsvinden in een privékliniek wat in 
Hong Kong behoorlijk duur is. Gemiddeld komen de kosten uit op € 45 per patiënt per 
behandeling. 
Onder de migranten zijn ook vrouwen die helaas kanker krijgen. De kosten voor een 
behandeling met chemotherapie en radiotherapie worden door een fonds betaald. 
Onze steun wordt gevraagd voor het vervoer naar en van het ziekenhuis, dat kost voor 
hen € 17 per maand. 



 

 

Uw financiële bijdrage kan echt een verschil maken in de situatie van deze vrouwen. Wij 
hopen dat wij op uw steun kunnen rekenen! 

   
                       6. Diocesane livestreamvieringen  
 
Iedere zondag en op de belangrijkste feestdagen wordt voor het aartsbisdom Utrecht 
een livestreamuitzending om 10.00 uur vanuit de kathedrale kerk te Utrecht verzorgd.  
Op de landelijke website van de OKKN www.OKKN.nl kunt u de link aanklikken. 
 

7. Hoe wij vieren  

In juni 2022 zijn alle coronamaatregelen die het kerkelijk leven beperkten vervallen.  
In onze parochie hebben we over manier van vieren in onze parochie het volgende 
afgesproken: 
 

 
 

  
1. Bij het uitwisselen van de vredegroet kan men elkaar met het geven van een hand, 
een hoofdknik of een lichte buiging “vrede” wensen.  
2. De heilige communie wordt in een kring onder twee gedaanten uitgereikt.                 
De hostie wordt door de priester uitgereikt.                                                                                         
De kelk wordt door een assistent vastgehouden; men kan uit de kelk drinken of de 
hostie in de wijn dopen.  
 
Wietse van der Velde, pastoor  

 

 

8. De ‘thuiscollecte’ 

U kent allemaal dit zinnetje uit de afkondigingen: “De collecte tijdens het offertorium is 
bestemd voor het mogelijk maken van onze vieringen”... Onze vieringen zijn gelukkig 
hervat, maar nog niet iedereen durft het aan naar de kerk te komen of men is om andere 



 

 

redenen verhinderd de viering bij te wonen. En toch gaan de  kosten gewoon door. Het 
Bisschoppelijk Bureau herinnerde ons, juist vanwege die doorgaande kosten, de 
inkomsten uit de thuiscollecten daarom niet te vergeten. Terecht natuurlijk. 
Verschillende parochies hebben verschillende oplossingen. Wij stellen voor om het 
simpel te houden. En dat is dat u gewoon af en toe een bedrag overmaakt op de 
bekende bankrekening van de kerk.  
 
Rekeningnummer van de parochie is:  
NL12INGB0003941884 t.n.v. Oud-Katholieke parochie v.d. H. Martinus te Groningen, 
onder vermelding van ‘thuiscollecte’.  
Dan weet de penningmeester wat de bestemming is. (Bijkomend voordeel van 
overmaken is ook nog dat het daarmee aftrekbaar is van de belastingen).      
 
          9. Veilige kerk 
De OKKN hanteert een actief beleid om een veilige kerk te waarborgen. Alle informatie 
hierover is te vinden op de website: https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/  
 

    10. Agenda vieringen en overige activiteiten 
 

Vieringen in Groningen, parochiekerk van de H. Martinus, Witte de Withstraat 2:  
vieringen iedere 1e, 3e en 5e zondag van de maand om 11.00 uur. 
Voor de vieringen met Kerst, de Goede Week en Pasen en eventuele andere bijzondere 
vieringen: zie de agenda in de parochiebrieven voorafgaande aan die dagen. 
 
Eerstkomende vieringen:  
zondag 2 maart, 10.30 uur – achtste zondag na Epifanie 
woensdag 5 maart, 19.30 uur – Aswoensdag, eucharistieviering met asoplegging.  
 
Vieringen Grace Church (van de Anglicaanse gemeenschap):  
iedere 2e en 4e zondag van de maand om 10.30 uur in onze kerk. 
 

11. Contact 

Oud-Katholieke parochie van St. Martinus te Groningen 
deservitor (waarnemend pastoor):  
can. em. drs. Wietse van der Velde,  
Jan R. Stuutstraat F8,  
9663 SE Nieuwe Pekela 
tel. O597 221080/06 481 99 493 
mail: pastoor@groningen.okkn.nl 
secretaris:  
mevr. Renée Lokman 
mail: secretaris@groningen.okkn.nl 
penningmeester: vacant 

mailto:secretaris@groningen.okkn.nl
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