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Eerstkomende vieringen  
- Woensdag 16 april, 19.30 uur – Chrismamis in de kathedrale kerk in Utrecht  

- Donderdag 17 april, 19.30 uur – Witte Donderdag, Avondmaalsmis (herdenking    

                                                          instelling van de H. Eucharistie) 

- Vrijdag 18 april, 19.30 uur – Goede Vrijdag 

- Zaterdag 19 april, 21.00 uur – Paaswake 



1. Van de pastoor 

Als u deze parochiebrief ontvangt zijn we midden in de Goede Week en staan we 
op drempel van de heilige drie dagen, het Pasen van de Heer, waarin we 
samengebald in de gedachtenis van het lijden, sterven en verrijzen van Jezus 
Christus onze verlossing van de machten van zonde, kwaad en dood vieren.  
Hieronder kunt u kort samengevat lezen hoe de verschillende aspecten van dat 
ene Pasen van de Heer in de verschillende diensten in deze dagen wordt gevierd. 

 
 

- Palmzondag was er geen Oud-Katholieke, maar een Anglicaanse viering in 
onze Groningse parochiekerk. Deze Anglicaanse viering had overigens een 
Oud-Katholiek element: tijdens de processie werd ook het Oud-Katholieke 
Palmpasenlied bij uitstek “Geeft ere de Here” gezongen. Hoe ik – die daar 
niet bij was – dat weet? Ab Mollema maakte daar op zijn telefoon een 
opname van en zond die mij. Omdat onze Anglicaanse broeders en zusters 
bij de processie geen buxustakjes, maar kruisjes vervaardigd uit palmblad 
(?) gebruiken, heb ik de pastores van de kathedraal in Utrecht gevraagd om 
ook voor onze parochie takken te wijden. Die neem ik mee vanuit de 
Chrismamis, zodat diegenen die dat willen in de dagen daarna een gewijde 
tak vanuit onze vieringen mee naar huis kunnen nemen.  

- De viering van de chrismamis (oliewijding) in de kathedrale kerk in Utrecht 

– waarin het chrisma (dat o.a. bij doop en vormsel wordt gebruikt) en de 

oliën voor de geloofsleerlingen en de zieken worden gewijd - kunt u 

woensdag, 16 april, om 19.30 uur zelf meevieren of volgen via de 

livestream uit Utrecht. 

- Op Witte Donderdag, 17 april,  komen we ’s avonds om 19.30 uur bijeen 

voor de “avondmaalsmis”, waarin wij in het bijzonder de instelling van de 



eucharistie door Jezus op de avond voor zijn vrijwillig lijden en sterven 

gedenken.  

- De heilige dienst op Goede Vrijdag, 18 april, begint eveneens om 19.30 uur. 

Hierin lezen wij het lijdensverhaal volgens Johannes, dat wordt gevolgd 

door het grote, plechtige en indringende gebed van de gelovigen voor kerk 

en wereld. De viering besluit met de verering van het kruis, het teken van 

onze verlossing door Christus van de machten van zonde en dood. 

- In onze parochie is er met Pasen maar één viering: de Paaswake. Deze 

viering begint Paaszaterdagavond, 19 april, om 21.00 uur met de zegening 

van het vuur en de Paaskaars. De vier lezingen die daarop volgen vertellen 

ons over de scheppende en reddende hand van God. De zegening van het 

doopwater en de hernieuwing van onze doopbeloften herinneren ons er 

aan dat wij in onze doop met Christus zijn begraven om met Hem ten leven 

te worden opgewekt. De feestelijke viering van de eucharistie eindigt met 

het zingen van de Lauden van Pasen. Dit is het (verkorte) morgengebed van 

de kerk: de nieuwe dag, het Pasen van de Heer, is aangebroken!  

Na afloop van de Paaswake is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de 

parochiezaal.  

 
- Op Paaszondag, 20 april,  vieren onze Anglicaanse zusters en broeders de 

eucharistie om 10.30 uur in onze parochiekerk.                                                      De 

Paasviering in de kathedrale kerk van Utrecht met aartsbisschop Bernd 

kunt u om 10.00 uur via de livestream meemaken. 

Vastenactie 
Sinds jaar en dag wordt er in onze kerk gedurende de veertigdaagse vastentijd 
een vastenactie gehouden, waarin de gelovigen om een bijdrage voor een 
diaconaal project ergens in onze wereld wordt gevraagd. Dit jaar is gekozen voor 
hulp aan het Bethunehuis in Hongkong, een aan de Anglicaanse kerk gelieerde 
opvangplek voor uitgebuite vrouwelijke arbeidsmigranten, die meestal uit de 
Filippijnen of Indonesië afkomstig zijn en die worden geholpen om hun leven weer 



op de rails te zetten. Hieronder kunt u nogmaals over dit project lezen. De tweede 
collecte in onze vieringen tot en met de Paaswake is hiervoor bestemd, maar u 
kunt natuurlijk ook een bedrag overmaken op de rekening van de parochie met 
als vermelding “Vastenoffer”. 
 
Uit de parochie 
In het afgelopen jaar 2024 zijn een drietal bijzondere mensen aan onze 
parochiegemeenschap ontvallen: Jan de Vries, Hans Vermeulen en Victor 
Schmidt. Alle drie mensen die een leegte in hun familiekring en in de wijdere 
kring van de familie van de parochie nalaten. Juist deze dagen waarin wij het 
sterven en verrijzen van Jezus Christus gedenken, mogen  ons te binnenbrengen 
dat de dood niet het laatste woord heeft, dat God laat zien dat het leven sterker 
is dan de dood, dat wij  mogen delen in het leven van de verrezen Heer. 
 
Stenny, de vrouw van Hans Vermeulen, die vorig jaar op Tweede Paasdag 
overleed,  heeft mij gevraagd om onderstaande brief aan u door te geven. 
Lieve mensen, 
 
Allereerst heel hartelijk dank voor het meeleven van jullie het afgelopen jaar en 
de lieve kaart die ik van jullie mocht ontvangen, dit heeft me heel erg goed 
gedaan. 
Vorig jaar 8 april, hebben we bij de uitvaart van Hans met elkaar afscheid 
genomen van mijn intens lieve en bijzondere man, maar bovenal van mijn 
maatje en tweelingziel Hans. 
Nu is voor mij symbolisch de cirkel rond en is er geen “vorig jaar samen” meer. 
Deze winter is voor mij één van de zwaarste geweest in mijn leven maar bij het 
doorbreken van de lente en het langer worden van de dagen voel ik mezelf weer 
terugkomen en kan ik zeggen dat het goed met mij gaat!  
Hans zijn aanwezigheid voel ik nog steeds heel sterk en dat helpt mij ook om 
verder te gaan en om met liefde en dankbaarheid terug te kunnen kijken op 
onze prachtige tijd samen. 
Op zijn geliefde plekje in de tuin ligt nu het hart wat ik heb nu  opgemaakt op 1 
april, de sterfdag van Hans, maar nu met mooie gekleurde rozen.  
 
Met een liefdevolle groet, 
en tot ziens, 
Stenny 
 
Het is een understatement om te schrijven dat de wereld waarin wij leven een 
zware tijd doormaakt: de voortdurende oorlogen in Oekraïne, in Gaza en Sudan 



met al het daaraan verbonden immense leed; de chaotische taferelen op het 
gebied van de internationale handel, die mensen in hun bestaanszekerheid 
bedreigen; de klimaatverandering met haar te voorziene en niet te voorziene 
gevolgen en noem maar op. En daarnaast hebben we soms ook in ons persoonlijk 
leven met ziekte en tegenslag te kampen. Soms is dit alles om moedeloos van te 
worden. Ik hoop en bid dat de viering van het Pasen van de Heer, die ons laat zien 
dat het licht het donker, het goede het kwade, het leven de dood overwint; ons 
moed en kracht geeft voor ons leven. Ik wens ons allen een Zalig Pasen! 
 
Een hartelijke groet voor u allen, 
 
Wietse van der Velde, pastoor  

 

1. De Emmaüsgangers – een verhaal voor ons vandaag 

Op de tweede zondag van Pasen wordt dit jaar het prachtige evangelie gelezen 
dat bij de meeste Bijbellezers bekend staat als dat van de Emmaüsgangers. Tot de 
invoering van het huidige lezingenrooster rond 1990 werd dit evangeliegedeelte 
jaarlijks gelezen op de Tweede Paasdag. Nu gebeurt dit jammer genoeg alleen in 
het C-jaar, waarin de evangelielezingen op de zon- en feestdagen van de Heer uit 
het Lucasevangelie zijn genomen. 
Omdat er in onze kerk op deze zondag, 27 april,  geen Oud-Katholieke viering is, 
wil ik u graag een deel van een Paaspreek van de grote kerkvader, de H. 
Augustinus over dit verhaal doorgeven.  
Om te laten “zien” dat dit evangelieverhaal niet alleen iets verteld over wat zo’n 
2000 jaar geleden zich heeft afgespeeld, maar dat het evangelieverhaal ook 
vandaag aan ons kan gebeuren heb ik het omlijst met twee afbeeldingen.  
De eerste plaatst het eerste gedeelte van dit verhaal door de huizen op de 
achtergrond en de 20e eeuwse kleding in ”onze” tijd; de tweede plaatst het 
tweede gedeelte daarvan ook in onze tijd, iedere keer als wij “bij het breken van 
het brood”, de viering van de eucharistie, de verrezen Heer Jezus Christus in de 
sacramentele tekenen mogen herkennen.  
Daaronder treft u een gezang dat wel in een eerder Oud-Katholiek gezangboek 
(de Ringbundel van 1970) stond, maar dat helaas geen plek heeft gevonden in ons 
huidige gezangboek (als gezang 646 staat het wel in het Liedboek Zingen en 
bidden in huis en kerk). Ook dit lied wil laten zien dat het verhaal van de 
Emmaüsgangers “ons” verhaal kan zijn. Het is van de hand van de dichter en 
schrijver Jaap Zijlstra (1933-2015), die ook in de provincies Friesland en Groningen 
predikant is geweest. Dit lied van deze dichter – die nauw met ons gezin 
verbonden was – heeft mij tot op de dag van vandaag altijd zeer aangesproken. 

 



  

 

 
Henri Schoonbrood 1898-1972 

 
De verrijzenis van de Heer 

In het evangeliegedeelte Lucas 24, 13-35 lezen we dat Christus na zijn verrijzenis 
uit de doden twee leerlingen tegenkwam, die met elkaar spraken over wat in de 
dagen daarvoor was voorgevallen in Jeruzalem. Voordat u gaat lezen wat we 
hiervan volgens Augustinus kunnen leren, zou u dit evangeliegedeelte – ook als u 
denkt het al wel te kennen – eerst nog eens rustig moeten lezen.  
 
Jezus verscheen: de twee leerlingen zagen Hem met eigen ogen, maar 
Herkenden Hem niet. De leermeester liep met hen mee over de weg, terwijl Hij 
zelf de Weg was. Zij wandelden echter nog niet op de Weg; Hij vond hen 
namelijk ver van de Weg afgedwaald. 
Toen Hij vóór zijn lijden bij de leerlingen was, had Hij alles voorzegd: dat Hij zou 
lijden,, dat Hij zou sterven en op de derde dag zou verrijzen. Alles had Hij 
voorzegd. Welnu, Hij stierf en zie: alles vergaten ze. Ze raakten zo in de war toen 



ze Hem aan het kruishout zagen hangen, dat ze zijn onderricht vergaten, zijn 
verrijzenis niet verwachtten en ook niet aan zijn beloften dachten. ‘We leefden 
in hoop,’ zeiden ze, ‘dat Hij degene zou zijn die Israël ging verlossen.’ ‘Leerlingen 
toch, u leefden in hoop? Hoopt u nu dan niet meer? Kijk toch: Christus leeft, en 
in u is de hoop gestorven? Zeker leeft Christus’ 
De levende Christus trof het hart van zijn leerlingen dood aan. Vóór zijn ogen 
verscheen Hij wel en niet. Hij werd gezien en bleef verborgen. Want – als Hij niet 
werd gezien – hoe konden ze Hem dan vragen horen stellen en Hem antwoord 
geven op zijn vragen? Op weg liep Hij met hen mee, alsof Hij hun reisgenoot 
was. Zij zagen Hem wel degelijk, maar herkenden Hem niet, want hun ogen 
werden verhinderd, om Hem te herkennen … 
U dus gelovige, wie u ook bent, u die zich niet ten onrechte christen noemt, u 
die de kerk niet zonder reden binnentreedt en het Woord van God met ontzag 
en hoop aanhoort, u vindt troost in het breken van het brood. De afwezigheid 
van de Heer is geen afwezigheid. U moet geloof hebben, dan is Hij met  u, al ziet 
u Hem niet. 
 

Gedeelte uit preek 235 
Uit: Aurelius Augustinus, Als licht in het hart,  

Amsterdam, 1996 
 

  
 
Op de deur van het tabernakel in de Oud-Katholieke parochiekerk van de H.H. Maria en 
Ursula te Delft staan afbeeldingen van het Lam met de zeven zegels (een Bijbels 



symbool van de verrezen Christus) en van de Emmaüsgangers aan tafel met de 
verrezen Heer die het brood deelt. 
 

De Heer is onze reisgenoot 
 

1. De Heer is onze reisgenoot,  

Hij die ons zijn gezelschap bood  

en sprekend over kruis en graf  

geduldig tekst en uitleg gaf.  

 

2. Zo valt een lange weg ons licht,  

de schrift opent een vergezicht  

en brengt verdwaalden dicht bij huis,  

verloren zonen komen thuis.  

 

3. De avond daalt, blijf bij ons Heer!  

Hij zet zich aan de tafel neer  

en breekt het brood en schenkt de wijn,  

die gast, het moet de gastheer zijn!  

 
4. Wij keren naar Jeruzalem,  

ons brandend hart verneemt zijn stem,  

Hij deelt met ons het dagelijks brood,  

de Heer is onze reisgenoot. 

 
                       3. Diocesane livestreamvieringen  
 
Iedere zondag en op de belangrijkste feestdagen wordt voor het aartsbisdom Utrecht 
een livestreamuitzending om 10.00 uur vanuit de kathedrale kerk te Utrecht verzorgd.  
Op de landelijke website van de OKKN www.OKKN.nl kunt u de link aanklikken. 
 

4. Hoe wij vieren  

In juni 2022 zijn alle coronamaatregelen die het kerkelijk leven beperkten vervallen.  
In onze parochie hebben we over manier van vieren in onze parochie het volgende 
afgesproken: 
 



 
 

  
1. Bij het uitwisselen van de vredegroet kan men elkaar met het geven van een hand, 
een hoofdknik of een lichte buiging “vrede” wensen.  
2. De heilige communie wordt in een kring onder twee gedaanten uitgereikt.                 
De hostie wordt door de priester uitgereikt.                                                                                         
De kelk wordt door een assistent vastgehouden; men kan uit de kelk drinken of de 
hostie in de wijn dopen.  
 
Wietse van der Velde, pastoor  
 

5. De ‘thuiscollecte’ 

U kent allemaal dit zinnetje uit de afkondigingen: “De collecte tijdens het offertorium is 
bestemd voor het mogelijk maken van onze vieringen”... Onze vieringen zijn gelukkig 
hervat, maar nog niet iedereen durft het aan naar de kerk te komen of men is om andere 
redenen verhinderd de viering bij te wonen. En toch gaan de  kosten gewoon door. Het 
Bisschoppelijk Bureau herinnerde ons, juist vanwege die doorgaande kosten, de 
inkomsten uit de thuiscollecten daarom niet te vergeten. Terecht natuurlijk. 
Verschillende parochies hebben verschillende oplossingen. Wij stellen voor om het 
simpel te houden. En dat is dat u gewoon af en toe een bedrag overmaakt op de 
bekende bankrekening van de kerk.  
 
Rekeningnummer van de parochie is:  
NL12INGB0003941884 t.n.v. Oud-Katholieke parochie v.d. H. Martinus te Groningen, 
onder vermelding van ‘thuiscollecte’.  
Dan weet de penningmeester wat de bestemming is. (Bijkomend voordeel van 
overmaken is ook nog dat het daarmee aftrekbaar is van de belastingen).      
 
 
 
 



           6. Veilige kerk 
 
De OKKN hanteert een actief beleid om een veilige kerk te waarborgen. Alle informatie 
hierover is te vinden op de website: https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/  
 

    7. Agenda vieringen en overige activiteiten 
 

Vieringen in Groningen, parochiekerk van de H. Martinus, Witte de Withstraat 2:  
vieringen iedere 1e, 3e en 5e zondag van de maand om 10.30 uur. 
Voor de vieringen met Kerst, de Goede Week en Pasen en eventuele andere bijzondere 
vieringen: zie de agenda in de parochiebrieven voorafgaande aan die dagen. 
 
Eerstkomende vieringen:  
Witte Donderdag, donderdag 17 april, 19.30 uur – eucharistieviering 
Goede Vrijdag, vrijdag 18 april, 19.30 uur – heilige dienst met passielezing, grote  
                                                                             voorbeden en kruisverering 
Paaswake, zaterdag 19 april, 21.00 uur – lichtritus, lezingendienst, doopwaterwijding  
                                                                         en eucharistieviering. 
 
Vieringen Grace Church (van de Anglicaanse gemeenschap):  
iedere 2e en 4e zondag van de maand om 10.30 uur in onze kerk. 
 

8. Contact 

Oud-Katholieke parochie van St. Martinus te Groningen 
deservitor (waarnemend pastoor):  
can. em. drs. Wietse van der Velde,  
Jan R. Stuutstraat F8,  
9663 SE Nieuwe Pekela 
tel. O597 221080/06 481 99 493 
mail: pastoor@groningen.okkn.nl 
secretaris:  
mevr. Renée Lokman 
mail: secretaris@groningen.okkn.nl 
penningmeester: vacant 
mail: penningmeester@groningen.okkn.nl 
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