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1. Van de pastoor

Komende vieringen

Op 1 juni, de zondag na Hemelvaart, waarop we verwachtingsvol en biddend
uitzien naar de komst van de Heilige Geest, is er een viering van Schriftlezing en
Gebed.



Op 8 juni, het Pinksterfeest, is er in onze parochiekerk geen oud-katholieke
viering. Dan is er een eucharistieviering (Holy Communion) van onze Anglicaanse
zusters en broeders van Gracechurce

Een bijzondere viering waarvoor u allen bent uitgenodigd is op zaterdag 14 juni in
Gouda rondom 1700 jaar geloofsbelijdenis van Nicea. Hierover kunt u verderop
in de parochiebrief lezen.

Operatie pastoor

In de vorige parochiebrief kondigde ik aan dat ik een operatie aan beide ogen zou
ondergaan, die een einde zou moeten maken aan het dubbelzien, waaraan ik dan
elf maanden heb geleden. De operatie is goed verlopen en al moest ik het een
poosje rustig aandoen, anderhalve week later kon ik weer voorgaan in de
eucharistieviering en s’ middags in de viering van Choral Evensong in de Nieuwe
Kerk. Helaas kreeg ik daarna door de gebruikte oogdruppels een allergische
reactie in één van mijn ogen. Hierdoor duurt het algehele herstel langer dan
gehoopt. lk moet het dus nog wat kalm aandoen, maar mocht u echter een
priester nodig hebben, dan kunt u mij gewoon bellen.

Uitgestelde gemeentevergadering

De voor zondag 18 mei aangekondigde voorjaarsgemeentevergadering moest
worden uitgesteld omdat zowel de voorzitter als de secretaris van het
kerkbestuur in de voorafgaande week, omdat ze beiden van een ziekte
herstellend waren, niet in de gelegenheid waren om de benodigde stukken van
tevoren bij u te bezorgen.

Na afloop van de eucharistieviering heb ik u wel bij gepraat over ontwikkelingen
in de parochie en over de financiéle stand van zaken. Onder applaus hebt u ook
met het voorstel van het kerkbestuur ingestemd om Joop de Wit tot adviseur van
het kerkbestuur te benoemen. Hierdoor bestaat het bestuur nu weer uit drie
personen (toch wel het minimum voor een college).

In de volgende parochiebrief hoop ik u de nieuwe datum voor de
gemeentevergadering te kunnen melden.

Tweede collecte juni: Missie Sint Paulus — acute hulp voor Congo

Tijdens de vieringen in de maand juni is de tweede collecte bestemd voor de
Missie Sint Paulus.

Het Collegiaal Bestuur schrijft hierover:

Actuele hulp voor Congo! De relatie tussen Missie Sint Paulus en onze Anglicaanse
projecten in Congo bestaat al decennia lang. Wij koesteren onze contacten met
Bisschop Massimango, die zich inzet in het bisdom Kindu, en met de rector van
het Anglicaanse seminarie in Bunia.



Zacharie Masimango bisschop van Kindu (links) bij één van de hulpprojecten van
zijn kerk.

In Congo strijden rebellen al jaren tegen het leger maar onlangs zijn de gevechten
weer hevig opgelaaid. De steden Goma en Bukavu zijn ingenomen door de
rebellen en daardoor kan de bevolking geen kant op. De steden liggen strategisch
en nu deze ingenomen zijn, wordt de doorvoer van voedsel en andere
benodigdheden via die route ingeperkt. In Bunia worden mensen opgevangen die
hebben kunnen vluchten uit omliggende dorpen waar veel inwoners zijn
vermoord. U begrijpt het, uw bijdrage is hard nodig bijv. om iedereen van
onderdak en voedsel te voorzien. Hoe de opbrengst van de collecten in juni
precies besteed gaat worden, zal afhangen van de actuele situatie maar u kunt
ervan verzekerd zijn dat uw steun goed terecht zal komen. Onze betrouwbare
partners ter plaatse zullen goed in kunnen schatten waar de nood het hoogst is.
Bisschop Massimango en Rector Kahwa Njojo vragen ons gebed maar draagt u
ook via de collecten in de maand juni bij aan goede zorg voor onze broeders en
zusters in Congo? U kunt uw gift in de collectemand doen tijdens de zondagse
vieringen of u kunt deze naar de bankrekening van de parochie overmaken. Dank
alvast voor uw gift!”

Een hartelijke groet voor u allen,

Wietse van der Velde, pastoor



2. Ervaringen bij de viering van Hemelvaart 2025 en
gedachten over een Hemelvaartslied uit ca.1425.

Gisteren vierde de Kerk het hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer. In onze
parochiekerk was er op die dag geen viering en dat gold ook voor de meeste Oud-
Katholieke parochies, ook voor die parochies die niet zoals onze parochie een
diasporagemeenschap zijn met drie dagen later een zondagsviering. Hetzelfde
geldt trouwens voor de meeste kerken in ons land. Het was voor Maarten en mij
nog even puzzelen waar wij bij ons in de buurt naar een viering konden. (We
werden daar vriendelijk begroet door de mensen, we zongen ook voor ons
bekende liederen, maar we zeiden na afloop wel tegen elkaar dat we nu ook wel
weer wisten waarom wij oud-katholiek zijn!).

Hemelvaartsdag wordt door christen en niet-christen vooral als een vrije dag in
het voorjaar gewaardeerd, Dat bleek wel toen wij na afloop van de viering naar
een dorpje daar in de buurt gingen, waar volgens de aankondiging de grootste
Hemelvaartsdagmarkt van Drenthe werd gehouden. Het was er ontzettend druk!
Voor de protestantse kerk in dat dorp betekende dat denk ik een gouden dag met
de verkoop van koffie en thee en een boekenmarkt in de kerk. (En ik zag dat ze er
’s avonds ook nog een dienst zouden hebben!).

Kortom: ook al gaan af en toe stemmen op om Hemelvaartsdag als vrije dag af te
schaffen en deze arbeidsvrije dag aan een andere in ons land bestaande
godsdienst toe te wijzen, voorlopig zal daar wel geen verandering in komen. Nou
is dat zoals gezegd bepaald niet te danken aan het enthousiasme waarmee de
doorsnee christen dit feest viert. Van alle “algemeen” christelijke feestdagen is
het wel het meest onderontwikkelde gebied. Wordt er algemeen gesproken over
Kerst-, Paas- en Pinksterfeest, over Hemelvaartsfeest hoor je zelden. De kerk —
ook de Oud-Katholieke Kerk van Nederland — is wat dat betreft bepaald geen
spraakmakende gemeente. Als je echter naar de liederen in ons gezangboek ziet,
zou je verwachten dat dat wel wat anders zou zijn. Het zijn er dan wel niet zoveel:
al met al zeven in het gezangboek. Maar ondanks de jubelende en vooral
verwachtingsvolle inhoud, is ons hart er blijkbaar toch niet zo vol van, dat onze
mond ervan overloopt.

Goed, we staan op Hemelvaartsdag dan wel onder een wolk “een wolk onttrok
Hem (=Jezus) aan hun ogen” (Hand. 1, 9) zegt Lukas in zijn beschrijving van de
Hemelvaart van de Heer, maar we staan daar dus bepaald niet zonder liederen.
Als we in de vieringen van die dag als christenen aan het zingen slaan, kan het nog
best een zonnige, een feestelijke dag worden. Neem nou het eerste in de rij van
de gezangen in ons gezangboek: Ten hemel opgevaren is (gez. 663). Het is de
vertaling van een 15°% eeuws Latijns lied: Coelos ascendit hodie. ledere regel
eindigt met een feestelijk: halleluja.



Melchior Franck 1628

tekst: Coelos ascendit hodie
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De kleine groep leerlingen die bij deze laatste verschijning van de Verrezen Heer
aanwezig was, is teruggekeerd naar Jeruzalem. Daar hebben zij gewacht op de
vervulling van de beloften van hun Heer, dat zij bekleed zouden worden met
kracht uit de hoge (Lukas 24, 50). Maar toen op het Pinksterfeest die kracht, de
Geest van God, zich van hen meester maakte en hun de kracht gaf om het
evangelie te gaan verkondigen zijn ze op weg gegaan maar de einden van de
aarde. Hun wat beteuterde groepje werd een zingende kerk. Die Geest van God
heeft hun het geheim van hemelvaart onthuld. De leerlingen hebben de
boodschap, het evangelie van de hemelvaart begrepen.

Zie nu hoe in vervulling gaat, halleluja,

wat in de psalm geschreven staat, halleluja ( vers 3).

Voor Jezus ging de hemel open, voor hen de Schriften, zoals het oude boek van
de psalmen. Daar stond het al in, dat de grote Davidszoon als koning zou heersen
(psalm 110). En dat ging op hemelvaart in vervulling.

De Heer verleent zijn majesteit, halleluja,

aan Davids Zoon in eeuwigheid, halleluja. (vers 4),

zong in hun navolging de middeleeuwse dichter en mogen wij christenen van
2025 zingen. Wij mogen het hoge woord zingen:

Nu stijgt ons loflied op en eert, halleluja,

de Here Christus die regeert, halleluja. (vers 5).



Deze miniatuur is één van de oudste pogingen om het eigenlijk onvoorstelbare van de
hemelvaart van Christus voor te stellen. Het staat in een Syrisch evangelieboek — de
codex Rabulla — uit 586.

Dat is het geheim van de hemelvaart dat de Christus de machten van kwaad,
zonde en dood overwonnen heeft en dat het Koninkrijk van God op doorbreken
staat. Die wetenschap houdt er bij ons de moed in, ook al lijkt dat Koninkrijk van
vrede en gerechtigheid soms nog wel heel ver weg. Maar als we daarover zingen
—en dat doen we met Hemelvaart — dan voelen we het weer, dat het waar is. Op
hoge toon komt het er uit: Christus, is Heer en Koning, halleluja (vers 1).

En dat doen wij in dit lied werkelijk op hoge toon. De eerste regel stijgt maar liefst
een heel octaaf. En alsof dat nog niet genoeg is, begint het daarop volgende
halleluja nog een toon hoger! Het Hemelvaartsfeest nodigt ons uit om hoog te
zingen, het nodigt ons uit om boven onszelf en boven deze wereld uit te zingen.
Want al is de hemel soms bewolkt, we mogen weten dat Ten hemel opgevaren is,
Christus die Heer en Koning is en dat Hij heerst over hemel, zee en land.

Het is die Heer die ook ons leven in zijn hand houdt.

Wietse van der Velde, pastoor



3.Ja, ik geloof.

14 juni  —viering 1700 jaar geloofsbelijdenis van Nicea—  Gouda

Zoals al eerder in onze parochiebrief geschreven markeert het jaar 2025 een
bijzondere mijlpaal in de christelijke geschiedenis: de 1700° verjaardag van de
geloofsbelijdenis van Nicea (die wij op de meeste zon- en feestdagen in onze
eucharistievieringen zingen). Er worden diverse activiteiten georganiseerd om
deze historische gebeurtenis te herdenken en te vieren.

. 2025
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Oecumenische viering

Aan de vooravond van zondag Trinitatis vindt in de Sint-Janskerk in Gouda een
oecumenische viering plaats. In deze viering zullen de lidkerken van de Raad van
Kerken en breder hun verbondenheid in het ene geloof vieren. De viering is op
zaterdag 14 juni en begint om 14.00.

Deze oecumenische viering is inhoudelijk voorbereid en vormgegeven door de
stuurgroep Nicea 2025 (waarvan uw pastoor ook deel uitmaakt). Mgr. Dick
Schoon, de Bisschop van Haarlem, zal één van de voorgangers zijn.

Tijdens de viering zal onder meer de geloofsbelijdenis van Nicea worden
gezongen. Deze is door de cantor-organist van de oud-katholieke parochie van
Amsterdam opnieuw op muziek gezet om de historische en spirituele waarde
ervan te benadrukken.

Het muziekcorps van het Leger des Heils en de Goudse koorschool Ars Musica
verlenen hun medewerking. Een compilatie van de viering zal door de
Evangelische Omroep worden uitgezonden.



U bent allen van harte uitgenodigd!

Jongerenprogramma

Speciaal voor jongeren is er voorafgaand aan deze viering een programma met
jongeren uit verschillende kerken! Van 11:00-13:30 uur is er ontmoeting,
verdieping en voorbereiding op de landelijke viering. Het programma omvat
muzikale workshops, een inleiding door een Syrisch-Orthodoxe priester en
gesprekken in kleine groepen en vindt plaats in de Oud-Katholieke Kerk van
Gouda (Hoge Gouwe, 107).

Inschrijven kan via:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAlpQLSdef2iBWRjNr X2ZQw2CQhlloNIIX1
AgzxAQOpG9uV9ilmoGQ/viewform

“Deze activiteiten bieden een unieke gelegenheid voor christenen om samen te
komen, hun gemeenschappelijke geloof te vieren en de eenheid binnen de kerk
te versterken. ledereen is van harte welkom om deel te nemen aan deze
bijzondere vieringen en lezingen,” aldus de website van de Raad van Kerken.
Meer informatie over de evenementen en om deel te nemen, vindt u op

de website van de Raad van Kerken.

4. Diocesane livestreamvieringen

ledere zondag en op de belangrijkste feestdagen wordt voor het aartsbisdom Utrecht
een livestreamuitzending om 10.00 uur vanuit de kathedrale kerk te Utrecht verzorgd.
Op de landelijke website van de OKKN www.OKKN.nl kunt u de link aanklikken.

5. Hoe wij vieren

In juni 2022 zijn alle coronamaatregelen die het kerkelijk leven beperkten vervallen.
In onze parochie hebben we over manier van vieren in onze parochie het volgende
afgesproken:


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdef2iBWRjNr_X2ZQw2CQhIloNIlX1AqzxAQ0pG9uV9i1moGQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdef2iBWRjNr_X2ZQw2CQhIloNIlX1AqzxAQ0pG9uV9i1moGQ/viewform
https://www.raadvankerken.nl/agenda/event/symposium-1700-jaar-geloofsbelijdenis-van-nicea-in-de-orthodox-katholiek-tradities/

1. Bij het uitwisselen van de vredegroet kan men elkaar met het geven van een hand,
een hoofdknik of een lichte buiging “vrede” wensen.

2. De heilige communie wordt in een kring onder twee gedaanten uitgereikt.

De hostie wordt door de priester uitgereikt.

De kelk wordt door een assistent vastgehouden; men kan uit de kelk drinken of de
hostie in de wijn dopen.

Wietse van der Velde, pastoor

6. De ‘thuiscollecte’

U kent allemaal dit zinnetje uit de afkondigingen: “De collecte tijdens het offertorium is
bestemd voor het mogelijk maken van onze vieringen”... Onze vieringen zijn gelukkig
hervat, maar nog niet iedereen durft het aan naar de kerk te komen of men is om andere
redenen verhinderd de viering bij te wonen. En toch gaan de kosten gewoon door. Het
Bisschoppelijk Bureau herinnerde ons, juist vanwege die doorgaande kosten, de
inkomsten uit de thuiscollecten daarom niet te vergeten. Terecht natuurlijk.
Verschillende parochies hebben verschillende oplossingen. Wij stellen voor om het
simpel te houden. En dat is dat u gewoon af en toe een bedrag overmaakt op de
bekende bankrekening van de kerk.

Rekeningnummer van de parochie is:

NL12INGB0003941884 t.n.v. Oud-Katholieke parochie v.d. H. Martinus te Groningen,
onder vermelding van ‘thuiscollecte’.

Dan weet de penningmeester wat de bestemming is. (Bijkomend voordeel van
overmaken is ook nog dat het daarmee aftrekbaar is van de belastingen).



7. Veilige kerk

De OKKN hanteert een actief beleid om een veilige kerk te waarborgen. Alle informatie
hierover is te vinden op de website: https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/

8. Agenda vieringen en overige activiteiten

Vieringen in Groningen, parochiekerk van de H. Martinus, Witte de Withstraat 2:
vieringen iedere 1°, 3¢ en 5° zondag van de maand om 10.30 uur.

Voor de vieringen met Kerst, de Goede Week en Pasen en eventuele andere bijzondere
vieringen: zie de agenda in de parochiebrieven voorafgaande aan die dagen.

Eerstkomende vieringen:

1 juni, dienst van Schriftlezing en Gebed, 10.30 uur — Zondag Exaudi

15 juni, eucharistieviering, 10.30 uur — Feestdag van de
allerheiligste Drievuldigheid

Vieringen Grace Church (van de Anglicaanse gemeenschap):
iedere 2¢ en 4¢ zondag van de maand om 10.30 uur in onze kerk.

9. Contact

Oud-Katholieke parochie van St. Martinus te Groningen
deservitor (waarnemend pastoor):

can. em. drs. Wietse van der Velde,

Jan R. Stuutstraat F8,

9663 SE Nieuwe Pekela

tel. 0597 221080/06 481 99 493

mail: pastoor@groningen.okkn.nl
secretaris:

mevr. Renée Lokman

mail: secretaris@groningen.okkn.nl
penningmeester: vacant

mail: penningmeester@groningen.okkn.nl
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