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Eerstkomende vieringen  
29 juni, eucharistieviering, 10.30 uur -H.H. Petrus en Paulus, apostelen 
6 juli, eucharistieviering, 10.30 uur – vierde zondag na Pinksteren 

 
1. Van de pastoor 

Het was een wonderlijke week. De (lucht)oorlog tussen Israël en Iran breidde zich 
uit toen de Verenigde Staten hun enorme bommenwerpers ook in de strijd 
wierpen. Hierdoor dreigde een escalatie tot nog meer geweld in het Midden-
Oosten. Maar diezelfde Verenigde Staten dwongen een paar dagen daarna de 
beide andere strijdende partijen tot een wapenstilstand.                                                  
Ons eigen Nederland stond enkele dagen in het middelpunt van de 
wereldbelangstelling door de NAVO-top in Den Haag, die in het teken stond van 
het zich teweerstellen tegen machten die de westerse waarden (overigens een 



nogal rekbaar begrip als je ziet welke soms niet al te democratische landen zich 
hier ook toerekenen) bedreigen.   
Hoe dan ook, wij leven in een onzekere wereld en nogal wat mensen zien de 
toekomst bezorgd tegemoet, zij voelen hun leven bedreigt. Toen ik vanmorgen 
mijn mail opende zat daarbij het Lebuïnuskompas, de mededelingenbrief van de 
statie Twente. Rector Ward Cortvriendt had daarin een openingsmeditatie over 
escalatie geschreven, die mij aansprak en die ik met zijn toestemming met u 
hieronder deel. De afbeeldingen hierbij komen niet uit het Lebuïnuskompas, maar 
heb ik voor u van het internet geplukt. 
 
Viering Petrus en Paulus 
29 juni is de feestdag van de Heiligen Petrus en Paulus. Deze twee kun je gerust 
de twee belangrijkste apostelen van Jezus Christus noemen. Zij worden daarom 
ook wel de prinsen van de apostelen genoemd. Hun apostolaat heeft de grondslag 
gelegd voor de verspreiding van het christelijk geloof over de hele oecumene. Dat 
woord oecumene is afgeleid van het Griekse woord οἰκουμένη (oikoumenē) 
dat "de bewoonde wereld" betekent.  
Al in de derde eeuw (zeker al in 258) werd de feestdag van Petrus en Paulus, die 
in Rome de marteldood waren gestorven en beiden golden als de stichters van de 
kerk van Rome, In die stad gevierd.  
 

 
Christus tussen de H.H. Petrus en Paulus; muurschildering uit de vierde eeuw in de 
Catacomben van Marcellinus en Petrus in Rome.  

 
Als 29 juni op een zondag valt dan “verdrijft” dit feest de viering van de “gewone” 
zondag. In de preek wil ik aandacht geven aan de wijze waarop God mensen - met 
heel verschillende karaktereigenschappen en gaven - roept tot zijn dienst en hoe 



Hij hen daartoe door zijn Geest met geloof en liefde wil toerusten. En zoals Paulus 
in zijn brief aan de Korintiërs schrijft is van deze twee de liefde het 
allerbelangrijkste. Dat wordt uitgebeeld door een ikoon van Petrus en Paulus, die 
zondag op het altaar zal staan. Hierop omhelzen Petrus en Paulus – mannen van 
geheel verschillend temperament en soms ook van inzicht – elkaar, omdat ze zich 
verbonden weten in geloof en vooral liefde. En onder de afbeelding van de 
omhelzing van de apostelen een lied van Sytze de Vries over de liefde zoals Paulus 
die in 1 Korintiërs 13 beschrijft. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Omhelzing van de apostelen Petrus en Paulus, Kretenzische school, Angelos 
Akotantos, 1e helft 15e eeuw (The Ashmolean Museum of Art and Archaelogy) 



Lied: Al beheers ik alle talen  
 
Al beheers ik alle talen,  
kan ik engelen verstaan,  
zonder liefde zou mijn spreken  
hol op lege vaten slaan.  
Liefdesgloed wordt gevoed  
uit de bron van Gods tegoed.  
 
Meer dan hoop die ons doet leven,  
meer nog dan geloven zegt,  
is de liefde ons gegeven,  
liefde als de hoogste weg.  
Liefdesgloed wordt gevoed  
uit de bron van Gods tegoed. 
 
tekst: Sytze de Vries 
 
Tweede collecte juni: Missie Sint Paulus – acute hulp voor Congo  
Tijdens de vieringen in de maand juni is de tweede collecte bestemd voor de 
Missie Sint Paulus. 
Het Collegiaal Bestuur schrijft hierover:  
Actuele hulp voor Congo! De relatie tussen Missie Sint Paulus en onze Anglicaanse 
projecten in Congo bestaat al decennia lang.  
In Congo strijden rebellen al jaren tegen het leger maar onlangs zijn de gevechten 
weer hevig opgelaaid. De steden Goma en Bukavu zijn ingenomen door de 
rebellen en daardoor kan de bevolking geen kant op. De steden liggen strategisch 
en nu deze ingenomen zijn, wordt de doorvoer van voedsel en andere 
benodigdheden via die route ingeperkt. In Bunia worden mensen opgevangen die 
hebben kunnen vluchten uit omliggende dorpen waar veel inwoners zijn 
vermoord. U begrijpt het, uw bijdrage is hard nodig bijv. om iedereen van 
onderdak en voedsel te voorzien. Hoe de opbrengst van de collecten in juni 
precies besteed gaat worden, zal afhangen van de actuele situatie maar u kunt 
ervan verzekerd zijn dat uw steun goed terecht zal komen. Onze betrouwbare 
partners ter plaatse zullen goed in kunnen schatten waar de nood het hoogst is. 
U kunt uw gift in de collectemand doen tijdens de zondagse vieringen of u kunt 
deze naar de bankrekening van de parochie overmaken. Dank alvast voor uw gift!”  
 
Een hartelijke groet voor u allen, 
Wietse van der Velde, pastoor  



2. Escalatie  
 
Met betrekking tot de geopolitieke ontwikkelingen wordt steeds vaker 
gewaarschuwd voor escalatie. In de betekenis van een stapsgewijze toename 
van geweld in een conflictsituatie. Jij slaat en ik sla harder terug. Soms 
ontwikkelt de escalatie een eigen onbeheersbare dynamiek waardoor het 
helemaal uit de hand loopt. Met desastreuze gevolgen. Laten we hopen en 
bidden en ons best doen om zoiets te voorkomen.  
 
In een taalartikel las ik dat escalatie een jong woord is in de wereldpolitiek, maar 
een oud begrip. Afgeleid, kennelijk, van escalade. Daarmee werd een 
bestorming met ladders aangeduid. Na een belegering van een stad zonder 
overgave, kon men de muren bestormen met stormram en ladders om de plaats 
in te nemen. Eventueel ook kogels en vuurpijlen afschieten. Het was een 
volgende trede in de geweldstoepassing. Er vielen daarbij natuurlijk ook meer 
slachtoffers. Je zou het kunnen vergelijken met een boycot en actieve aanval. 
Iedere trede van de trap is een schaalvergroting. Misschien wel tot een niveau 
waarop je je kunt afvragen of de geweldstoepassing nog wel in verhouding staat 
tot de oorzaak van het conflict, of het nog in relatie staat tot het doel en of het 
bijdraagt aan een oplossing. Geweld is een duivels fenomeen, maar het lijkt erop 
dat we ons zonder de  geweldsmogelijkheid niet veilig kunnen voelen en vrede 
kunnen handhaven.  
 
Bij deze kennelijk menselijke conditie, het drama van het menselijk tekort, 
moeten we, lijkt mij, het gebruik van geweld of geweldsdreiging niet normaal 
gaan vinden. Ook al behoort het tot ons gedrag, het is niet eigen aan de 
bedoeling van ons mens-zijn. We zijn, om het maar wat verheven te zeggen, 
aangelegd om met elkaar als zusters en broeders te leven voor het aanschijn van 
God, verbonden in diens liefde voor alle schepselen. Dat klinkt soft, maar het is 
serieus werken. Daarvoor dienen we andere ladders op te gaan, namelijk de 
trappen waarmee we onze neiging tot geweld overstijgen. Niet de overtreffende 
trap waarmee we belangrijker, groter, rijker en machtiger willen zijn, maar de 
voortreffelijke trap van wat goed en rechtvaardig is. De trap die reikt naar de 
hemel, althans wat wij daaronder verstaan: waarlijk leven in vrede en 
verbondenheid.  
 
In dit verband denk ik aan twee andere trappen die we kunnen beklimmen. De 
ene is de Scala santa, de heilige trap, in Rome. In een klein gebouw bij de grote 
kathedrale kerk van de bisschop van Rome, de Sint Jan van Lateranen, vind je de 
heilige trap.  



 
 
De Scala santa die leidt naar de voormalige privé-bidkapel van de bisschoppen van 
Rome bij de basiliek van Sint Jan van Lateranen. 
 

Naar de overlevering wil is het de trap van het pretorium van Pilatus die Jezus 
heeft bestegen om veroordeeld te worden. Keizerin Helena, de moeder van 
keizer Constantijn, zou hem naar Rome hebben gebracht (begin 4e eeuw). Nu 
bestijgen pelgrims deze trap op hun knieën tot gedachtenis van het lijden van 
Jezus, om boete te doen of meer nog, zich te verdeemoedigen. Zij laten zichzelf 
los met elke trede die zij bestijgen om zich onder de genade te stellen, zich te 
louteren. In het bestijgen van deze trap legt elke hoogmoed zijn mantel af om 
ontdaan van elke pretentie Christus te volgen. Niet iedere pelgrim zal het zo 
intens beleven. Bovendien zou je via de zijtrappen zo naar boven kunnen lopen. 
Maar wat leer je daarvan?  
 



De Scala Santa doet me ook denken aan de hoge best wel steile trap bij het 
dogepaleis in Venetië, ooit de machtigste stadstaat in het hele Mediterraanse 
gebied.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De “gouden trap” in het Palazzo Ducale – het Dogenpaleis – in Venetië. 
 

De aangewezen/ gekozen doge beklom in ceremoniële kleding deze trap bij de 
aanvaarding van zijn zeer aanzienlijk ambt waar hij boven aan de trap minzaam 
werd opgewacht door de raad. Een oefening in deemoed om duidelijk te maken 
dat macht geen privilege is, maar een geschonken opdracht. Buitengewoon 
leerzaam voor machthebbers, lijkt me. De hemelse trap (scala celestis) is in 
spirituele zin de trap die we allen kunnen opgaan. Het verbindt de aarde met de 
hemel. Als model vertegenwoordigt het de mens in zijn zondige staat, in zijn 
geloof en hoop op verlossing, de opgang van zijn ziel in gebed en deugden, de 
navolging van de heiligen en van Christus die ons dichter bij de hemel brengt en 
uiteindelijk erin binnen voert. De ladder verbeeldt het verlangen naar Gods 
nabijheid dat de gelovige optrekt naar de hemel. Dat gelovige verlangen richt 
diens handelen en schreden. Het verlangen te verblijven in de voorhof van de 



Heer. In geloof is dit leven die voorhof. In de geest verblijven wij er, ook al speelt 
ons leven zich af in de gebrokenheid van onze wereld. Ons verlangen naar 
heelheid transformeert onze wereld, ook al is dat maar een fractie.  
 
Het is mijn vurig verlangen dat we samen escaleren naar de stad van God, in 
geloof, deemoed en verlangen. Langs de voortreffelijke trap. En ik bid dat we bij 
het genieten van al het moois dat er is, niet vergeten; dat we bij boosheid 
onszelf niet verliezen; dat we bij alles wat we hebben en kunnen de ander niet 
loslaten.  
 
Ward Cortvriendt, rector van de statie van de H.Lebuïnus, Twente 
 

 

                       3. Diocesane livestreamvieringen  

 
Iedere zondag en op de belangrijkste feestdagen wordt voor het aartsbisdom Utrecht 
een livestreamuitzending om 10.00 uur vanuit de kathedrale kerk te Utrecht verzorgd.  
Op de landelijke website van de OKKN www.OKKN.nl kunt u de link aanklikken. 
 

4. Hoe wij vieren  

In juni 2022 zijn alle coronamaatregelen die het kerkelijk leven beperkten vervallen.  
In onze parochie hebben we over manier van vieren in onze parochie het volgende 
afgesproken: 
 

 
 

  
1. Bij het uitwisselen van de vredegroet kan men elkaar met het geven van een hand, 
een hoofdknik of een lichte buiging “vrede” wensen.  
2. De heilige communie wordt in een kring onder twee gedaanten uitgereikt.                 
De hostie wordt door de priester uitgereikt.                                                                                         



De kelk wordt door een assistent vastgehouden; men kan uit de kelk drinken of de 
hostie in de wijn dopen.  
 
Wietse van der Velde, pastoor  
 

5. De ‘thuiscollecte’ 

U kent allemaal dit zinnetje uit de afkondigingen: “De collecte tijdens het offertorium is 
bestemd voor het mogelijk maken van onze vieringen”... Onze vieringen zijn gelukkig 
hervat, maar nog niet iedereen durft het aan naar de kerk te komen of men is om andere 
redenen verhinderd de viering bij te wonen. En toch gaan de  kosten gewoon door. Het 
Bisschoppelijk Bureau herinnerde ons, juist vanwege die doorgaande kosten, de 
inkomsten uit de thuiscollecten daarom niet te vergeten. Terecht natuurlijk. 
Verschillende parochies hebben verschillende oplossingen. Wij stellen voor om het 
simpel te houden. En dat is dat u gewoon af en toe een bedrag overmaakt op de 
bekende bankrekening van de kerk.  
 
Rekeningnummer van de parochie is:  
NL12INGB0003941884 t.n.v. Oud-Katholieke parochie v.d. H. Martinus te Groningen, 
onder vermelding van ‘thuiscollecte’.  
Dan weet de penningmeester wat de bestemming is. (Bijkomend voordeel van 
overmaken is ook nog dat het daarmee aftrekbaar is van de belastingen).      
 
        6. Veilige kerk 
 
De OKKN hanteert een actief beleid om een veilige kerk te waarborgen. Alle informatie 
hierover is te vinden op de website: https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/  
 

    7. Agenda vieringen en overige activiteiten 
 

Vieringen in Groningen, parochiekerk van de H. Martinus, Witte de Withstraat 2:  
vieringen iedere 1e, 3e en 5e zondag van de maand om 10.30 uur. 
Voor de vieringen met Kerst, de Goede Week en Pasen en eventuele andere bijzondere 
vieringen: zie de agenda in de parochiebrieven voorafgaande aan die dagen. 
 
Eerstkomende vieringen:  

29 juni, eucharistieviering, 10-30 uur 
6 juli, eucharistieviering, 10.30 uur 
 
Vieringen Grace Church (van de Anglicaanse gemeenschap):  
iedere 2e en 4e zondag van de maand om 10.30 uur in onze kerk. 
 
 



8. Contact 

Oud-Katholieke parochie van St. Martinus te Groningen 
deservitor (waarnemend pastoor):  
can. em. drs. Wietse van der Velde,  
Jan R. Stuutstraat F8,  
9663 SE Nieuwe Pekela 
tel. O597 221080/06 481 99 493 
mail: pastoor@groningen.okkn.nl 
secretaris:  
mevr. Renée Lokman 
mail: secretaris@groningen.okkn.nl 
penningmeester: vacant 
mail: penningmeester@groningen.okkn.nl 
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