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Van de pastoor 
November:  
vieringen van licht in het donker,  
van hoop en van bemoediging. 
Terwijl ik deze parochiebrief schrijf is het buiten een zeer grijze dag, regent het 
gestaag en waaien afgevallen boomblaadjes over de straat. De provincie 
Groningen is vannacht weer opgeschrikt door een zware aardbeving en Kiyv door 
een zware Russische luchtaanval. En zo kan ik nog wel even doorgaan: veel in onze 
wereld is troosteloos, grijs en somber. Veel mensen - ook christenen – dreigen er 
moedeloos van te worden. In de kerk ontkennen we deze realiteit niet, maar 



plaatsen haar wel in een ander licht: het Licht van God dat ons in Jezus Christus is 
verschenen en dat iedere mens verlicht en dat hen in staat stelt om kinderen van 
God te worden (cf. de proloog van het evangelie van Johannes). In de liturgie van 
de kerk wordt dat juist in de sombere novembermaand in allerlei toonaarden 
gevierd.  
Het begon met de viering van Allerheiligen: het feest van de heilige stad 
Jeruzalem, de stad van God en de stad van de mensen, symbool van een nieuwe 
hemel en een nieuwe aarde, het Koninkrijk van licht, vrede en gerechtigheid 
waarheen wij als pelgrims voorttrekken. Wij vierden dat feest op 2 november en 
hielden toen ook gedachtenis van onze overledenen (Allerzielen). De namen van 
overledenen die ons  na stonden werden genoemd en er werden lichtjes voor hen 
aan de Paaskaars – het symbool van Christus, die zonde en dood heeft 
overwonnen -  aangestoken. Allerzielen – net als Allerheiligen – feest van de hoop 
dat het leven – ondanks alles wat wij om ons heen zien – sterker is dan de dood.  
 

 
Herma plaatst het licht voor haar overledenen voor het altaar 

(foto: Victor Schmidt). 

 

In de maand november vieren we dat met de heiligen – onze inspirerende zusters 
en broeders die ons zijn voorgegaan en die al in de vreugde van hun Heer zijn. Op 
Allerheiligen met de schare die niemand tellen kan. Op 7 november, de feestdag 



van de H. Willibrord, die met zijn twaalf metgezellen rond 700 aan onze 
voorouders het licht van Christus in hun duistere wereld is komen brengen en in 
wier navolging wij  ook in onze dagen dat evangelie mogen verkondigen.                  
Op 11 november vierden we onze parochiepatroon bisschop Martinus van Tours, 
die in 397 overleed. Hij liet zien wat het betekent door het licht van Christus te 
zijn aangeraakt. In deze zo vaak donkere en koude wereld, deelde hij van zijn 
aardse goederen met zijn naasten. Door letterlijk zijn mantel met de naakte 
bedelaar te delen, was er nu niet één mens warm en één mens koud, maar waren 
er twee mensen warm. 
 
Sint Maarten aan de weg/in de buurt 
Op 11 november – de dag van “Sint Martinus bisschop” - organiseerde onze 
parochie samen met de buurtvereniging Zeeheldenbuurt weer een bijeenkomst 
met de kinderen uit de buurt. In de kerk kregen ze eerst warme chocolademelk. 
Ik vertelde ze aan de hand van het schilderij van Sint Martinus en de bedelaar, dat 
u op de foto hieronder ziet, het verhaal van Sint Maarten en de bedelaar. Er 
ontspon zich zelfs nog een gesprekje over hoe moeilijk het is om te delen van jouw 
eigen overvloed (“Het zou wel moeten, maar …”).   
 

 
Daarna trokken de kinderen met hun lampionnen – al of niet met behulp van 
ouderen op één na allemaal met de hand gemaakt! - de wijk in. Bij een aantal 
huizen konden ze behalve snoepgoed ook een “dukaat” krijgen. Wie drie dukaten 
had, kon naar de kerk terugkeren om uit  een grabbelton nog een cadeautje op te 
vissen, dat ziet u op de andere foto.   



Aan de mensen van de buurtvereniging vertelde ik dat ik toen ik pastoor van 
Hilversum was, wij het verhaal van Sint Martinus en de bedelaar op het kerkplein 
uitbeelden (paard/pony incluis).Dat leek ze ook wel wat en we gaan nu kijken of 
we dat volgend jaar ook in de Zeeheldenbuurt kunnen doen. 
 

 
  De grabbelton 

 
Patroonsfeest met bediening vormsel op 16 november 
Het is wel een echt Sint Martinusweekje: op 12 november vierde de geestelijken 
van het aartsbisdom Utrecht – waarvan Martinus de patroon is - samen hun 
partners – in en om de Utrechtse kathedraal het Martinusfeest met o.a. een 
feestelijke vesper, waarin heel oecumenisch de rooms-katholieke kathedrale 
koorschool zong, wat werd gevold door een gezamenlijk diner.  
Martinus is ook de patroon van onze Groningse parochie en daarom vieren we in 
onze parochie op zondag 16 november zijn feestdag nog een keer.  Zoals al eerder 
gemeld zal dan de aartsbisschop van Utrecht, mgr. Barend Theodoor Wallet, voor 
gaan in een pontificale eucharistieviering. Hij zal dan ook het sacrament van het 
vormsel aan Ineke van Buren toe dienen en haar installeren tot lector. Het is de 
bedoeling dat op die zondag ook een nieuwe door Gea de Vries geschilderde 
ikoon van Sint Martinus gewijd zal worden. 
 
Tweede collecte november: Unie van Utrecht 
Het behoort tot het DNA van de Oud-Katholieke Kerk om te zoeken naar 
samenwerking met andere kerken en te streven naar eenheid van de kerken. De 
Unie van Utrecht van oud-katholieke kerken in Nederland, Duitsland, Zwitserland, 
Oostenrijk, Tsjechië, Polen (en Kroatië en parochies in Frankrijk en België) – 



waarvan de Aartsbisschop van Utrecht de voorzitter is -  geeft daar uitdrukking 
aan,  
 

Uitwisseling van de overeenkomst van kerkelijke gemeenschap tussen de oud-Katholieke 
Kerken en de Malankara Mar Thoma Kerk (aartsbisschop Bernd Wallet en metropoliet 

Theodosius Mar Thoma), februari 2024. 
 

Maar ook onze kerkelijke gemeenschap met de Anglicaanse kerken, de Filippijnse 
Onafhankelijke Kerk, de Kerk van Zweden en sinds kort de Malankara Mar Thoma 
Syrische Kerk in India. Met al deze kerken delen wij het geloof van de kerk van de 
eerste eeuwen. Dit jaar is het 1700 jaar geleden dat het eerste oecumenisch 
(algemene) concilie van Nicea (in het huidige Aziatische deel van Turkije) werd 
gehouden. Met landelijke en internationale vieringen van het jubileum waaraan 
ook wij deelnamen, hebben de kerken een teken gesteld van vreugde en geloof 
in Gods goedheid, die alle scheidingen overwint. Mag het maar navolging vinden 
in het zoeken naar eenheid en verbondenheid! Voor de verdere inzet van de Unie 
van Utrecht wordt door het Collegiaal Bestuur uw bijdrage in de collecte van deze 
maand gevraagd. 
 
Synode 
Op 15 november vergadert de Synode van onze kerk in Amersfoort. De meer 
dan honderd vragen die door leden van de synode op voorhand al waren gesteld 
en een hele reeks moties laten zien,  dat er in de parochies niet alleen aandacht 
voor het eigen reilen en zeilen maar ook voor die van  de landelijke kerk – die 
staat voor belangrijke besluiten, die ook de parochies raken - is. Graag beveel ik 
de synode in uw gebed aan. Het gebed van de dag, die wij bidden in de 



eucharistieviering tijdens de synode luidt als volgt: 
God, Gij zijt aanwezig 
waar onder mensen liefde en eendracht heersen. 
Geef dat wij ons van uw Tegenwoordigheid bewust zijn 
en met hart en mond getuigen 
van barmhartigheid en vrede 
in waarheid en gerechtigheid. 
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, 
die met U in de eenheid van de heilige Geest 
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen. 
Amen. 
 
Ik wens u allen Gods zegen, vrede en alle goeds, in het bijzonder de zieken en hen 
die aan huis zijn gebonden.  
 
Een hartelijke groet voor u allen, 
Wietse van der Velde, pastoor 
 
 
2.  Maak ons stil 
 
Onderstaand gebed vond ik in het blad Petrus. Het sprak mij aan en wil het 
daarom graag aan u doorgeven. WvdV. 

Gebed: Maak ons stil 

Maak ons stil  
om te danken  
voor wat goed is en ons raakt.   
Voor wat mooi is en ons maakt  
tot mens naar uw beeld.   
 
Maak ons stil  
om die donkere tijden  
die ons vormden in ons lijden  
en ons maakten tot wie we zijn.   
 
Maak ons stil  
om te zien  
al die dingen  
die ons doen groeien,   
ons leven laten openbloeien.   



Die ons doen beseffen  
dat niets vanzelfsprekend is.   
 
Maak ons stil  
om te delen  
met een open hart  
van onze overvloed.  
Om te leven  
vanuit dankbaarheid.   
 
(door pastor Annemieke Bosman-Mohrmann,  

uit haar bundel ‘Gebeden voor de gemeente’)  
 
3. Diocesane livestreamvieringen  

 
Iedere zondag en op de belangrijkste feestdagen wordt voor het aartsbisdom Utrecht 
een livestreamuitzending om 10.00 uur vanuit de kathedrale kerk te Utrecht verzorgd.  
Op de landelijke website van de OKKN www.OKKN.nl kunt u de link aanklikken. 

 

4. Hoe wij vieren  

In juni 2022 zijn alle coronamaatregelen die het kerkelijk leven beperkten vervallen.  
In onze parochie hebben we over manier van vieren in onze parochie het volgende 
afgesproken: 
 

 
 

  
1. Bij het uitwisselen van de vredegroet kan men elkaar met het geven van een hand, 
een hoofdknik of een lichte buiging “vrede” wensen.  



2. De heilige communie wordt in een kring onder twee gedaanten uitgereikt.                 
De hostie wordt door de priester uitgereikt.                                                                                         
De kelk wordt door een assistent vastgehouden; men kan uit de kelk drinken of de 
hostie in de wijn dopen.  
 
Wietse van der Velde, pastoor  
 

5. De ‘thuiscollecte’ 

U kent allemaal dit zinnetje uit de afkondigingen: “De collecte tijdens het offertorium is 
bestemd voor het mogelijk maken van onze vieringen”... Onze vieringen zijn gelukkig 
hervat, maar nog niet iedereen durft het aan naar de kerk te komen of men is om andere 
redenen verhinderd de viering bij te wonen. En toch gaan de  kosten gewoon door. Het 
Bisschoppelijk Bureau herinnerde ons, juist vanwege die doorgaande kosten, de 
inkomsten uit de thuiscollecten daarom niet te vergeten. Terecht natuurlijk. 
Verschillende parochies hebben verschillende oplossingen. Wij stellen voor om het 
simpel te houden. En dat is dat u gewoon af en toe een bedrag overmaakt op de 
bekende bankrekening van de kerk.  
 
Rekeningnummer van de parochie is:  
NL12INGB0003941884 t.n.v. Oud-Katholieke parochie v.d. H. Martinus te Groningen, 
onder vermelding van ‘thuiscollecte’.  
Dan weet de penningmeester wat de bestemming is. (Bijkomend voordeel van 
overmaken is ook nog dat het daarmee aftrekbaar is van de belastingen).      
 
        6. Veilige kerk 
 
De OKKN hanteert een actief beleid om een veilige kerk te waarborgen. Alle informatie 
hierover is te vinden op de website: https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/  
 

    7. Agenda vieringen en overige activiteiten 
 

Vieringen in Groningen, parochiekerk van de H. Martinus, Witte de Withstraat 2:  
vieringen iedere 1e, 3e en 5e zondag van de maand om 10.30 uur. 
Voor de vieringen met Kerst, de Goede Week en Pasen en eventuele andere bijzondere 
vieringen: zie de agenda in de parochiebrieven voorafgaande aan die dagen. 
 
Eerstkomende vieringen:  

16 november viering Sint Martinus, pontificale eucharistieviering, 10.30 uur 
30 november, eerste zondag van de Advent, eucharistieviering, 10.30 uur               
7 december, tweede zondag van de Advent, eucharistieviering, 10.30 uur 
 
Vieringen Grace Church (van de Anglicaanse gemeenschap):  



iedere 2e en 4e zondag van de maand om 10.30 uur in onze kerk. 
 

8. Contact 

Oud-Katholieke parochie van St. Martinus te Groningen 
deservitor (waarnemend pastoor):  
can. em. drs. Wietse van der Velde,  
Jan R. Stuutstraat F8,  
9663 SE Nieuwe Pekela 
tel. O597 221080/06 481 99 493 
mail: pastoor@groningen.okkn.nl 
secretaris:  
mevr. Renée Lokman 
mail: secretaris@groningen.okkn.nl 
penningmeester: vacant 
mail: penningmeester@groningen.okkn.nl 
adviseur: Joop de Wit 
 
 
 
 

 

mailto:secretaris@groningen.okkn.nl
mailto:penningmeester@groningen.okkn.nl

