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Eerstkomende viering
Zondag 1 februari - Opdracht van de Heer in de tempel

1. Van de pastoor

Of je het nu wilt of niet, het wereldnieuws komt via de televisie, de krant en de social
media jouw huis en leven binnen. Gisteren werd door de formerende partijen een
akkoord met plannen voor ons land voor de komende jaren gepresenteerd, in Gaza
vallen nog steeds doden, de oorlog in Oekraine gaat onverminderd door, in en rondom
Iran blijft de situatie onvoorspelbaar en ga zo maar door. Al dat nieuws kan mensen
bang en onzeker maken, je zou er wat aan willen doen, maar je voelt je machteloos en
boos. In de nieuwsbrief Petrus van de PKN vond ik een gebed “U gaat uw eigen gang”,
die dat onder woorden en voor God brengt. Verderop in de parochiebrief kunt u die
lezen.



1 februari Maria Lichtmis

A.s. zondag vieren we de afsluiting van de Kersttijd met de viering van de Opdracht van
de Heer in de tempel, een feest bij veel mensen traditioneel bekend als Mara Lichtmis.
Voorafgaande aan de eucharistieviering verzamelen we ons in de parochiezaal. Daar
worden kaarsen gezegend, die daarna aan iedereen worden uitgereikt. Met deze
kaarsen in de hand gaan we dan in processie onder het zingen van de lofzang van
Simeon naar de kerk.

Eén van de gebeden die zullen worden gebruikt, is het volgende Gebed ter
afsluiting van de kaarsenprocessie:

Wij bidden U, barmhartige God,

verhoor uw kinderen

en laat het gevoelen van hun hart

in overeenstemming zijn met hun daden.

Geef ons de kracht om ons leven aan U te wijden,
zoals wij deze lichten zien verbranden tot uw eer,
en laat ons in al wat wij denken en doen

uw heilige wil volbrengen.

Door Christus, onze Heer.

Amen.

Een mooie, maar zeer drukke week in Rome
Gedurende de Bidweek voor de Eenheid van de Christenen was ik samen met een
twintigtal vertegenwoordigers van verschillende kerken uit Nederland in Rome. Doel



van deze studiereis was om beter inzicht te krijgen in het oecumenisch denken en
handelen van de Rooms-Katholieke Kerk.

Onder de deelnemers waren twee bisschoppen (Dirk Jan Schoon, onze Bisschop van
Haarlem, en Rhoinde Dorth van de Evangelische Broedergemeente), de voorzitter van
de Raad van Kerken, Geert van Dartel, de commandant van het Leger des Heils,
predikanten van de PKN en van de Pinkstergemeente en priesters van de Rooms-
Katholieke Kerk. Uit het hoge noorden van ons land was er behalve mij ook Arjen
Bultsma, pastoor van Bolsward en bisschoppelijk vicaris van Friesland. Het was een druk
programma met bezoeken aan de Dicasterie voor de Bevordering van de Eenheid en de
Dicasterie voor de Oosterse Kerken. Ook het Centro pro Unione, The Anglican Centre
(de vertegenwoordiging van onze Anglicaanse zusterkerken bij het Vaticaan) en de
lekengemeenschap Sant’Egidio stonden op het programma, evenals een receptie bij de
ambassadeur bij de Heilige Stoel.

Gesprek in het Anglicaanse Centrum in Rome

Daarnaast bezochten we de woensdagaudiéntie van paus Leo XIV, die onze groep in zijn
toespraak welkom heette en naderhand met ons op de foto ging. Er waren een
eucharistieviering in de Sint Pieter en een zondagsviering van het Leger des Heils,
verschillende gebedsdiensten, waaronder een Nederlandse dienst in de Kerk van de
Friezen in het kader van de Bidweek en een afsluitende grote en grootse oecumenische
vesper met de paus en vele oecumenische vertegenwoordigers in de basiliek van Sint
Paulus buiten de Muren.



Nederlandse gebedsdienst voor de eenheid in de Kerk van de Friezen

Het was een week met vele mooie ontmoetingen en gesprekken. Ondanks onze
verschillende kerkelijke achtergronden voelde onze groep zich verbonden in Christus en
deden we inspiratie op om verder te gaan werken aan de eenheid van zijn Kerk.

Wie geinteresseerd is in de verschillende ontmoetingen en indrukken, kan daarvan een
impressie krijgen op de website van de Katholieke Vereniging voor Oecumene
(oecumene.nl). Daarop staan een zevental blogs - “Liveblog Rome” - van diverse
deelnemers, waaronder één van mij, die ieder een dag van deze week voor hun rekening
namen.

Kerkbalans
Eind januari startte de jaarlijkse actie Kerkbalans. Dit jaar heeft die actie als motto Geef
vandaag voor de kerk van morgen. Hieronder kunt u meer over deze actie lezen.

Tweede collecte in februari: daklozenopvang

De tweede collecte in de maand februari is bestemd voor de opvang van daklozen in de
stad Groningen. Er zijn in de stad diverse plekken waar nachtopvang geregeld wordt. Als
de temperatuur onder nul is, geldt daar de winterregeling en worden er extra plaatsen
georganiseerd. Maar zoals voor alles is ook hiervoor geld nodig. Laten wij daar bij
helpen.

Leerhuisavonden in de Veertigdagentijd
Met Aswoensdag 18 februari begint de Veertigdagentijd, de voorbereidingstijd op
Pasen. In de eucharistieviering op die dag worden we o0.a. opgeroepen tot bezinning en



gebed. Nu is dat natuurlijk in de eerste plaats iets wat iedere gelovige zelf moet doen.
In onze parochie willen we daar dit jaar ook voor ieder die dat wil een meer
gemeenschappelijke vorm aan geven. Op vijf donderdagavonden zal er — met een groot
woord — een Leerhuisavond worden gehouden. Van een aantal zijden kwam de vraag
om iets te vertellen over de geschiedenis en de geloofsleer (in het bijzonder de
sacramenten) van de Oud-Katholieke Kerk, over de opbouw van de eucharistieviering
en de betekenis van de daarin gebruikte riten en symbolen en over de rijke liturgie van
de verschillende dagen van de Goede Week en Pasen. Verdeeld over die vijf avonden
wil ik dat graag doen. Die avonden besluiten we met het samen zingen van de
completen, het nachtgebed van de kerk.

De avonden worden gehouden in de gemeentezaal en beginnen om 19.30 uur, we
eindigen om 21.15 waarna we in de kerk de completen zingen.

De data zijn:

26 februari — de Oud-Katholieke Kerk: waar komt ze vandaan?

5 maart — korte inleiding op de zeven sacramenten

12 maart - de orde van de eucharistie

19 maart - de liturgie van de Goede Week (Palmzondag t.m. Goede Vrijdag)
26 maart — de liturgie van de Paaswake en de Paasweek

Een hartelijke groet voor u allen,
Wietse van der Velde, pastoor

2. Gebed: U gaat uw eigen gang

God,
Via de pushberichten
komt het wereldnieuws
bij mij in beeld.

Macht, grote monden,
sterke wapens, scherpe woorden.
Het maakt me boos,
soms alleen maar bang.

Het ergste is: het zet me stil.
En dan zegt de psalmdichter:
“Erger je niet aan slechte mensen,

Ze verdorren snel als gras ...”
Maar als ik niet uitkijk, verzuur ik zelf.
De dichter zegt ook:

“Wie nederig zijn, zullen het land bezitten
en gelukkig leven in overvloed en vrede.”



Als ik de eerste krokussen weer zie,
besef ik:
U gaat uw eigen gang,
ondanks alles
wat mensen stukmaken.
Laat ik dat ook maar doen:
mijn eigen gang gaan.

(Peter Breure)

3. Actie Kerkbalans 2026: “Geef vandaag voor de kerk van morgen”

Zorgt u dat de kerk kan blijven bestaan?

Ook dit jaar doet onze parochie weer mee aan de actie Kerkbalans, die medio januari
van start ging. Meer dan 2.000 kerken in Nederland vragen hun leden om een
financiéle bijdrage. Die bijdrage is nodig om ook in 2026 en daarna samen kerk te
kunnen zijn.
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Onze oud-katholieke Martinusparochie is - zoals u in de kop van onze parochiebrief

kunt zien - qua oppervlakte de grootste van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland.
Onze parochie wil een plek zijn waar mensen elkaar ontmoeten, waar geloof gedeeld
wordt en waar ruimte is voor vreugde, verdriet, vragen en groei. We mogen dankbaar
zijn voor de grote betrokkenheid van een vaste kern, waar anderen zich bij mogen en
kunnen aansluiten. Het blijft daarbij echter een permanente uitdaging om met onze
over het Noorden verspreid wonende (gast)leden en vrienden die gemeenschap te
vormen. Samen moeten we bouwen aan een kerk die leeft!

Ons mooie kerkgebouw in Groningen, de kosten voor eredienst en pastoraat, de koffie
na vieringen (die wel eens “ons achtste sacrament” wordt genoemd), maar ook de
pastorale voorziening en de missionaire en maatschappelijke projecten —waaronder



die in de wijk waarin onze kerk staat - waar we graag als het kan aan meedoen en nog
veel meer andere aan het kerk-zijn gerelateerde zaken kosten geld.

Willen we als Oud-Katholieke Kerk in Groningen, Friesland en Drenthe present blijven
om eucharistie te vieren, om elkaar te ontmoeten, als basis te functioneren voor
pastoraat, dan moeten we investeren in ons kerk-zijn. Onze parochie krijgt geen
subsidie van de overheid, gelukkig wel ondersteuning van de landelijke Oud-Katholieke
Kerk. Maar daarmee redden we het niet. De financiéle bijdrage van ons allen is nodig
om voor vandaag en morgen kerk te zijn! We hopen dat u als parochianen en
gastleden naar draagkracht uw steentje daarvoor wilt bijdragen.

U kunt uw bijdrage overmaken op NL12INGB0003941884
t.n.v. Oud-Katholieke parochie van de H. Martinus, Groningen.
onder vermelding van “Actie Kerkbalans 2026”.

Veel dank.
Het kerkbestuur

4. Diocesane livestreamvieringen

ledere zondag en op de belangrijkste feestdagen wordt voor het aartsbisdom Utrecht
een livestreamuitzending om 10.00 uur vanuit de kathedrale kerk te Utrecht verzorgd.
Op de landelijke website van de OKKN www.OKKN.nl kunt u de link aanklikken.

5. Hoe wij vieren

In juni 2022 zijn alle coronamaatregelen die het kerkelijk leven beperkten vervallen.
In onze parochie hebben we over manier van vieren in onze parochie het volgende
afgesproken:




1. Bij het uitwisselen van de vredegroet kan men elkaar met het geven van een hand,
een hoofdknik of een lichte buiging “vrede” wensen.

2. De heilige communie wordt in een kring onder twee gedaanten uitgereikt.

De hostie wordt door de priester uitgereikt.

De kelk wordt door een assistent vastgehouden; men kan uit de kelk drinken of de
hostie in de wijn dopen.

6. De ‘thuiscollecte’

U kent allemaal dit zinnetje uit de afkondigingen: “De collecte tijdens het offertorium is
bestemd voor het mogelijk maken van onze vieringen”... Onze vieringen zijn gelukkig
hervat, maar nog niet iedereen durft het aan naar de kerk te komen of men is om andere
redenen verhinderd de viering bij te wonen. En toch gaan de kosten gewoon door. Het
Bisschoppelijk Bureau herinnerde ons, juist vanwege die doorgaande kosten, de
inkomsten uit de thuiscollecten daarom niet te vergeten. Terecht natuurlijk.
Verschillende parochies hebben verschillende oplossingen. Wij stellen voor om het
simpel te houden. En dat is dat u gewoon af en toe een bedrag overmaakt op de
bekende bankrekening van de kerk.

Rekeningnummer van de parochie is:

NL12INGB0003941884 t.n.v. Oud-Katholieke parochie v.d. H. Martinus te Groningen,
onder vermelding van ‘thuiscollecte’.

Dan weet de penningmeester wat de bestemming is. (Bijkomend voordeel van
overmaken is ook nog dat het daarmee aftrekbaar is van de belastingen).

7. Veilige kerk

De OKKN hanteert een actief beleid om een veilige kerk te waarborgen. Alle informatie
hierover is te vinden op de website: https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/

8. Agenda vieringen en overige activiteiten

Vieringen in Groningen, parochiekerk van de H. Martinus, Witte de Withstraat 2:
vieringen iedere 1¢ 3¢ en 5° zondag van de maand om 10.30 uur.

Voor de vieringen met Kerst, de Goede Week en Pasen en eventuele andere bijzondere
vieringen: zie de agenda in de parochiebrieven voorafgaande aan die dagen.

Eerstkomende vieringen:

1 februari, Opdracht van de Heer in de tempel, eucharistieviering met daaraan
voorafgaande kaarsenprocessie, 10.30 uur

15 februari, zesde Zondag na Epifanie, eucharistieviering, 10.30 uur

18 februari, Aswoensdag, eucharistieviering met asoplegging, 19.30 uur



22 februari, eerste Zondag van de Veertigdagentijd, eucharistieviering in de Petruskerk
te Wagenborgen, 9.30 uur

Vieringen Grace Church (van de Anglicaanse gemeenschap):
iedere 2¢ en 4° zondag van de maand om 10.30 uur in onze kerk.

Leerhuisavonden: 26 februari, 5, 12, 19 en 26 maart: aanvang 19.0 uur; 21.15 gezongen
completen

9.Contact

Oud-Katholieke parochie van St. Martinus te Groningen
deservitor (waarnemend pastoor):

can. em. drs. Wietse van der Velde,

Jan R. Stuutstraat F8,

9663 SE Nieuwe Pekela

tel. 0597 221080/06 481 99 493

mail: pastoor@groningen.okkn.nl
secretaris: vacant

mail: secretaris@groningen.okkn.nl
penningmeester: vacant

mail: penningmeester@groningen.okkn.nl
adviseur: dhr. Joop de Wit
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