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1. Van de pastoor 

Dit nummer van de parochiebrief ontvangt u op de vooravond van Palmzondag, 
het begin van de viering van de Goede Week en Pasen. Verderop in deze brief 
treft u daarom o.a. een overweging over Pasen en een schets van de inhoud van 
de rijke vieringen van deze dagen. Met de rijkdom aan betekenissen van de 



teksten, riten en symbolen van deze vieringen hebben we de afgelopen twee 
donderdagavonden in het Leerhuis (verder) mogen kennismaken. Ik ben 
verheugd dat we dergelijke avonden in onze diasporaparochie hebben kunnen 
houden. 
 
Kerkgebouw 
In en rondom ons mooie kerkgebouw als gebouw was er in de laatste weken weer 
eens van alles aan de hand. De verwarming, die de laatste tijd al regelmatig 
afsloeg, sloeg de dag nadat de kerkzaal als stembureau voor de 
gemeenteraadsverkiezingen was gebruikt – en daar is echt geen oorzakelijk 
verband – op hol. Hoe laag de thermostaat ook stond, in de kerk en de 
gemeentezaal heersten tropische temperaturen. De onderhoudsmonteur vond 
gelukkig de oorzaak en nu maar hopen dat het voorlopig op dit front rustig blijft.  
 
Wie door het “gangetje” naast de kerk naar de gemeentezaal wil lopen, moet nog 
een paar weken oppassen. De tuin/het plaatsje  van het pand aan de 
Paterswoldseweg grenzend aan onze “kerkgang, was al enkele jaren door allerlei 
omstandigheden een - laat ik zeggen - behoorlijke puinhoop. De eigenaar is nu in 
de gelegenheid om de renovatie en gedeeltelijke nieuwbouw van huis en plaats 
aan te pakken. Dat gaat er nu allemaal heel netjes uitzien, maar betekent wel dat 
we voorlopig een weg tussen het bouwmateriaal  door moeten zoeken.  
 
Elsa Westberg priester van ons bisdom 
Elsa Westberg, priester van de Kerk van Zweden, woont al enkele jaren in ons land 
en vond vanuit haar woonplaats Zuidhorn de weg naar onze parochie waarvan ze 
een meelevend lid werd. In de afgelopen tijd is zij ook al enkele keren voorgegaan 
in de eucharistievieringen en zij maakt deel uit van de groep mensen die de 
voorbeden doet. Sinds kort heeft ze een aanstelling als geestelijk verzorger in een 
tweetal huizen in de buurt van Sneek. Als priester van de Kerk van Zweden valt zij 
onder de bisschop van Gotland – een eiland in de Oostzee - en woont haar naaste 
Zweedse priestercollega in Berlijn.  
Deze “isolatie”  was voor Elsa als priester van onze Zweedse zusterkerk de reden 
om in goed overleg met de beide  betrokken bisschoppen te vragen opgenomen 
te worden in de geestelijkheid van het aartsbisdom Utrecht. Tijdens de 
chrismamis op woensdag 1 april in de kathedraal van Utrecht zal dat officieel 
plaatsvinden. Misschien voor u een stimulans om naar deze - door veel mensen 
ieder jaar weer als zeer bijzonder ervaren - dienst in Utrecht te komen. 
 
 
 



Altaar van Friesland in de Paradijskerk 
Nadat de diensten van de statie Friesland in 2024 helaas moesten worden 
gestaakt, werd een deel van de liturgische voorwerpen naar de kerk in Groningen 
overgebracht om daar te worden gebruikt; voor andere moest een nieuwe plek 
worden gezocht. Kort nadat in 2005 oud-katholieke vieringen in de Radboudkerk 
in Jorwerd waren gestart, werden door een parochiaan voor de vieringen die kerk 
– die geen geschikte altaar-/avondmaalstafel had - een altaar en een lezenaar 
gemaakt. Toen Jorwerd moest worden verruild voor een kerkplek eerst in 
Leeuwarden en later in Lekkum, hoefde dat kerkmeubilair niet te worden 
gebruikt. In afwachting van een nieuwe bestemming zijn ze toen vele jaren 
opgeslagen op de zolder van de boerderij van een vriend van de statie. Toen ik in 
2024 eens voorging in de eucharistieviering in de Paradijskerk in Rotterdam, 
merkte ik dat de altaartafel die daar gebruikt werd absoluut ongeschikt was. Ik 
bedacht mij dat het altaar uit Friesland daarvoor een uitstekende vervanging zou 
kunnen zijn. Na overleg met pastoor Bruce Rienstra van Rotterdam heb ik ergens 
in het begin van 2025 het altaar achterin in mijn auto naar Amersfoort gereden 
en daar overgeladen in de auto van pastoor Bruce.  

Drie van de vier parochianen achter het altaar uit Jorwerd   
dat zij voor de Paradijskerk in Rotterdam hebben aangepast. 

Op de achtergrond het barokke 17e’en 18e eeuwse hoogaltaar. 



Er diende voor Rotterdams gebruik een aanpassing te worden gemaakt. Maar 
zoals dat vaker het geval is, de goede wil is er, maar het duurt door allerlei 
omstandigheden altijd wat langer dan gehoopt. Twee parochianen hebben het 
tafelblad aangepast en twee anderen hebben nieuwe kleden voor het altaar 
gemaakt, zodat die past in de bijzondere ruimte van de Rotterdamse kerk (een 
gebouw uit 1908 met daarin een barok 18e eeuws Interieur). Op termijn willen ze 
ook antependia voor de altaartafel maken, die de liturgische kleur van de dag 
aangeven. Op Palmzondag zal het Friese altaar in Rotterdam voor de eerste keer 
worden gebruikt. Ik ben blij dat ons altaar nu in een ander oud-katholiek 
kerkgebouw weer zal worden gebruikt waarvoor het ooit in Jorwerd diende.  
 
collecte in de vasten 
Vanaf Aswoensdag is de tweede collecte gedurende de Vasten bestemd voor een aantal 
projecten van de Daughters of Saint Mary in Egypte. Over deze projecten kunt u 
hieronder meer lezen.  
Al eerder heeft de Missie Sint Paulus projecten van deze zusters gesteund. Mijn beeld 
van Koptische nonnen is dat ze een leven van gebed en onthouding achter de 
kloostermuren leiden en ik had me daarom al eens afgevraagd wat voor nonnen zij nu 
precies zijn. Dankzij internet kwam ik daar achter en zij blijken een boeiende nieuwe 
variant van het kloosterwezen te vormen. Dat wil ik graag met u delen en ik heb daarom 
een vertaling van wat ik vond over deze zusters – of beter diaconessen –toegevoegd.  
Helpt u ook mee?  
U bent van harte uitgenodigd een donatie over te maken voor de Daughters of St. Mary.  
U kunt uw bijdrage overmaken naar de rekening van de parochie  
of rechtstreeks naar: Oud-Katholieke Kerk van Nederland Bank:  
NL06 ABNA 0214 190129 o.v.v. Vastenactie 2026 . 
 

Voorbede bij Vastenactie 2026 
 
Laten we bidden voor iedereen die met een beperking leeft  
en voor allen die zorg voor hen dragen,  
in het bijzonder voor de Daughters of St. Mary in Egypte  
en hun Branches of Olives en Home of Progress huizen,  
dat het samenleven met elkaar  
en het zorg dragen voor elkaar op deze plekken  
mag bijdragen aan een wereld  
waarin er plek is voor iedereen 
Helpt u ook mee?  

 

Ik wens u allen een gezegende Goede Week en een Zalig Pasen!  
 
Wietse van der Velde, pastoor 



2. Pasen: hoop ook in onze dagen 

Toen ik vanmorgen nog met de parochiebrief bezig was, kreeg ik in mijn mail de 
Nieuwsbrief van de abdij van Egmond. Mij trof daarin de korte overweging van de 
abt over het vieren van Pasen in onze tijd vol onrust en (oorlogs)geweld. Graag 
geef ik die aan u door. De titel in de kop is niet van de abt, maar van uw pastoor. 

In een wereld waar bruut geweld en niets verhullende macht het bestaan op onze 
aarde er niet veiliger op maken, gaan wij Pasen vieren. Wij zouden het heel graag 
anders zien, maar juist in deze situatie kunnen wij niet beter doen dan Pasen 
vieren. Want in de vieringen van de Goede Week en Paasdag komen wij het leven 
tegen in al zijn brutaliteit, zijn machtsmisbruik, geweld en lafheid. Maar te midden 
van dat alles zien wij hoe die ene die mens geworden is om het leven in Gods 
naam te hoeden, te bewaren en te redden niet het spel van de macht heeft 
meegespeeld. Hij is trouw gebleven, heeft gaandeweg  mensen meegenomen op 
zijn weg, maar bleek er op het eind toch alleen voor te staan. Dat heeft hem er 
niet toe gebracht in het uur van de waarheid naar het zwaard te grijpen, maar is 
hij blijven vertrouwen  op het woord van de Vader. Dat vertrouwen is niet 
beschaamd en zo mogen wij Paasmorgen vieren, het Leven in Gods Licht, waar hij 
is thuisgebracht als eerste. Onze hoop en onze toekomst als wij niet aarzelen in 
zijn voetstappen te treden en met vallen en opstaan het leven blijven hoeden van 
al Gods kinderen opdat het voor allen Pasen mag worden. 

Thijs Ketelaars, abt van Egmond 

De onderstaande symbolische versiering in de Adelbertusabdij van Egmond uit 
2024 met het daaronder staande gedicht vond ik op internet  
Een kruis van o.a. houtsnippers met daarop vijf rode bloemen, die de vijf 
kruiswonden van Christus verbeelden, ligt tussen de koorbanken van de abdij. 
 

 



Heilige wonden 
 
De soldaat die Jezus kruisigde 
Wij sloegen hem aan ’t kruis. Zijn vingers grepen  
Wild om den spijker toen ‘k den hamer hief –  
Maar hij zei zacht mijn naam en: ‘Heb mij lief ‘  
En ’t groot geheim had ik voorgoed begrepen.  
Ik wrong een lach weg dat mijn tanden knarsten,  
En werd een gek die bloed van liefde vroeg:  
Ik had hem lief – en sloeg en sloeg en sloeg  
Den spijker door zijn hand in ’t hout dat barstte.  
Nu, als een dwaas, een spijker door mijn hand,  
Trek ik een vis – zijn naam, zijn monogram –  
In ied’ren muur, in ied’ren balk of stam,  
Of in mijn borst of, hurkend, in het zand,  
En antwoord als de mensen mij wat vragen:  
‘Hij heeft een spijker door mijn hand geslagen.’  

Martinus Nijhoff (1894-1953) 

 

 

https://www.symbolischschikken.nl/wp-content/uploads/Heilige-wonden-PvA-Expositie-Abdij-v-Egmond-2023-1.jpg


3. Van Palmzondag tot Paaswake  
een schets van wat wij vieren 

Als u deze parochiebrief ontvangt zijn we op de drempel van de Goede Week met 
daarin de heilige drie dagen, het Pasen van de Heer, waarin we samengebald in 
de gedachtenis van het lijden, sterven en verrijzen van Jezus Christus onze 
verlossing van de machten van zonde, kwaad en dood vieren.  
Hieronder kunt u kort samengevat lezen hoe de verschillende aspecten van dat 
ene Pasen van de Heer in de verschillende diensten in deze dagen wordt gevierd. 

 
 

- Op Palmzondag is er dit jaar een oud-katholieke viering. De dienst begint 
in de gemeentezaal met de zegening van palmtakken ter herinnering aan 
de triomfantelijke intocht van Jezus in Jeruzalem zes dagen voor dat Hij 
door dezelfde mensen die Hem toejuichten smadelijk uit de stad wordt 
geleid om te worden gekruisigd. Bij goed weer houden we een korte 
processie over straat om dan de kerk in trekken voor het vieren van de 
eucharistie waarin in de teksten het lijden van Christus centraal staat. Om 
de overgang van de blijde processie naar de inkeer van de 
eucharistieviering - “Heden “Hosanna”, morgen “Kruisigt Hem!” - te 
accentueren verwisselt de priester het rode liturgische gewaad voor een 
paarse. Tijdens de eucharistieviering wordt dit jaar het lijdensverhaal 
volgens Matteüs gelezen.  
Omdat Palmzondag dit jaar op de eerste zondag van de maand valt hebben 
onze Anglicaanse zusters en broeders dit jaar geen eigen viering, zij zijn 
uitgenodigd om naar onze dienst te komen. Om onze verbondenheid met 
hen uit te drukken zijn in de liturgie een tweetal Engelstalige gezangen 
opgenomen en zullen de voorbeden worden gedaan door Sam van Leer, de 
chaplain van Grace Church.  



Parochianen die op Palmzondag niet aanwezig kunnen zijn, kunnen in de 
vieringen van de komende week een gezegende palmtak meenemen om 
die thuis achter een kruisbeeld te hangen.  

- De viering van de chrismamis (oliewijding) in de kathedrale kerk in Utrecht 
– waarin het chrisma (dat o.a. bij doop en vormsel wordt gebruikt) en de 
oliën voor de geloofsleerlingen en de zieken worden gewijd - kunt u 
woensdag, 1 april, om 19.30 uur zelf meevieren of volgen via de livestream 
uit Utrecht. Tijdens deze viering zal Elsa Westberg, priester van de Kerk van 
Zweden, worden opgenomen in de geestelijkheid van ons bisdom. 

- Op Witte Donderdag, 2 april,  komen we ’s avonds om 19.30 uur bijeen voor 

de “avondmaalsmis”, waarin wij in het bijzonder de instelling van de 

eucharistie door Jezus op de avond voor zijn vrijwillig lijden en sterven 

gedenken.  

- De heilige dienst op Goede Vrijdag, 3 april, begint eveneens om 19.30 uur. 

Hierin lezen wij het lijdensverhaal volgens Johannes, dat wordt gevolgd 

door het grote, plechtige en indringende gebed van de gelovigen voor kerk 

en wereld. De viering besluit met de verering van het kruis, het teken van 

onze verlossing door Christus van de machten van zonde en dood. 

- In onze parochie is er met Pasen maar één viering: de Paaswake. Deze 

viering begint Paaszaterdagavond, 4 april, om 21.00 uur met de zegening 

van het vuur en de Paaskaars. De vier lezingen die daarop volgen vertellen 

ons over de scheppende en reddende hand van God. De zegening van het 

doopwater en de hernieuwing van onze doopbeloften herinneren ons er 

aan dat wij in onze doop met Christus zijn begraven om met Hem ten leven 

te worden opgewekt. De feestelijke viering van de eucharistie eindigt met 

het zingen van de Lauden van Pasen. Dit is het (verkorte) morgengebed van 

de kerk: de nieuwe dag, het Pasen van de Heer, is aangebroken!  

Na afloop van de Paaswake is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de 

parochiezaal.  

 



- Op Paaszondag, 5 april, vieren onze Anglicaanse zusters en broeders de 

eucharistie om 10.30 uur in onze parochiekerk.                                                         

De Paasviering in de kathedrale kerk van Utrecht met aartsbisschop Bernd 

kunt u om 10.00 uur via de livestream meemaken. 

 

                       4. Diocesane livestreamvieringen 
  

Iedere zondag en op de belangrijkste feestdagen wordt voor het aartsbisdom Utrecht 
een livestreamuitzending om 10.00 uur vanuit de kathedrale kerk te Utrecht verzorgd.  
Op de landelijke website van de OKKN www.OKKN.nl kunt u de link aanklikken. 
 

 

5. Hoe wij vieren  

In juni 2022 zijn alle coronamaatregelen die het kerkelijk leven beperkten vervallen.  
In onze parochie hebben we over manier van vieren in onze parochie het volgende 
afgesproken: 
 

 
 

  
1. Bij het uitwisselen van de vredegroet kan men elkaar met het geven van een hand, 
een hoofdknik of een lichte buiging “vrede” wensen.  
2. De heilige communie wordt in een kring onder twee gedaanten uitgereikt.                 
De hostie wordt door de priester uitgereikt.                                                                                         
De kelk wordt door een assistent vastgehouden; men kan uit de kelk drinken of de 
hostie in de wijn dopen.  
 

6. De ‘thuiscollecte’ 

U kent allemaal dit zinnetje uit de afkondigingen: “De collecte tijdens het offertorium is 
bestemd voor het mogelijk maken van onze vieringen”... Onze vieringen zijn gelukkig 



hervat, maar nog niet iedereen durft het aan naar de kerk te komen of men is om andere 
redenen verhinderd de viering bij te wonen. En toch gaan de  kosten gewoon door. Het 
Bisschoppelijk Bureau herinnerde ons, juist vanwege die doorgaande kosten, de 
inkomsten uit de thuiscollecten daarom niet te vergeten. Terecht natuurlijk. 
Verschillende parochies hebben verschillende oplossingen. Wij stellen voor om het 
simpel te houden. En dat is dat u gewoon af en toe een bedrag overmaakt op de 
bekende bankrekening van de kerk.  
 
Rekeningnummer van de parochie is:  
NL12INGB0003941884 t.n.v. Oud-Katholieke parochie v.d. H. Martinus te Groningen, 
onder vermelding van ‘thuiscollecte’.  
Dan weet de penningmeester wat de bestemming is. (Bijkomend voordeel van 
overmaken is ook nog dat het daarmee aftrekbaar is van de belastingen).     
 

             7. Veilige kerk 
 
De OKKN hanteert een actief beleid om een veilige kerk te waarborgen. Alle informatie 
hierover is te vinden op de website: https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/  
 

    8. Agenda vieringen en overige activiteiten  
 

Vieringen in Groningen, parochiekerk van de H. Martinus, Witte de Withstraat 2:  
vieringen iedere 1e, 3e en 5e zondag van de maand om 10.30 uur. 
Voor de vieringen met Kerst, de Goede Week en Pasen en eventuele andere bijzondere 
vieringen: zie de agenda in de parochiebrieven voorafgaande aan die dagen. 
 
Eerstkomende vieringen:  
29 maart, Palmzondag, palmprocessie en eucharistieviering, 10.30 uur 
2 april, Witte Donderdag, Avondmaalsmis, 19,30 uur 
3 april, Goede Vrijdag, Heilige Dienst met Passielezing en Kruisverering, 19.30 uur 
4 april, Paaszaterdag, Paaswake, 21.00 uur 
19 april, Derde zondag van Pasen, eucharistieviering, 10.30 uur 
 
Vieringen Grace Church (van de Anglicaanse gemeenschap):  
iedere 2e en 4e zondag van de maand om 10.30 uur in onze kerk. 
 
Activiteiten 

7 juni – Voorjaarsgemeentevergadering, na de eucharistieviering 
            4    juli (zaterdag) - Bezoek aan de Altkatholische Gemeinde Wilhelmshaven  
            6    september - (Tiende) verjaardag van Kerkwijding 
            4     oktober – Oogstdienst  

 
 

 



9. Contact   

Oud-Katholieke parochie van St. Martinus te Groningen  
deservitor (waarnemend pastoor):  
can. em. drs. Wietse van der Velde,  
Jan R. Stuutstraat F8,  
9663 SE Nieuwe Pekela 
tel. O597 221080/06 481 99 493 
mail: pastoor@groningen.okkn.nl 
secretaris: vacant  
mail: secretaris@groningen.okkn.nl 
penningmeester: vacant 
mail: penningmeester@groningen.okkn.nl 
adviseur: dhr. Joop de Wit 
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