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Eerstkomende viering  
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1. Van de pastoor 

Aanstaande zondag is het al weer de derde zondag van Pasen. Deze zondag heeft de 
naam Jubilate, naar het eerste woord van de traditionele inleidingszang Jubilate Deo/ 
Juicht Gode toe (psalm 66, 1). Bij de keuze van de gezangen voor deze zondag is ook 
speciaal gelet op het jubelkarakter van deze liederen. Ook al is er veel in onze wereld 
dat ons daarvan zou kunnen afhouden, wij zijn nog steeds in Paasstemming. Wat dat 
betekent wordt denk ik ook verwoord in het gebed na de communie voor deze zondag: 
Verlicht onze geest, Heer,  
door de glans van Christus’ verrijzenis. 
Leer ons zien, hoe Hij voortdurend  
onder ons aanwezig wil zijn  



en geef, dat wij, waar wij ook gaan,  
vol vertrouwen en overgave Hem volgen. 
 

Goede Week en Pasen 
Wij mogen terugzien op goede en mooie vieringen in de Goede Week en in de 
Paasnacht. 
Op Palmzondag waren leden van de Anglicaanse chaplaincy in onze viering. Hun 
chaplain Sam van Leer hield de voorbeden en wij zongen ook een paar Engelstalige 
liederen.  
Vooral het lied Ride on! Ride on in majesty op een bekende melodie leende zich 
uitstekend voor de processie door de Witte de Withstraat.  
Hier onder twee foto’s van deze processie: 

 

 



 
Met GabrIelle als kruisdrager en Eddy en Mirjam als cantores voorop 

en de pastores achteraan trekt de processie door de straat. 

 
Ze kregen bij de ontmoeting na de Paaswake al een applaus, maar nogmaals heel veel 
dank aan allen die hebben meegewerkt om in deze drukke kerkdagen de vieringen en 
de ontmoetingen na afloop te doen slagen. 
 

Elsa Westberg priester van ons bisdom 
In de vorige parochiebrief kon u de aankondiging al lezen. Aan het begin van de 
chrismamis op woensdag 1 april werd Elsa Westberg, priester van de Kerk van Zweden, 
opgenomen in de geestelijkheid van het aartsbisdom Utrecht. Op die dag  stond in het 
Nederlands Dagblad een artikel met als titel Elsa Westberg, priester van de Zweedse Kerk 
in de verstrooiing, heeft nu weer een kring naaste collega’s. Als u Elsa Westberg op de 

zoekmachine van uw computer invoert dan komt u bijna direct bij dit artikel terecht. 
Helaas kon ik de mooie foto bij dit artikel van Elsa bij de ingang van de kathedrale 



kerk niet kopiëren. IK heb toen maar een foto van het beeldscherm gemaakt, die 
u hieronder aantreft.  
 

 
 
 

Chrismamis 
In de chrismamis werden de heilige oliën – het chrisma, de olie voor de geloofsleerlingen 
en de olie voor de ziekenzalving – door de aartsbisschop gewijd en vervolgens door de 
pastoors en vertegenwoordigers van de parochie in ontvangst genomen. Op deze foto 
ziet u – als u goed ziet - Ineke van Buuren en Volker Bauland en uw pastoor bij de tafel 
van de deken de oliën ophalen. Links vooraan herkennen velen van u vast wel Victor 
Scheijde, oud-pastoor van onze parochie.  



 
Uitdeling van de heilige oliën tijdens de Chrismamis 

 
Altaar van Friesland in de Paradijskerk 
In de vorige parochiebrief schreef ik dat de altaartafel die door onze parochie aan onze 
Rotterdamse zusterparochie was geschonken, gemaakt was voor de oud-katholieke 
vieringen in de St. Radboudkerk in Jorwerd. Terecht werd ik erop attent gemaakt dat dit 
niet klopte. Op verzoek van pastoor Annemieke Duurkoop werden een altaar, ambo en 
een credenstafel door een parochiaan, Joop Lettinga, gemaakt voor de kerk in 
Engelbert, waar onze parochie tot 2013 zijn diensten hield. In Jorwert werd gebruik 
gemaakt van een stenen altaartafel met als blad de teruggevonden middeleeuwse 
altaarsteen.  



 
De altaartafel in de St Radboudkerk te Jorwert 

 
Ik had het kunnen weten, want ik heb verscheidene malen in Engelbert en Jorwerd 
dienst gedaan! Nadat de kerk van Engelbert voor onze huidige kerk werd verlaten, is de 
ambo daar nog wel even gebruikt, maar het altaar niet.  
Ab Mollema timmerde op verzoek van pastoor Victor Scheijde een vierkante “doos” van 
hout , die als altaar functioneerde tot bij de kerkwijding in 2016 onze huidige altaar, 
ambo en doopvont werden gewijd.  
Het Engelbertse kerkmeubilair kwam na een tussenstop op de boerderij van Kees en 
Hilda van der Steen in Slochteren, op de zolder van de boerderij van Kees Iepema in 
Boksum. En zo werd het Groningse altaar het Friese altaar, wat het nooit geweest is! Op 
Palmzondag is het altaar uit het hoge Noorden in Rotterdam in gebruik genomen en mij 
werd verteld dat de parochie er erg blij mee is. 
 

Tweede collecte in april 
De collecte bij de uitgang is deze maand voor het jongerenwerk in onze kerk. Het 
Synodaal Bestuur van onze kerk beveelt die als volgt bij u aan: 
Het jongerenwerk in onze kerk kent al een lange en ook stevige traditie. Generaties zijn 
opgegroeid met de jeugdkampen en ook al weer aardig wat jaren hebben we 
vrijgestelde pastores voor het jongerenwerk. Zo proberen we wat waardevol is in ons 
eigen leven door te geven aan wie na ons komen. Behoeft dit werk dan nog een 
aanbeveling? Het Synodaal Bestuur rekent op uw gulle bijdrage in de collecte van deze 
maand. 
 

Een hartelijke groet voor u allen, 
 
Wietse van der Velde, pastoor 
 
 
 



2. Een uitnodiging aan Thomas en aan ons 

Op de tweede zondag na Pasen is traditioneel de evangelielezing ontleend aan 
Johannes 20,24-31 de verschijning van Jezus aan de “ongelovige” Tomas. In het 
huidige lectionarium wordt die lezing in het B-jaar gelezen. Het is een lezing die mij 
altijd zeer heeft aangesproken en vandaar dat ik aan de hand van een lied uit ons 
gezangboek – waarin ook dit evangeliegedeelte meeklinkt – hierop wil ingaan. 
Gezegend wie niet ziet en tast  
en toch gelooft, want die zal vast  
en zeker opstaan met Gods Zoon:  
het leven is zijn loon. 
(Gez. 648:12) 
 
Geloven in God is niet altijd even gemakkelijk. Het Paasgeloof dat God door de 
opwekking van Jezus de machten van dood en kwaad definitief heeft overwonnen is 
zeker ook niet gemakkelijk. De bittere werkelijkheid van alle dag lijkt met dat geloof in 
keiharde tegenspraak. Geloven is voor velen maar al te vaak een aangevochten zaak. 
Dat was ook de ervaring van de vrienden van Jezus op de eerste Paasmorgen. “Zwaar 
van hart, en opgesloten in hun smart” zo beschrijft de dichter Jean Tisserand (+1494) in 
het populaire gezang 648 O filii et filiae het (levens)gevoel van de drie Maria’s, van 
Petrus en Johannes, van Thomas geconfronteerd als ze zijn met de kruisdood en het 
graf van Jezus. Niks geen Pasen.  
En dan zijn daar die verschijningen van engelen met de boodschap “dat dood geen stof 
tot vrezen is, daar Hij verrezen is”. Dan zijn daar de verschijningen van Christus zelf aan 
Maria Magdalena, aan de discipelen, aan de Emmaüsgangers. Door tranen en twijfel 
heen gaan hun de ogen open. Zij gaan inzien en geloven: Christus ging door de dood en 
leeft.  
Maar daar is ook die andere leerling, de voor velen van ons zo herkenbare Thomas. De 
man die wel wil geloven, maar die het niet kan. Zijn ogen hebben het toch immers 
gezien? Dood is dood, daar helpt geen lieve Here aan. “Zwaar van hart, en opgesloten 
in zijn smart” is hij er dan ook niet bij als Jezus op Paasavond in het midden van zijn 
vrienden verschijnt en hun vrede wenst. 
  
Op de avond van de achtste dag van Pasen, op de volgende eerste dag van de week, 
verschijnt Jezus opnieuw in de kring van zijn leerlingen. Nu is ook Thomas van de partij. 
Zijn vrienden hebben hem niet losgelaten en hem in hun kring getrokken. De verrezen 
Heer zoekt geen gesprek onder vier ogen met Thomas. De plaats van Thomas is in de 
kring van de leerlingen. Daar in die kring wil de Heer zijn leerling, die zo in zijn liefde was 
teleurgesteld en die zich daarom van de anderen had afgezonderd, ontmoeten. 
Een christenmens die zich in zijn verdriet opsluit, loopt het risico, dat hij of zij een 
ongelovige Thomas wordt. Christenen hebben elkaar nodig om overeind te blijven en 
om in alle aanvechtingen het geloof niet te verliezen. 
Op die zondag na Pasen vindt de “ongelovige” of beter gezegd de “twijfelende” Thomas, 
de man in dubio, zowel Christus als de gemeenschap met zijn medechristenen weer 



terug. De Verrezene nodigt Thomas uit de plaatsen die de spijkers hebben doorboord 
en de doorstoken zijde aan te raken. 
“Zie, Tomas, zie Mij voor u staan,  
raak mijn doorstoken zijde aan,  
beschouw mijn handen, allebei.”  
Wat Jezus hier doet is Thomas uitnodigen Hem te herkennen aan de tekenen van zijn 
barmhartigheid, zoals de Emmaüsgangers Hem een week tevoren op Paasavond 
herkenden bij het breken van het brood. Niets geen sensatie, maar  “vertrouw, geloof 
in Mij.” 
Die oproep is genoeg voor Thomas. Er staat in het evangelieverhaal zelfs niet dat hij de 
wonden van Jezus aanraakt, een voorwaarde die hij wel aan zijn medediscipelen had 
gesteld, vooraleer hij zou geloven dat Jezus leefde. 
Nee, die uitnodiging is genoeg. Thomas gelooft en hij belijdt Jezus als zijn God en Heer. 
 

 
Thomas raakt de wonden van Christus aan en belijdt Hem als zijn Heer en God.  

Schilderij in het Prado te Madrid van de hand van  
Gerard van Honthorst (1592-1656), een Utrechtse schilder,  

van wie ook diverse schilderijen in oud-katholieke kerken hangen of hingen. 



 
“Hij zag de wonden van de Heer,  
hij zag en twijfelde niet meer,  
erkende Hem als God die leeft  
en alles leven geeft.” 
 
Wat Jezus aan Thomas heeft gedaan wil Hij ook aan ons doen. Voor die Paaservaring 
van Thomas was het nodig dat hij zich door zijn vrienden in hun Paaskring liet trekken. 
Ik hoop dat wij ons als geloven ons zwaar valt, als we teleurgesteld zijn en twijfelen, 
ook in de kring laten trekken. In die Paaskring wil de levende Heer ons ontmoeten. 
Daar kunnen wij troost en houvast ontvangen in de prediking van de goede boodschap 
en in de viering van het heil in brood en wijn. Daar kunnen ons de ogen opengaan voor 
het leven dat sterker is dan de dood. 
 
O zoons en dochters, zingt de Heer,  
Hij ligt in’t duister graf niet meer,  
de Koning die ons alles geeft  
ging door de dood en leeft. 
Halleluja, halleluja, looft God, halleluja. 
 
Wietse van der Velde, pastoor 
 

                       3. Diocesane livestreamvieringen 
  

Iedere zondag en op de belangrijkste feestdagen wordt voor het aartsbisdom Utrecht 
een livestreamuitzending om 10.00 uur vanuit de kathedrale kerk te Utrecht verzorgd.  
Op de landelijke website van de OKKN www.OKKN.nl kunt u de link aanklikken. 
 

 

4. Hoe wij vieren  

In juni 2022 zijn alle coronamaatregelen die het kerkelijk leven beperkten vervallen.  
In onze parochie hebben we over manier van vieren in onze parochie het volgende 
afgesproken: 
 



 
 

  
1. Bij het uitwisselen van de vredegroet kan men elkaar met het geven van een hand, 
een hoofdknik of een lichte buiging “vrede” wensen.  
2. De heilige communie wordt in een kring onder twee gedaanten uitgereikt.                 
De hostie wordt door de priester uitgereikt.                                                                                         
De kelk wordt door een assistent vastgehouden; men kan uit de kelk drinken of de 
hostie in de wijn dopen.  
 

5. De ‘thuiscollecte’ 

U kent allemaal dit zinnetje uit de afkondigingen: “De collecte tijdens het offertorium is 
bestemd voor het mogelijk maken van onze vieringen”... Onze vieringen zijn gelukkig 
hervat, maar nog niet iedereen durft het aan naar de kerk te komen of men is om andere 
redenen verhinderd de viering bij te wonen. En toch gaan de  kosten gewoon door. Het 
Bisschoppelijk Bureau herinnerde ons, juist vanwege die doorgaande kosten, de 
inkomsten uit de thuiscollecten daarom niet te vergeten. Terecht natuurlijk. 
Verschillende parochies hebben verschillende oplossingen. Wij stellen voor om het 
simpel te houden. En dat is dat u gewoon af en toe een bedrag overmaakt op de 
bekende bankrekening van de kerk.  
 
Rekeningnummer van de parochie is:  
NL12INGB0003941884 t.n.v. Oud-Katholieke parochie v.d. H. Martinus te Groningen, 
onder vermelding van ‘thuiscollecte’.  
Dan weet de penningmeester wat de bestemming is. (Bijkomend voordeel van 
overmaken is ook nog dat het daarmee aftrekbaar is van de belastingen).     
 

             6. Veilige kerk 
 
De OKKN hanteert een actief beleid om een veilige kerk te waarborgen. Alle informatie 
hierover is te vinden op de website: https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/  
 



    7. Agenda vieringen en overige activiteiten  
 

Vieringen in Groningen, parochiekerk van de H. Martinus, Witte de Withstraat 2:  
vieringen iedere 1e, 3e en 5e zondag van de maand om 10.30 uur. 
Voor de vieringen met Kerst, de Goede Week en Pasen en eventuele andere bijzondere 
vieringen: zie de agenda in de parochiebrieven voorafgaande aan die dagen. 
 
Eerstkomende vieringen:  
19 april, Derde zondag van Pasen, eucharistieviering, 10.30 uur 
3 mei, Vijfde zondag van Pasen, eucharistieviering, 10.30 uur 
17 mei, Zevende zondag van Pasen, eucharistieviering, 10.30 uur 
 
Vieringen Grace Church (van de Anglicaanse gemeenschap):  
iedere 2e en 4e zondag van de maand om 10.30 uur in onze kerk. 
 
Activiteiten 

7 juni – Voorjaarsgemeentevergadering, na de eucharistieviering 
            4    juli (zaterdag) - Bezoek aan de Altkatholische Gemeinde Wilhelmshaven  
            6    september - (Tiende) verjaardag van Kerkwijding 

4     oktober – Oogstdienst  

 

 

8. Contact   

Oud-Katholieke parochie van St. Martinus te Groningen  
deservitor (waarnemend pastoor):  
can. em. drs. Wietse van der Velde,  
Jan R. Stuutstraat F8,  
9663 SE Nieuwe Pekela 
tel. O597 221080/06 481 99 493 
mail: pastoor@groningen.okkn.nl 
secretaris: vacant  
mail: secretaris@groningen.okkn.nl 
penningmeester: vacant 
mail: penningmeester@groningen.okkn.nl 
adviseur: dhr. Joop de Wit 
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