
Eéndaagse	  pelgrimstocht	  	  
Zondag	  27	  maart	  –	  verschillende	  locaties	  in	  Fryslân	  

Ik	  ben	  Josko	  Sostaric,	  HBO	  student	  theologie.	  Op	  zondag	  27	  maart	  

organiseer	  ik	  een	  ééndaagse	  pelgrimstocht.	  Iedereen	  mag	  mee	  op	  een	  
inspirerende	  tocht	  langs	  verschillende	  kerken	  en	  een	  klein	  klooster.	  Je	  kan:	  

 het	  middaggebed	  meebidden	  in	  de	  Oud	  Katholieke	  Kerk	  in	  Jorwert,	  	  
 luisteren	  naar	  gregoriaanse	  gezangen	  en	  een	  overweging	  in	  de	  

protestantse	  Martini	  kerk	  in	  Sneek,	  	  
 in	  Sint	  Nicolaasga	  een	  Rooms-‐katholieke	  kruiswegmeditatie	  meelopen	  

en	  de	  replica	  van	  de	  Lourdesgrot	  bezoeken,	  

 in	  het	  Russisch-‐Orthodox	  klooster	  in	  Hemelum	  de	  vespers	  meemaken,	  
 en	  in	  het	  schuilkerkje	  van	  Menno	  Simons	  in	  Pingjum	  een	  echte	  doperse	  

vermaning	  krijgen!	  

De	  kerken	  gebruiken	  zo	  min	  mogelijk	  elektrisch	  licht	  en	  in	  plaats	  daarvan	  

kaarsen,	  om	  een	  mooie	  mystieke	  sfeer	  te	  creëren.	  	  

Voor	  iedereen…	  
Jong,	  oud,	  gelovig	  of	  niet,	  iedereen	  is	  welkom	  en	  je	  hoeft	  geen	  kennis	  van	  
gebed	  of	  het	  christendom	  te	  hebben.	  Deelname	  is	  gratis,	  maar	  deelnemers	  
moeten	  zelf	  het	  vervoer	  van	  plaats	  naar	  plaats	  regelen.	  

De	  tocht	  heeft	  een	  open	  karakter:	  niks	  moet.	  Je	  kan	  er	  ook	  voor	  kiezen	  om	  

niet	  de	  hele	  tocht	  mee	  te	  reizen	  en	  maar	  één	  plek	  te	  bezoeken.	  	  

Opgave	  in	  jouw	  gemeente	  of	  parochie:	  
naam:	   	   Eelco	  M.	  Dekkers	  	  	  	  	  
Telefoon:	   0611045607	   	  
e-‐mail:	   	   eelco@creatix.nl	  	  	  	  

Meer	  informatie	  en	  filmpjes:	  	  	  www.eerstdoendangeloven.nl	  	  	  


