
S p r i n g p r o c e s s i e  
E c h t e r n a c h
2-daagse bedevaart

Dansende Heiligen
Het springen verwijst naar de ‘dansende heiligen’: dit 
waren pelgrims die vanwege een bepaalde nood op 
bedevaart waren gegaan naar het graf van de heilige 
Willibrordus in Echternach om zich zo aan hem toe 
te vertrouwen. De processie werd in 2010 opgenomen 
in de Orale en Immateriële werelderfgoedlijst van 
UNESCO. 

Bij het springen lopen vijf pelgrims naast elkaar waarbij 
ze een (schone) witte zakdoek vasthouden. Speciale 
zakdoeken zijn ruim verkrijgbaar in Echternach.

De wijze van springen is als volgt: eerst naar voren, 
dan een pas zijwaarts naar links en vervolgens een pas 
zijwaarts naar rechts.

Aanmelden
Graag aanmmelden vóór 1 maart 2019 bij pastoor 
Victor Scheijde. email: victor.scheijde@okkn.nl of 
telefonisch op dinsdag of vrijdag via 06-27865967.

Graag aangeven of u al dan niet vegetariër bent en of u 
een tweepersoons of eenpersoons (toeslag) kamer wilt.

Graag willen we dat iedereen mee kan, dus mochten 
de kosten voor u te hoog zijn, dan kunt u dat bij de 
pastoor aangeven. We zoeken dan naar een oplossing.

Praktische informatie
Inclusief

•	 Busreis

•	 Eén overnachting in Hotel Meyer in Beaufort op  
basis van een tweepersoonskamer en logies 
en ontbijt en diner bij aankomst.

•	 Pastorale begeleiding

Exclusief

•	 Reis- en annuleringsverzekering.

•	 Lunches en consumpties en overige 
uitgaven van persoonlijke aard

•	 Reis van uw woonplaats naar de opstapplaats v.v.

•	 Mogelijke extra kosten kunnen worden 
doorberekend worden aan de pelgrims

Tarieven p.p.

Pelgrim ca. € 150,-

Toeslag eenpersoonskamer € 35,00

Reisdatum en 10 en 11 juni 2019

Eventueel kunt u bij de St. Vitusparochie in Hilversum 
uw auto gratis parkeren en met de trein naar Utrecht 
komen.

10 - 11 juni

2 0 1 9



Programma 11 juni
6.45u sleutels inleveren bij de reisleider.

7.00u ontbijt

7.30u vertrek uit hotel 

Ca. 8.15u eucharistieviering in de Petrus en Pauluskerk

Vanaf 9.00u opstellen bij de processie in de Abteihof

Degenen die niet gaan springen kunnen een plekje 
gaan zoeken langs de route.

9.30u begin processie

Rond 13.00u binnenkomst laatste springgroepen in de 
basiliek. Daarna vrij programma 

U dient zelf een lunch te regelen. Dit kan o.a. bij de 
pelgrimsmaaltijden in de refter.

Ca. 15.00u vertrek uit Echternach

Programma 10 juni
10.00u Eucharistieviering in de Ste. Gertrudis 		
	 kathedraal in Utrecht

De kerk is open vanaf 9.30u. Na de viering met 
pelgrimszegen drinken we een kopje koffie. 

Ca. 11.30u vertrek vanaf de parkeerplaats Moreelse 		
	 park.

ca. 16.00u aankomst hotel Meyer in Beaufort

17.30u eenvoudige maaltijd 

19.00u naar Echternach voor 
openingsdienst

20.00u openingsdienst 
in de basiliek van  
St. Willibrord 

Hierna vrij programma. Om 
22.30u verzamelen we bij 
een café nabij de basiliek om 
terug te gaan het hotel.

Jaarlijkse bedevaart Echternach
Ga dit jaar met de Oud-Katholieke Kerk mee op de 
2-daagse bedevaart naar Echternach in Luxemburg. 
Elk jaar wordt daar bij het 
graf van de H. Willibrordus 
(+ 739), onze eerste 
aartsbisschop en patroon 
van de Nederlandse 
kerkprovincie, de 
w e r e l d b e r o e m d e 
Springprocessie gehouden. 

Dit jaar doen we weer mee 
aan deze processie met een 
groep. De aartsbisschop, 
Joris Vercammen, doet 
ook actief mee aan de processie, zowel springend als 
tijdens het plechtige deel voor de bisschoppen. 

Naast dat het een 
bijzondere ervaring 
is om mee te doen 
aan deze processie, is 
het vooral ook enorm 
gezellig en ontspannen. 
Het is een unieke 
religieuze en culturele 

belevenis. Verder is het ook een erg leuke manier 
om met elkaar in contact te komen en samen in het 
prachtige Luxemburg te zijn.

Wanneer we voldoende deelnemers hebben kunnen 
we als Oud-Katholieke Kerk ons ook aanmelden als 
groep om mee te springen, anders sluiten we aan bij de 
‘Einzelpilger’. We hopen dat we ook oud-katholieken 
uit Duitsland daar zullen ontmoeten.

Bij voldoende deelnemers huren we een Tourist Class 
touringcar voor een comfortabele reis. 


