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1. Van de pastoor 

Op de vierde zondag van de Advent hielden we onze eucharistieviering niet in de eigen 
parochiekerk, maar in de rooms-katholieke parochiekerk van de H. Bonifatius in Nieuwe 
Pekela. Apart voor onze viering had de groep vrijwilligers van die kerk al eerder dan 
gepland de grote kerststal opgebouwd en de kerstboom geplaatst. Op de foto ziet u 
deze kersstal; het Kerstkind Jezus ligt hier nu in de kribbe, afgelopen zondag lag die daar 
nog niet omdat het nog Advent was. 



 
 
De viering werd gevolgd door een gezamenlijke Adventslunch in de (voormalige) 
pastorie naast de kerk; waar Maarten en ik nu wonen (dus toch weer pastorie). 
De lunch bestond o.a. uit door parochianen meegebrachte heerlijke pompoensoep en 
salades.  
Maarten heeft een heel speciale hobby: het verzamelen van engelen. In de loop der 
jaren is die verzameling uitgegroeid tot ver over de duizend – kunst en kitsch, groot en 
klein, heel devoot en speels. Het overgrootste deel van die collectie is niet het hele jaar 
door permanent uitgestald, maar met het oog op Kerstmis was die in de voorafgaande 
week van zolder gehaald en her en der in het huis neergezet en opgehangen. Tijdens en 
na het eten was er dan ook gelegenheid om door het huis te lopen en de honderden 
engelen te bewonderen. Hieronder een foto met daarop o.a. de grootste van de 
engelen. 



 

 
 
Op Kerstavond 24 december vieren we om 21.00 uur de Nachtmis. Na afloop van de 
viering is er in de parochiezaal gelegenheid om bij de ontmoeting niet alleen koffie en 
thee, maar ook chocolademelk en kerstbrood te nuttigen. 
 
Deze viering is de laatste van onze parochie in 2025. De eerste viering in het nieuwe jaar 
van de Heer 2026 is op zondag 4 januari, dan vieren we het hoogfeest van Epifanie, de 
openbaring van onze Heer Jezus Christus aan de volken, bij velen beter bekend als 
Driekoningen. In die viering zullen ook de stroken met de huiszegen gezegend worden, 
die u mee naar huis kunt nemen om ze ergens op te hangen. 
 
Goedkeuring jaarrekening 
Het kerkbestuur ontving bericht van het Bisschoppelijk Bureau dat de jaarrekening over 
2024 door de Aartsbisschop van Utrecht is goedgekeurd, met daarbij het verzoek dit 
aan de parochie bekend te maken. Dat doen we dan ook graag. De tekst van deze 
officiële goedkeuring wordt daarom hieronder geplaatst.  
 



Met de Commissie Financiën en Materieel (CFM) is de Rekening en Verantwoording 
van uw parochie over het jaar 2024 besproken. Daar waar correspondentie is gevoerd 
door de CFM is deze correspondentie bij de bespreking betrokken en wordt onzerzijds 
hiermee ingestemd. Hierbij verleen ik goedkeuring op de Rekening en 
Verantwoording van uw parochie over het jaar 2024 en déchargeer het bestuur voor 
het gevoerde beheer, voor zover dit uit de in artikel 241 van het Statuut bedoelde 
stukken is gebleken. Hierbij wordt tevens goedkeuring verleend op de in artikel 240 
van het Statuut genoemde begroting van uw parochie over het jaar 2026. 

 
Dank aan Ab Mollema en Tim Versluijs die dit jaar de kascontrole hebben verzorgd, een 
onmisbaar element op het traject van de goedkeuring. 
 
Ik wens u allen een zalig Kerstfeest en al vast veel heil en zegen voor het nieuwe jaar. 
 
Een hartelijke groet voor u allen, 
Wietse van der Velde, pastoor 
 

2. Het licht schijnt in de duisternis !!! ??? 
 
Het licht schijnt in de duisternis. (Johannes 1, 5). 
Deze woorden klinken al honderden jaren in de eucharistieviering op Kerstmorgen. Ze 
zijn een deel van de proloog, de opening van het Johannesevangelie. Die proloog vindt 
in vers 14 zijn hoogtepunt in de woorden: En het Woord is mens, is vlees geworden. Voor 
mij persoonlijk is dat de mooiste en meest veelzeggende lezing van Kerstmis.  
In onze parochie zullen we ze niet lezen, omdat we op die morgen geen viering hebben, 
maar onze Anglicaanse zusters en broeders dan hun Kerstviering houden. Dit jaar zal ik 
deze woorden overigens wel in het Groningerland mogen voorlezen. Ik ben namelijk 
gevraagd op Kerstmorgen in de hervormde gemeente van Wagenborgen – waar 
Albertha en Eddy Ufkes wonen – voor te gaan, omdat die kerk momenteel zonder 
voorganger is.  
En daardoor mag ik op Kerstmorgen mij buigen bij de woorden dat het Woord mens is 
geworden en luide verkondigen dat het licht in de duisternis schijnt. 
Maar ervaren we dat ook, dat het licht in de duisternis schijnt?  
We willen het wel graag, maar er is zoveel duisternis van leed en kwaad, van nood en 
dood. Het afgelopen jaar werd het wereldnieuws beheerst door oorlogen en 
oorlogsdreiging: de afschuwelijke oorlog in Gaza, in het Heilige Land waar Jezus, het licht 
dat in de duisternis schijnt, ter wereld kwam; de niet ophoudende oorlogen in Oekraïne 
en Sudan. Maar ook in ons privéleven wil het duister nog wel eens het licht verdrijven. 
 
Mensen snakken soms naar een lichtpuntje.  
Maar als je in de put zit, helpt het niet als iemand tot je zegt: “Het is morgen Kerstfeest, 
hoor!”  



De evangelist Johannes vervolgt zijn woorden over het licht dat in de duisternis van de 
wereld schijnt, met: en de duisternis heeft het niet begrepen. Zo staat het in de 
traditionele oud-katholieke vertaling, die we tot voor kort in onze vieringen gebruikten. 
Maar in de Nieuwe Bijbelvertaling 2021 die we nu gebruiken, staat er echter wat anders: 
de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.  
 

 
 
Dat zijn nog eens spannende woorden.  
De duisternis probeert dus greep op het licht te krijgen, het te smoren, voor eens en 
voorgoed. “Maar dat is niet gelukt”, zegt Johannes.  
Hij schrijft dat in de voltooide tijd. Na Goede Vrijdag, na Pasen, na Pinksteren, na jaren 
van vervolging, die Johannes zelf aan den lijve had ondervonden, zegt hij: “De duisternis 
heeft het niet gegrepen.” Dat betekent dus dat het licht van God doorbrandt en dat het 
licht van God doorbreekt. Ook daar waar het nu nog donker is.  
Dat is goed nieuws, dat is evangelie voor al die mensen, die in de put zitten, voor al die 
mensen die in vertwijfeling uitroepen: “Waar is God?” Midden in de misère waarin wij 
mensen ons kunnen bevinden wil en kan het licht van God doorbreken.  
Onze ellende en narigheid houden dat licht ook niet tegen. Zij zijn nu juist de oorzaak 
geweest waarom dat licht van God in de wereld is gekomen. Daar mogen we elkaar in 
deze letterlijk, maar voor sommige mensen ook figuurlijk donkere dagen op wijzen. 
Het licht van God is in Jezus van Nazareth in de stal van Bethlehem geboren, gaan 
schijnen in de duisternis van deze wereld.  
Het licht van God wil ook vandaag in ons leven gaan schijnen.  
 
Ik herinner mij dat ik zo’n vijftien jaar geleden toen ik pastoor in De Haag was tijdens 
het voorbereiden van de preek van Kerstmorgen over deze tekst - alsof de duvel (of was 
het God) ermee speelde -  werd gebeld door een medewerker van een Haagse 
hulpinstantie die mij vroeg of ik kon helpen bij het vinden van onderdak voor een 
lichamelijk en psychisch zieke vrouw die de dag daarop uit haar huis zou worden gezet.  
Ik voelde mij overvallen. Wat moest/kon ik daar nou aan doen? De tijd drong: de 
deadline van de preek, maar ook de deadline van deze vrouw in nood, waarvoor de 
hulpinstantie geen uitweg meer vond. 



Wilde al wat ik in die preek had geschreven over het licht dat in de duisternis schijnt en 
zo en wat ik nog van plan was daarover te schrijven enige werkelijkheid betekenen, dan 
kon ik mij er niet met een Jantje van Leiden vanaf maken. Samen met de hulpverlener 
aan de telefoon heb ik gezocht naar een uitweg voor de vrouw. Ik vond een (kerkelijk 
gelieerd) adres waarvan ik hoopte dat die verder zou kunnen helpen in de tamelijk 
ingewikkelde situatie van die vrouw.  
Had ik op dit moment meer moeten/kunnen doen? Die vraag laat mij – ook na zoveel 
jaren - niet los. 
Wat ik wel weet is dat ik en die vrouw en die hulpverlener het licht van God in de 
duisternis van ons leven nodig hebben. 
Dat we Kerst echt nodig hebben. 
 
Wietse van der Velde, pastoor 
 

3. De naam van Jezus boven het nieuwe jaar 

Nieuwjaarsdag heet in de kalender van onze kerk Naamgeving en besnijdenis van onze 
Heer Jezus Christus. 1 januari is immers de achtste dag na Kerstmis en volgens Joods 
gebruik ontving de zoon van Maria op die dag zijn naam en werd hij besneden. De 
naam Jezus betekent God redt. Het is een liturgisch toeval, maar daarom niet minder 
mooi en zinvol dat het nieuwe jaar 2026 door die naam onder het teken staat van 
onze God, een God die mensen en wereld wil redden.  
Wim van der Zee, de in 1995 overleden algemeen secretaris van de Raad van Kerken, 
in Nederland die ook een aantal eucharistiegebeden schreef die wij in onze vieringen 
regelmatig gebruiken, heeft voor deze dag het volgende gebed geschreven, een gebed 
om het nieuwe jaar van de Heer mee te beginnen. 
 
God van ons hart,  
uw naam hebt Gij ons genoemd,  
uw glorie hebt Gij ons getoond,  
in Jezus, het kind van uw liefde;  
laat al die oude woorden  
opnieuw gaan spreke, 
laat uw bekende naam opnieuw gaan stralen,  
door ons die vernoemd zijn  
naar de mens van uw hart,  
maar die telkens weer  
U in het licht staan. 
 
WvdV 

 
                     
 
 



                      4. Tweede collecte in december -voedselbank 
 

December is de maand van feest en gezelligheid, van licht in donkere dagen, van 
cadeautjes geven en ontvangen. St Nicolaas past daar goed bij en zelfs zijn 
vercommercialiseerde kerstvariant. Maar het grootste cadeau krijgen we van God zelf: 
zijn Zoon, geboren in de stal van Bethlehem. Hij verkondigt in woord en daad Gods liefde 
en sticht daarmee een mensengemeenschap die niemand uitsluit. Het Collegiaal 
Bestuur vraagt u evenals vorig jaar in deze decembermaand om bij te dragen aan een 
diakonaal project in uw naaste omgeving. Onze parochie kiest hiervoor al jaren de 
voedselbank. Door hieraan te geven laat u zien dat u als volgeling van Jezus in zijn 
voetspoor treedt en daadwerkelijk liefde verkondigt over de eigen grenzen heen. 
 

                       5. Diocesane livestreamvieringen 
  

Iedere zondag en op de belangrijkste feestdagen wordt voor het aartsbisdom Utrecht 
een livestreamuitzending om 10.00 uur vanuit de kathedrale kerk te Utrecht verzorgd.  
Op de landelijke website van de OKKN www.OKKN.nl kunt u de link aanklikken. 
 

6. Hoe wij vieren  

In juni 2022 zijn alle coronamaatregelen die het kerkelijk leven beperkten vervallen.  
In onze parochie hebben we over manier van vieren in onze parochie het volgende 
afgesproken: 
 

 
 

  
1. Bij het uitwisselen van de vredegroet kan men elkaar met het geven van een hand, 
een hoofdknik of een lichte buiging “vrede” wensen.  
2. De heilige communie wordt in een kring onder twee gedaanten uitgereikt.                 
De hostie wordt door de priester uitgereikt.                                                                                         
De kelk wordt door een assistent vastgehouden; men kan uit de kelk drinken of de 
hostie in de wijn dopen.  



7. De ‘thuiscollecte’ 

U kent allemaal dit zinnetje uit de afkondigingen: “De collecte tijdens het offertorium is 
bestemd voor het mogelijk maken van onze vieringen”... Onze vieringen zijn gelukkig 
hervat, maar nog niet iedereen durft het aan naar de kerk te komen of men is om andere 
redenen verhinderd de viering bij te wonen. En toch gaan de  kosten gewoon door. Het 
Bisschoppelijk Bureau herinnerde ons, juist vanwege die doorgaande kosten, de 
inkomsten uit de thuiscollecten daarom niet te vergeten. Terecht natuurlijk. 
Verschillende parochies hebben verschillende oplossingen. Wij stellen voor om het 
simpel te houden. En dat is dat u gewoon af en toe een bedrag overmaakt op de 
bekende bankrekening van de kerk.  
 
Rekeningnummer van de parochie is:  
NL12INGB0003941884 t.n.v. Oud-Katholieke parochie v.d. H. Martinus te Groningen, 
onder vermelding van ‘thuiscollecte’.  
Dan weet de penningmeester wat de bestemming is. (Bijkomend voordeel van 
overmaken is ook nog dat het daarmee aftrekbaar is van de belastingen).      
 

             8. Veilige kerk 
 
De OKKN hanteert een actief beleid om een veilige kerk te waarborgen. Alle informatie 
hierover is te vinden op de website: https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/  
 

    9. Agenda vieringen en overige activiteiten  
 

Vieringen in Groningen, parochiekerk van de H. Martinus, Witte de Withstraat 2:  
vieringen iedere 1e, 3e en 5e zondag van de maand om 10.30 uur. 
Voor de vieringen met Kerst, de Goede Week en Pasen en eventuele andere bijzondere 
vieringen: zie de agenda in de parochiebrieven voorafgaande aan die dagen. 
 
Eerstkomende vieringen:  
24 december, Kerstavond, Nachtmis, 21.00 uur  
                                               gevolgd door samenzijn in de gemeentezaal 
4 januari, Epifanie-Openbaring van de Heer, 10.30 uur 
18 januari, twee Zondag na Epifanie. De bruiloft van Kana. 
 
Vieringen Grace Church (van de Anglicaanse gemeenschap):  
iedere 2e en 4e zondag van de maand om 10.30 uur in onze kerk. 
 

10. Contact   

Oud-Katholieke parochie van St. Martinus te Groningen  
deservitor (waarnemend pastoor):  
can. em. drs. Wietse van der Velde,  



Jan R. Stuutstraat F8,  
9663 SE Nieuwe Pekela 
tel. O597 221080/06 481 99 493 
mail: pastoor@groningen.okkn.nl 
secretaris:  
mevr. Renée Lokman 
mail: secretaris@groningen.okkn.nl 
penningmeester: vacant 
mail: penningmeester@groningen.okkn.nl 
adviseur:  
dhr. Joop de Wit 
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